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Aanleveren kopij voor 
de Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
17 december 2025 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
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ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 1
11:45 - 12:30 uur  MBVO Gymnastiek 2
                                         Daarna samen koffie drinken
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG

Kalender:
6 dec. 19:00 uur Heerlen zingt Hollands
  Hoeve de Aar
6tm21-dec. 10:00 uur Liefs! Uit de Weggeefwinkel  
  Stationsplein 7
6/7/13/
14-dec.  12:00 uur TwinkelWinkel: Kerstruilbeurs  
  Saroleastr 86
9 dec.  19:00 uur AlzheimerCafé: Steunpunt  
  Mantelzorgers - Tobias
14 dec.   Kerstmarkt in Welten 
  Gemeenschapshuis
20 dec. 15:00 uur Winter Sjpass - Ubachsberg
21 dec. 13:00 uur TOG Kerstwandeling
25 dec.  10:00 uur Wandeling Alzheimer & 
  eenzamen – A Gene Bek
1 jan.  10:00 uur Wandeling Alzheimer & 
  eenzamen – A Gene Bek
2 jan. 20:00 uur Vlavrèters PrinsenProclamatie  
  GemeenschapsHuis
4 jan. 14:11 uur Vlavrèters JeugdRevue 
  GemeenschapsHuis
24 jan. 19:11 uur Vlavrèters Receptie Grote Prins  
  Hoeve de Aar
25 jan. 11:00 uur BlutsjeZondag Rio de Janeiro  
  de Rousch
8 feb. 9:45 uur Vlavrèters Vastelaovendmis   
  Sint Martiuskerk
8 feb. 12:00 uur Vlavrèters Seniorenmiddag   
  GemeenschapsHuis

Disclaimer:
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de artikelen in deze uitgave.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

KERSTKAARTACTIE GROOT SUCCES

Zoals in de vorige editie van de Welterkoerier aangekondigd, is de 
kerstkaartactie op 19 november jl. van start gegaan. 
De oproep om kerstkaarten ter beschikking te stellen, heeft een 
geweldige reactie vanuit de Weltense samenleving opgeleverd. 
Veel dank daarvoor! U kunt nog steeds ongebruikte kerstkaarten met 
enveloppen inleveren bij Vera Wijsman (Weltertuijnstraat 42A) en/of bij 
Fam. Luijten (Weltertuijnstraat 16). Reeds een 15-tal vrijwilligers meldde 
zich aan om die kaarten te schrijven (een gedichtje en een lieve 
kerstgroet). Dat gebeurde op woensdagmiddag 19 november jl. in het 
gemeenschapshuis in een zeer gezellige sfeer. 
Er was voor koffie en koekjes gezorgd, (gesponsorde) feestverlichting 
brandde en de organisatoren waren herkenbaar door een door Vera 
Wijsman geregelde kerstmuts met naam erop.
De komende woensdagmiddagen komt de vrijwilligersgroep telkens 
weer samen in het GemeenschapsHuis om van 14 uur tot 16 uur 
kerstkaarten te schrijven. Heeft u ook zin om mee te doen, kom dan 
gewoon een woensdagmiddag langs.

Iedereen is van harte welkom! 

Meld u dan wel even aan bij Vera Wijsman (045-2031143). 
Mensen die normaal niets horen met kerstmis, gaan we samen een 
beetje blij maken met een mooie kerstkaart.



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten
Alarmnummer:     
Gemeente Heerlen:     
Beheerder Gemeenschapshuis:     
Sociaal Buurtteam:       
St. Martinuskerk:
                                              SintMartinus@Home.nl
Kapelaan Taison
      Kapelaan@RKHeerlen.nl
Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar
Politie:
Wijkagent Peter de Boer via
Centrale voor acute gevallen:
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
Nightcare:
Ziekenhuis:
Dierenambulance:
Alg. maatschappelijk werk:
Centr. meldpunt huislijk geweld:
Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):
Meldpunt anti discriminatie:
Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt overlast en
Openbare Ruimte:
Klachtennummer mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden:
Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/
Straatverlichting/gas:
Water:

045-5760720
112
14045
06-27082917 
045-5604004
045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186
5778844
088-4597777
088-8113510
045-5604004
5740815
0800-2000
5718501
5719551
0800-0432

14045

088-506 7700
088-506 6262

088-945 0850
0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl
info@drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

BLUTSJEZONDIG RIO DE JANEIRO
ZONDAG 25 JANUARI 

25 Januari is het weer zover in Auberge de 
Rousch, en is het voor de dames weer Blutsje-
zondig.
Deze keer is het thema ‘Rio de Janeiro’ en ver-
andert de Rousch in een kleurrijk latino ‘Copa 
Cabana’ en Ipanama.

Inloop: 10uur Start programma 11uur
Kaarten te koop bij oa DA Welten

SINTERKLAAS VERRAST 1000 KINDEREN 
IN WELTEN-BENZENRADE EN OMSTREKEN 

MET EEN GRATIS BOEKJE VAN SJEFKE EN MILO

Op zaterdag 29 november 2025 kregen enkele 
honderden kinderen in Welten-Benzenrade een 
bijzonder cadeau van Sinterklaas: het vrolijke 
kinderboekje ‘Milo en Sjefke’. 
Het boekje is geschreven en samengesteld door 
Lex Kockelkoren uit Welten, met gebruik van 
unieke, door ChatGPT gegenereerde illustraties. 
Het verhaal gaat over de ondeugende 
avonturen van de huishond Sjefke en de 
huismuis Milo, die samen in een klein huisje in 
Welten wonen en altijd voor grappige situaties 
zorgen.
Het initiatief kwam voort uit het idee dat Lex 
had om voor zijn 6 kleinkinderen eens een vrolijk boekje te maken. 
Sinterklaas kwam dit ter oren en vroeg toen aan Lex of hij misschien 
meer van die boekjes kon laten drukken zodat deze weggeven 
konden worden aan lokale kinderen om hen een glimlach te bezorgen 
tijdens de feestdagen.
Lex zei toen; “Ok, ik zal kijken wat ik kan regelen. Ik sponsor zelf 
natuurlijk een groot deel van de kosten, maar moet dan wel nog 
een paar andere sponsoren vinden die willen bijdragen”. En dat was 
gelukt en toen konden er zelfs 1.000 boekjes gedrukt worden. Dankzij 
de financiële steun van diverse sponsoren uit Welten-Benzenrade, 
waarvan hun bedrijfslogo als tegenprestatie op de achterpagina is 
afgedrukt, kon het boekje volledig in kleur worden gedrukt en gratis 
worden uitgedeeld.
Lex Kockelkoren ( 70 jaar ) vertelt: “Het is geweldig om te zien hoe 
technologie en creativiteit samenkomen. De illustraties zijn met hulp 
van ChatGPT tot leven gebracht en vormen samen met de verhalen 
een warm, herkenbaar geheel. 
Dit boekje is een cadeautje voor de kinderen, maar ook een 
eerbetoon aan de gezelligheid van onze wijk Welten in Heerlen.”
De uitreiking vond plaats op 29 november, toen Sinterklaas de 
kinderen van Welten-Benzenrade persoonlijk in Welten ontmoet heeft 
en hen het boekje overhandigde.
Het boekje kan overigens ook nog bij een 
aantal sponsoren gratis opgehaald worden, 
zolang de voorraad strekt. 
Het boekje bevat 24 pagina’s vol humor, 
vriendschap en herkenbare momenten, 
speciaal geschreven voor jonge lezers uit 
de regio.
Het boekje is overigens ook online te lezen, 
in een video op Youtube.com ( zoek dan 
op: ‘Het boekje van Sjefke en Milo in 
Welten’ ) https://youtu.be/AgHwwhoaUGc



ERFGOEDJAAR 2025 HEERLEN  DOOR KITTY VAN HOVE-REIJNAERTS ( KVANHOVE@PLANET.NL)

We naderen het einde van het Erfgoedjaar 2025 Heerlen. In de stad is het op alle mogelijke 
manieren gevierd en is er aandacht aan besteed. 
Hier in Welten heb ik dat geprobeerd met aandacht aan kunst in de openbare ruimte te geven. 
Want openbare kunst is óók erfgoed.
We hebben Eugenè Laudy opnieuw leren kennen met zijn mozaïek in de voormalige Rabo-
bank/apotheek (helaas is dit werk van hem verwijderd; het was een ‘Ode aan de Boeren van 
Welten’), we ontdekten een werk van Aad de Haas achter de kerk op het kerkhof, de moderne beelden op 
het terrein van Mondriaan èn de schilderingen van Hans Truijen ( dat was een verrassing). In de dagkapel 
konden we de fresco van Kees van Ekelenburg bewonderen, velen was dit prachtige, kleurrijke werk nog 
nooit opgevallen! De voorstelling is uiterst actueel, prikkeldraad tussen de ‘haves’ en de ‘haves-not’.
Sint Martinus in de kerk, geschilderd door Eugène Laudy, zoals de hele kerk beschilderd is door hem in 
dezelfde rustige stijl, veel grijs-en witgrijze tinten, dit geeft een rustige uitstraling door de hele kerk. 
Ook veel ramen zijn door bekende kunstenaars en glaswerkplaatsen in de kerk te bewonderen.
Door de eeuwen heen hebben de kerken veel kunstenaars aangetrokken om hun gebouwen te 
verfraaien. Iedereen die naar Italië of Spanje reist, is wel eens zo’n oude barokke kerk binnengegaan om 
de kunstenaars te bewonderen die daar te zien zijn. Slechts één voorbeeld is genoeg: de Sixtijnse kapel. 
Beroemd over de hele wereld: gelovigen en ongelovigen willen deze kapel bewonderen en staan er uren 
voor in de rij. Zoveel eer valt de Martinuskerk in Welten niet toe, maar toch is Eugène
Laudy die onze kerk beschilderd heeft een kunstenaar geweest die veel opdrachten kreeg in alle delen 
van Nederland en daarbuiten. 

Ook enkele glasramen zijn van hem. Hij kreeg van de kerkelijke opdrachtgever voor het 
verfraaien van de kerk een half jaar uitstel om in Ravenna ( Italië) een cursus te gaan 
volgen in mozaïeken. Zo belangrijk vond men zijn technische ontwikkeling.
Dit Erfgoedjaar sluit ik daarom af met extra aandacht voor het werk van Eugène Laudy, 
maar niet alleen voor hem. Wat ik vooral heb geleerd tijdens deze zoektocht naar 
kunstenaars in de openbare ruimte is hoe kwetsbaar kunst is en hoe snel over het 
hoofd gezien en hoe nog sneller verdwenen. Erfgoed is van ons allemaal! Het is daarom 
belangrijk er naar om te zien en vooral te onderhouden.
Niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van ons allen. Die Kunst is er voor ons, 
de bewoners! Om onze dorpen en steden te verfraaien, om ons kennis te laten maken 
met kunst in allerlei vormen en ideeën. Ik hoop dat ieder van ons met andere ogen naar 
het vele Erfgoed kijkt.

ZONNE-ENERGIE OPSLAAN?

Kies voor slimme accupakketten!

 Meer onafhankelijkheid van het energienet

 Gebruik meer van uw eigen opgewekte stroom

 Bespaar direct op uw energierekening

 Noodstroomvoorziening mogelijk

 Slimme sturing via app of systeem

 Voorkom een terugleverboete

 Capaciteit op maat: van 3 kWh tot 20+ kWh

 Geschikt voor vrijwel alle zonnepaneleninstallaties

Zonnepanelenland biedt deskundig advies, volledige installatie & onderhoud.

Tot 15 jaar garantie.

Maak uw woning of bedrijf klaar voor de toekomst.

Vraag vandaag nog een offerte aan of plan een adviesgesprek.

www.zonnepanelenland.nl        info@zonnepanelenland.nl      +31 6 83 34 76 75



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Elektrobouw adviseert, levert en monteert

 Verlichting binnen en buiten

Domotica systemen

 Intercomsystemen

 Beveiligingssystemen

 Zonnepanelen en accupakketten

 Elektrotechnische installaties

Wifisystemen

 Laadsystemen

www.elektro-bouw.nl        info@elektro-bouw.nl      +31 45 200 03 32



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Cursus-
Het landschap van 
Zuid-Limburg
2026
3 Theorielessen en 5 Excursies  
Start 2 maart 2026

Geologie en geschiedenis
Te voet of op de fiets raak je onder de indruk van het mooie en gevarieerde 
landschap van Zuid-Limburg. Rivierdalen, hellingbossen, boomgaarden, 
dorpjes, vakwerkhuizen, holle wegen en oude groeves zorgen voor een 
schilderachtige aanblik.
Dit unieke landschap heeft een geschiedenis van miljoenen jaren achter de 
rug. Zuid-Limburg veranderde van gebergte naar moeras en zee tot het 
huidige heuvelland. Het klimaat wisselde van tropische hitte tot diepe 
vrieskoude.
Ga mee op reis door de tijd en ervaar stap voor stap het ontstaan van het 
Limburgse landschap en de rol van het klimaat en de mens.
In 3 theorielessen behandelen we de belangrijkste geologische tijdperken. 
In 5 bijbehorende excursies leren we het landschap beter kennen.

De theorielessen, gegeven door Carlo Poolen van de IVN Maastricht, vinden 
plaats op maandagavond en starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 
uur.
De locatie is IVN Heerlen, Gallusstraat 1 te 6417VD Heerlen.

De excursies zijn op zaterdagochtend op verschillende locaties. 
Deze excursies worden gegeven door verschillende IVN afdelingen uit de 
Parkstad-regio. Deze starten om 9.30 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur.
De theorielessen zijn: maandag 2, 16, 30 maart.
De excursies zijn op zaterdag 7 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 mei.
De kosten bedragen €35,- voor IVN- leden 
en €45,- voor niet-leden. Een digitale reader 
is bij de cursuskosten inbegrepen.
Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Voor meer informatie en aanmelden 
bij Jeanny Stevens,
ivnheerlen+geologie@gmail.com







Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Lüj

D’r zint 3 soate lüj,
gowe, sjlechte en die
va Welte-Bensroa.

De redding van een salamander

Ik hoorde mijn vrouw laatst een oorverdovende 
angstkreet slaken vanuit de kelder, waar zij net een 
wasje wilde draaien.
Inmiddels ben ik daar wel aan gewend, want dat soort 
kreten hoor ik regelmatig als zij in huis weer ergens 
een klein spinnetje heeft ontdekt. Ja, soms is het een 
wat groter exemplaar, maar dan gaat het vaak om 
een hooiwagen (Opiliones); een volstrekt onschuldig 
beestje, dat ik daarom ook meestal tracht te redden. 
Helaas zijn mijn reddingsoperaties niet altijd even 
fijnzinnig en trek ik per ongeluk één of meer poten 
uit. Of het spinnetje dan nog behoorlijk kan func-
tioneren met zes van de acht poten, weet ik niet, 
maar ik zet het gehandicapte diertje buiten op de 
vensterbank. 
Dit keer betrof het echter geen spin, maar zag ik een 
minuscule salamander, waarschijnlijk een baby 
salamander, verstopt achter de wasmachine.
“Hij is dood, volgens mij”, riep mijn vrouw. 
“Hij beweegt niet”. Inderdaad zat er totaal geen 
beweging in het slanke lichaampje, zelfs niet toen ik 
dichterbij kwam en het met een stokje aanraakte. 
Nog een paar keer, gaf ik de salamander een zetje en 
wachtte op een snelle, plotselinge, aftocht, maar er 
gebeurde niets.
“Ja, ik denk ook dat hij dood is. Zielig”, viel ik mijn 
vrouw bij.
“Wil jij hem wegdoen en in de GFT-bak gooien?”, vroeg 
mijn vrouw. Ja, dit soort acties vallen ook onder mijn 
huishoudtakenpakket.
Gehoorzaam haalde ik een plastic bakje en 
frummelende daar het dode diertje in.
Ik liep ermee de keldertrap op en via de keuken kwam 
ik buiten bij de afvalbak.
Daarin lag het gemaaide gras van vorige week en 
voorts alle groente- en fruitresten.
Daadkrachtig, maar met enig respect, kieperde ik de 
salamander in de bak en sloot deze met het deksel. 
Karwei geklaard. Mijn vrouw weer opgelucht. Over tot 
de orde van de dag.
Een half uur later kwam mijn vrouw - met rode kaken 
- de woonkamer binnen en stamelde: “Misschien is 
hij niet dood, want ik lees hier net op internet, dat 
salamanders zich dood kunnen houden, als zij zich 
bedreigd voelen”. “Oei”, antwoord ik, “hebben we dan 
een levende salamander in de GFT-bak gemieterd?” 
Lichte paniek maakte zich van ons - dierenvrienden 
- meester. Dat zou immers pure dierenmishandeling 
zijn. Niks voor ons.
We spoedden ons richting afvalbak buiten, om defin-
itief duidelijkheid te krijgen over de toestand van de 
salamander. Was deze nu echt wel morsdood of riep 
deze wanhopig en geluidloos om hulp uit deze helse 
bak?
Het was even zoeken tussen de rotte tomaten, 
schillen van uien en bananen, stukjes eierschaal 
(horen die wel in een GFT-bak?), verdord gras, onkruid 
en afgezaagde boomtakken, maar uiteindelijk zag ik 
iets wat op een salamander leek. 
En ja hoor, het was hem. Met hetzelfde plastic bakje 
als voorheen frunnikte ik het beestje in mijn bakje. Hij 
bewoog niet, dus nader onderzoek was noodzakelijk.
Net toen ik met een wattenstaafje het diertje wilde 
kietelen, hief het zijn kopje op en keek mij en mijn 
vrouw met zijn kleine oogjes doordringend aan. Het 
wilde ons iets zeggen. Zo van: “Heel erg wat jullie mij 
hebben aangedaan, maar ik vergeef jullie”.
Een christelijke salamander dus.

Anderzijds was deze salamander het ook wel een 
beetje zelf schuld. Totaal niet bewegen en je dood 
houden (in het Grieks: thanatosis), had ons ook 
volledig op het verkeerde been gezet. 
Van een verrijzenis onder salamanders had ik immers 
nog nooit gehoord.
Hij mag God op zijn knieën danken, dat mijn vrouw er 
toch niet helemaal van overtuigd was, dat het dood 
was en nadere informatie over salamanders op 
internet had gezocht.
In die zin is er geen sprake van dierenmishandeling, 
maar veel eerder van een bijna miraculeuze redding 
van een salamander en daar mag hij mijn vrouw best 
dankbaar voor zijn.

Anton Winnikes

GEZOCHT: 
 

Wij zoeken ondersteuning bij de 
schoonmaak, in Welten.
Uren kunnen in overleg. 

We horen het graag op 06-37355845.

Koeriertje



PUNGELLUNCH: ODE AAN MIJNWERKERS

Op zondag 23 november jl. had de ‘Heemkundevereniging Welten-Benzenrade’ voor leden 
en niet-leden in het GemeenschapsHuis van Welten een zogeheten ‘Pungellunch’ 
georganiseerd, zulks in het kader van het Erfgoedjaar van de Mijnen.

Maar liefst zo’n 80 mensen hadden zich voor die bijzondere lunch 
aangemeld, daaronder – en dat was wel heel speciaal – vier oud-
koempels, te weten Ton Vankan, Frans Taalman, Ron van der Sangen en 
Martin van der Heijden.
De aanwezigen werden getrakteerd op niet eerder vertoonde beelden, 
statistieken, muziek en verhalen over het zware mijnwerk en over de rol 
van de buitenlandse mijnwerkers daarbij.
De zaal in het gemeenschapshuis was aangekleed met pungels, 
mijnlampen, drinkflessen van koempels, helmen, haken waaraan de 
kleding hing en foto’s.
Het werd een fantastische herinnering aan vroeger, een ode aan de 
mijnwerker die hier het ‘zwarte goud’ naar boven haalde.
Paul van Loo bracht daarbij enkele eigen liedjes en enkele van Carboon 

ten gehore, waaronder het aangrijpende lied “Koempel Sjeng”.
De vier koempels waren onder de indruk van de hele organisatie en voelden zich zeer gewaardeerd.
Namens het bestuur van de Heemkundevereniging past hier nog dank voor het vele werk dat Frans 
Markon in dezen heeft verricht en aan de dames (Elly, Mia, Franca en Nadine) die een paar honderd
boterhammen hebben gesmeerd en de pungels gereed hebben gemaakt.

ETEN BIJ GASTERIE DOUVENRADE

Heeft u geen zin om zelf te koken? U kunt iedere dag terecht in de Gasterie 
van Douvenrade tussen 11 en 19 uur.
U heeft dan keuze uit het menu van de dag of de kleine kaart.
Reserveren is niet nodig!



ORDE VAN VERDIENSTE VAN CV DE VLAVRÈTERS VOOR ROB LUIJTEN

Tijdens de seizoensopening van CV de Vlavrèters in Hoeve de Aar, 
is aan Rob Luijten de ‘Orde van Verdienste’ uitgereikt. Met een 
paginalang laudatio heeft Vlavrèter Jean Bijsmans, namens het 
‘Comité van aanbeveling’ en het bestuur van CV de Vlavrèters,
uitgelegd waarom Rob dit seizoen die eer te beurt valt.
Het begrip laudatio komt van het Latijnse Laudare, dat loven of prijzen betekent 
en gezien het “CV” van Rob lijkt dat volledig op zijn plaats. De lijst met het 
waarom is te lang om hier volledig op te sommen, daarom een kort overzicht van 
de afgelopen jaren. Rob is penningmeester van de Stichting ‘Help Sint 
Martinus’ en lid van de werkgroep ‘Sint Martinus 100 jaar’. Daarnaast is hij acoliet 
en collectant in de kerk en luistert hij de mis regelmatig op wanneer er geen 
koor beschikbaar is. Als Anton Winnekes schrijft hij voor de WelterKoerier over 
zijn belevenissen in en om Welten - Benzenrade. Bovendien is Rob voorzitter van 
de Heemkunde-vereniging en organiseert hij de “Wat Weet Welten Benzenrade 
Quiz” Ook bij de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Welten Benzenrade 
is Rob van de partij. Als gepensioneerd jurist verleent Rob tenslotte gratis 
juridisch advies aan hen die dat vragen.
Na zijn terugkeer naar Welten besloot Rob direct zich voor onze prachtige 

gemeenschap in te zetten en dat lijkt gezien het voorgaande beknopte overzicht heel goed te lukken. 
Deze ‘Orde van Verdienste’ is dan ook, zoals dat bij alle ordedragers is, meer dan verdiend.

CV de Vlavrèters heeft op zondag 16 november het 
vastelaovend-seizoen 2025 - 2026 geopend in Hoeve de Aar. 
Tijdens die opening werd een drietal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Één van de gehuldigde jubilarissen was Marcel Brouwers. Marcel was Prins van 
CV de Vlavrèters in 1970 en is dus dit seizoen maar liefst 5 x 11 jaar lid van onze 
vereniging, een heel bijzondere mijlpaal.
Er was iets bijzonders aan dit Prinsschap. Marcel kreeg pas een week voor zijn 
proclamatie te horen dat hij Prins zou worden. Zijn opa en zijn vader hadden 
echter alles al geregeld. Marcel vervulde in die tijd zijn militaire dienstplicht en 
had uitgerekend in het weekend van de proclamatie parate dienst. Daar liet het 
bestuur van de CV het natuurlijk niet zo maar bij zitten. 
En daarom schreef dat bestuur een brief aan het Ministerie van Defensie 
waarvan de inhoud weliswaar niet bekend is maar het resultaat natuurlijk wel. 

Op zaterdag 3 januari 1970 reisde Marcel met de trein naar het zuiden om ‘s -avonds in het Gemeen-
schapshuis geproclameerd te worden als Prins Marcel I. Carnaval viel in dat jaar op zondag 8 februari, 
een kort seizoen dus maar wel een seizoen met een druk programma.
Marcel zelf herinnert zich nog vooral de carnavalsmaandag: eerst de hele morgen op ziekenbezoek, 
vervolgens snel eten in Bensroa, want daar startte ook toen de optocht. De route van die optocht was in 

die tijd nog héél lang. Na het avondeten een bezoek aan de carnavalszitting van CV 
de Zoëfpot in het De Wever Ziekenhuis. De lange dag werd vervolgens afgesloten 
met een bezoek aan vier cafés.
Na zijn Prins-schap heeft Marcel zich nog jarenlang ingezet voor de jeugdcarnaval. 
Voor zijn bijzondere jubileum heeft Marcel een speciale orde ontvangen met een 
bijbehorende oorkonde en is hij bovendien benoemd tot ERELID van onze 
vereniging. Ook Oud Prinsen Leo Slenders en Guido van Heugten werden die 
dag gehuldigd. Ze hebben nog een lange weg te gaan om het jubileum van Marcel 
te evenaren, maar met 2 x 11 jaar op de teller zijn ze toch al aardig op weg.

Marcel Brouwers 5 x 11 jaar lid van C.V. de Vlavrèters!
Leo Slenders en Guido van Heugten 2 x 11 jaar lid



LIEFS! UIT DE WEGGEEFWINKEL 

Gratis cadeautjes, verbinding en een warm alternatief voor de wegwerpeconomie

Ook dit jaar opent ’Liefs uit de kerstweggeefwinkel’ weer de deuren: een 
bijzondere winkel waar iedereen zónder te betalen een cadeautje kan 
uitzoeken. Voor iemand die je lief vindt, of gewoon voor jezelf.
De winkel is er dit jaar voor de vierde keer en is te vinden in het 
Maankwartier in Heerlen en staat volledig in het teken van delen, 
duurzaamheid en verbinding.
Met de kerstweggeefwinkel bieden we een bewust alternatief voor de 
wegwerpeconomie. Door spullen een tweede leven te geven, verminderen we verspilling én 
dragen we bij aan een beter milieu. 
Maar de winkel is meer dan dat: het is een plek waar iedereen welkom is, waar ontmoeten 
centraal staat en waar het niet draait om geld, maar om medeleven, respect en omzien naar 
elkaar.
De Kerstweggeefwinkel vormt bewust een tegenbeweging. In plaats van koopgekte en 
overconsumptie kiezen we voor hergebruik, solidariteit en bewuste keuzes. 
Mensen kunnen ook mooie, bruikbare spullen komen inleveren in de winkel: van (kerst)
decoratie tot kleding en van speelgoed tot werkende elektronische (huishoudelijke) apparaten. 
Alles wat in goede staat is en als cadeau kan dienen, is meer dan welkom.

Met dit initiatief hopen we opnieuw een warme, inclusieve plek te creëren waar mensen elkaar 
ontmoeten, iets voor elkaar betekenen en samen toewerken naar een duurzamere samenleving.

Openingstijden: 6, 7, 12, 13, 14, 20 en 21 december van 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: Stationsplein 7 (tegenover het Royal Theater en naast Kraftwerk, in het Maankwartier)

ALZHEIMERCAFÉ-THEMA AVOND AANDACHT VOOR 
NAASTEN/MANTELZORGERS VAN MENSEN MET DEMENTIE

Wanneer: 9 december van 19:00 - 21:30 uur  
Waar: Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2

Aanmelden is niet nodig; deelname is gratis.

WANDELGROEP ALZHEIMER PARKSTAD OP 25 DECEMBER EN 1 JANUARI

De wandelgroep is bedoeld voor:
- Mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers en eenzame mensen
- Vrijwilligers

Waar: Verzamelpunt bij het A Gene Bek (Tacitusstraat 130) vanaf 10.00 uur
Vertrek: 10:15 uur, de wandeling duurt tot 12.00uur
Wij pauzeren: op 25 december en 1 januari in Douvenrade van Sevagram met koffie, 
thee en een hapje
Einde: Rond 12:00 uur bij A Gene Bek
Deelname is inclusief gratis koffie, thee met iets extra’s erbij. 

Liefst even aanmelden bij Leon Pieters: tel 0613365008



Heerlen 
zingt

Hollands
Calvin Horsch

Jordy van Wijmeren
Mike Kanders

Bjorn van Gelen
DJ LaFluite

zaterdag 6 december

Hoeve de Aar
Welterlaan 45
Aanvang: 19:00u
Tickets: €10,-

www.hoevedeaar.nl

Vier jouw
Kerst in

Hoeve de Aar
Kom heerlijk tafelgrillen!

Openingstijden: 
24 december van 12:00 tot 21:00uur 
1e en 2e Kerstdag vanaf 12:00 uur

Hoeve de Aar
Welterlaan 45

6419 CN Heerlen

Telefoon: 045-571 44 32
info@hoevedeaar.nl
www.hoevedeaar.nl

Nu ook op 
kerstavond!

Luxe assortiment vlees (€35,-)
Iers Angus kogelbiefstuk, Twee

soorten gemarineerde 
scharrelkipfilet, Kalfsoester,

Varkensfilet

Vis assortiment (€34,-)
Victoriabaars , 
Zalm , Witvis, 

Blacktiger Scampi

Vegetarisch  (€30-)
Een verrassende 

samenstelling van 
vegetarische gerechten

Dessert (€8,50)
A la carte keuze uit

diverse nagerechten 

Wildcombinatie (€39,50)
Hert, Haas,

Wildzwijn, Kalkoen,
Iers Angus  kogelbiefstuk

Bowlen
Per uur 

per baan met 
max. 6 personen

€29,50


