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Aanleveren kopij voor 
de Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
12 november 2025 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 1
11:45 - 12:30 uur  MBVO Gymnastiek 2
                                         Daarna samen koffie drinken
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

Kalender:
8 nov. 14:30 uur St Anna – Verkoopmiddag  
  Werkstukjes incl muziek – St Anna
10 nov. 18:30 uur Sint Maarten-optocht & vuur 
  St Martinus-kerk
13 nov. 19:30 uur Lezing D’r Kuëb va Heële 
  Caumerbron
14 nov. 19:00 uur Samenkomst Kerkenvisie  
 parochies cluster Heerlen Centrum/Zuid   
 Sint Joseph Heerlerbaan
15 nov. 19:30 uur TOG: Caecilia-Western-feest   
  Gemeenschapshuis
16 nov. 15:00 uur C.V. de Vlavrèters - Seizoens 
  opening – Hoeve de Aar
22 nov. 18:00 uur BuuteDiner (06 50866249)–  
  Hoeve de Aar
23 nov. 10:00 uur Pungellunch (met mis vooraf) 
 St Martinuskerk & Gemeenschashuis
23 nov /
14 dec  12:00 uur TwinkelWinkel: Kerstruilbeurs -  
  Saroleastr 86 
23 nov.  15:00 uur BuuteMatinee - Teerling
25 nov. 14:00 uur ‘Open Koffie’ Welten-Benzenrade
29 nov.  14:00 uur Intocht Sinterklaas in Welten -  
  Voor Vissers-chocolade
29 nov.  16:30 uur 6e Weltesje Lipstickparty 
  (06 41199451) - Teerling
30 nov. 13:00 uur CarnavalsKledingsbeurs 
  Gemeenschapshuis
30 nov. 14:00 uur The Hot Paddlewheel Jazz Band  
  Theater Hotel de Rousch
13 dec.  15:00 uur  KerstPreuve – Benzenrade
14 dec.   Kerstmarkt in Welten 
  Gemeenschapshuis
20 dec. 15:00 uur Winter Sjpass - Ubachsberg
21 dec. 13:00 uur TOG Kerstwandeling

Disclaimer:
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de artikelen in deze uitgave.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier
Wijkblad voor Welten Benzenrade

EERBETOON AAN HENDRIKA OKHUYZEN

Donderdag 23 oktober werd één van de nieuwe 
straatnaamborden voor paden in Heerlen onthuld.
Het pad ligt tussen Hoeve de Aar en Zorgcentrum Douvenrade en is één van 
de 15 nieuwe straatnamen die in Heerlen worden onthuld ter gelegenheid van 
de 80-jarige bevrijding van Heerlen.

De naam is een eerbetoon aan Hendrika (Rika) 
Okhuyzen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
actief was in het verzet. Ze bracht illegale kranten, 
bonnen en documenten rond en werd later 
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Na de oorlog, vanaf 1968, was ze jarenlang geliefd 
schoolhoofd van meisjesschool St. Anna in Welten.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van 
Basisschool Martinus zongen het lied 
“Als wij niets doen” uit de musical 
‘Soldaat van Oranje’ en 11-jarige Liz 
Zegers uit groep 8 onthulde haar 
prachtige tekening, speciaal gemaakt 
voor deze gelegenheid, waarbij Rika 
Okhuyzen onder bomen doorfietst. 
Die bomen moeten de vijand 
voorstellen.

De Old Hickory-vereniging 
kwam met drie oude 
oorlogsvoertuigen naar 
school en namen de 
kinderen mee naar het 
nieuwe pad voor de 
onthulling.
Het ‘Hendrika Okhuyzenpad’ 
werd onder het toeziend 
oog van  Wethouder Casper 
Gelderblom onthuld.

KERSTPREUVE BENZENRADE – UPDATE!

Vanwege omstandigheden wordt het KerstPreuve in Benzenrade een 
jaartje overgeslagen! Dus, helaas, geen KerstPreuve dit jaar! Tot 2026!



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten
Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

045-5760720
112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

088-8113510

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl
info@drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

THE HOT PADDLEWHEEL JAZZ BAND 
30 NOVEMBER IN THEATER DE ROUSCH 

Voor dit concert hebben wij een aantal muzikanten 
kunnen contracteren, die in België bekend zijn geworden 
als de “Jazz Nienof All Stars Band”. Stuk voor stuk topmuzikanten 
die zich rondom Wim Schoup hebben verzameld om de sfeer van 
de jazzkroegentochten van weleer op te roepen. 
Vorig jaar hebben ze met veel succes bij ons gespeeld onder de naam 
:”The Belgian All Stars”. Opmerkelijk is dat er niet wordt gerepeteerd. 
Dit kan natuurlijk alleen maar met een groep “Topmuzikanten”.
Locatie: Theaterzaal van Hotel de Rousch
Het concert begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur
Entree: € 15, KBO leden: € 11,50

Na dit concert wordt Stichting Jazz Club Zuid-Limburg spijtig genoeg 
opgeheven wegens een te gering aantal bezoekers. Het zal nog een 
laatste spetterend concert worden aangezien we een prachtig orkest 
op het podium hebben met een stel doorgewinterde artiesten.
We hopen op nog één maal een volle zaal.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

Eikhold is een monumentaal huis in Heerlen aan de
 Valkenburgerweg. Gerund wordt het geheel door
 vrijwilligers. In het huis kunnen gasten met hun kinderen 
komen logeren. Voor dat huis zoeken wij hulp voor de 
huishoudelijke dienst. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen 
van de koffie en de lunch op de woensdagen voor de dan aanwezige 
vrijwilligers.
Heb je daar belangstelling voor neem dan contact op met de 
contactpersoon Jo Heunen, telefoon nummer 06-38207405 of per 
e-mail naar cvw.eikhold@nivon.nl.

WERKZAAMHEDEN PUTBERG IVM NATUURHERSTEL 
WANDELPADEN TIJDELIJK OMGELEGD EN/OF AFGESLOTEN

De werkzaamheden starten in de tweede week 
van november en duren enkele weken. 
Er worden zieke essen-bomen verwijderd en 
ook wordt er gezorgd voor meer licht op de 
bodem. Tevens worden er nieuwe inheemse 
bomen geplant die bij een hellingbos als de 
Putberg horen, zoals bijvoorbeeld iep, winterlinde 
en zoete kers.
Vanwege de kwetsbaarheid van het bos gaan ze voorzichtig te werk, 
het gebruik van machines in het bos is daarom niet wenselijk.
Tijdens de werkzaamheden worden wandelpaden tijdelijk omgelegd 
en/of afgesloten.

SINT MAARTEN-OPTOCHT VOOR 
KOMENDE MAANDAG 10 NOVEMBER 

Wilt u nog lampionnen of een lampionnen-stokjes met 
verlichting voor de lampionnen-optocht kopen dan kan 
dat bij onze onvolprezen DA.



SAMENKOMST KERKENVISIE VAN ONZE PAROCHIES 
CLUSTER HEERLEN CENTRUM/ZUID OP 14 NOVEMBER

Op vrijdagavond 14 november bent u allemaal, van alle parochies afkomstig of 
anderszins belangstellend, van harte welkom om 19.00 uur in de St. Josephkerk 
Heerlerbaan, Dr. Clemens Meulemanstraat 1 Heerlen, waar we elkaar mee zullen 
nemen in het bouwen van de kerkenvisie van de parochies van het cluster Heerlen 
Centrum/Zuid: de Pancratius (Centrum), H. Franciscus (Eikenderveld), Verschijning 
van de Onbevlekte Maagd (“Lourdeskerk”, Molenberg), H. Moeder Anna (Bekker-
veld), St. Martinus (Welten), St. Joseph (Heerlerbaan) en St. Andreas (Heerlerbaan).
Ons geloof gaat niet om kerkgebouwen, maar om de gemeenschap van mensen 
met elkaar en met God. Kerkgebouwen zijn geen doel maar een middel: 
we hebben gebouwen nodig als heilige plaatsen en plaatsen van samenkomst.
Overal horen we over het sluiten van kerken, hoe hangt de vlag bij ons erbij? We willen geen negatieve 
keuzes maken, maar alles positief benaderen: voldoen de kerkgebouwen aan dat, wat we nodig hebben 
om ons geloof te vieren, te beleven en te verkondigen? En: kunnen we de gebouwen die we hebben nog 
wel in stand houden en betalen? Geen keuze maken is ook een keuze, want met dalende inkomsten en 
stijgende uitgaven kiept dan uiteindelijk alles om. We zullen dus keuzes moeten maken voordat de 
keuzes voor ons worden gemaakt.
Van harte welkom dus op vrijdag 14 november om 19.00 uur in de St. Josephkerk, 
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, waar het kerkbestuur iedereen mee zal nemen in de stand van zaken én 
we in de gelegenheid zijn, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en lijnen voor de toekomst 
uit te zetten. Welkom!
Kerkbestuur cluster Heerlen Centrum/Zuid.

STICHTING INCLUSIE PLATFORM HEERLEN

De Stichting Inclusie Platform Heerlen zet zich in voor een stad die voor iedereen 
toegankelijk is. Een toegankelijke leefomgeving betekent dat iedereen kan 
meedoen op voet van gelijkheid. Mensen met een beperking moeten 
dezelfde kansen krijgen en toegang tot voorzieningen en diensten hebben als 
ieder ander. Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor mensen met een 
beperking, ook bijvoorbeeld ouderen en ouders met kinderwagens profiteren 
van een omgeving zonder obstakels. Om dit te bereiken werkt het Inclusie Platform samen met de 
gemeente Heerlen en verschillende organisaties, waaronder de Oogvereniging Limburg, Koninklijke Visio, 
Koninklijke Horeca Nederland en Heerlen Mijn Stad.
Heerlen Inclusieve Stad
In 2011 heeft de gemeenteraad van Heerlen het VN-verdrag Handicap onderschreven onder de titel 
“Heerlen Inclusieve Stad”. Daarmee heeft de gemeente zich verplicht om Heerlen zo toegankelijk mogelijk 
te maken, niet alleen fysiek, maar ook op het gebied van wonen, werken, onderwijs en openbaar vervoer.
Sindsdien werkt het Inclusie Platform nauw samen met de gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd 
advies over werkzaamheden in de openbare ruimte en in openbare gebouwen. 
In het vernieuwde Handboek Openbare Orde Heerlen zijn de toegankelijkheidseisen uit het Handboek 
Toegankelijkheid opgenomen, zodat hier al vanaf de start van projecten rekening mee wordt gehouden.
Advies en samenwerking
Naast advies over gebouwen en openbare ruimtes denken wij ook mee over de toegankelijkheid van 
evenementen, cultuurinstellingen, zorgorganisaties en scholen. Voorbeelden hiervan zijn Wintertijd, 
Cultura Nova, ParkCity Live, het Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor, Royal, het Mijnmuseum, 
het Clara Huijs, Bergweide en de Brede Maatschappelijke Voorzieningen.
Wij nemen bovendien regelmatig deel aan zogeheten wijkschouwen. Hierbij zijn ook de wijkraad, 
buurtregisseur, handhaving, wijkagent en een lid van Buurtteams Heerlen aanwezig. 
Tijdens deze rondgangen bespreken we klachten van bewoners, veiligheid en toegankelijkheid. Het 
belang van deze schouwen wordt onderstreept door de aanwezigheid van de wethouder, die vaak zelf 
meeloopt.
Een belangrijk doel voor het Platform is ook het kweken van bewustwording van het belang van 
toegankelijkheid bij gemeenteambtenaren, middenstand en burgers . We proberen daar ook de jeugd 
bij te betrekken. Zo zijn we reeds een aantal keren bij de Nieuwe Thermen geweest, waarbij we de jeugd 
lieten ervaren hoe het is om met een handicap te leven maar ook dat je met een handicap goed kunt 
functioneren in de maatschappij.
Doe mee
Het Platform bestaat uit een bestuur en een groep ervaringsdeskundigen. Wilt u zich inzetten voor een 
toegankelijk Heerlen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 
info@inclusieplatformheerlen.nl of rechtstreeks met de voorzitter via voorzitter@inclusieplatformheerlen.nl.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Elektrobouw adviseert, levert en monteert

 Verlichting binnen en buiten

Domotica systemen

 Intercomsystemen

 Beveiligingssystemen

 Zonnepanelen en accupakketten

 Elektrotechnische installaties

Wifisystemen

 Laadsystemen

www.elektro-bouw.nl        info@elektro-bouw.nl      +31 45 200 03 32



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Kaate 

Zoelang d’r duuvel

ónger en neet an

d’r dusj zit,

is ’t gezellig.

Religie

Er bestaan in de wereld talrijke religies, maar er zijn 
zeven wereldreligies:
Christendom, Islam, Hindoeïsme, Jodendom, 
Paganisme (of Heidendom), Humanisme en 
Boeddhisme.
Iemand die niet in een Godheid gelooft, noemen we 
een atheïst.
Dan heb je ook nog een ‘ietsist’ (jawel, dat woord 
bestaat echt), die geen enkele
religie aanhangt, maar wel aanneemt dat er “iets is 
tussen hemel en aarde”.
Religies zijn vaak betrokken bij oorlogen. 
We kennen de kruistochten in de Middeleeuwen, 
de beeldenstorm in 1566, de burgeroorlog tussen 
protestanten en katholieken in Noord-Ierland, 
de conflicten tussen joden en moslims in het 
Midden-Oosten.
Toch is de religie vrijwel nooit de hoofdoorzaak van 
een conflict, wel een bijkomende aanjager. 
De twee Wereldoorlogen in de 20e eeuw, de Joodse 
Holocaust, de communistische revoluties in Rusland, 
China, Zuidoost-Azië en Cuba hebben gezamenlijk 
naar schatting meer dan 70 miljoen doden 
veroorzaakt, maar al deze volkerenmoorden waren 
alle van ideologische aard. Daarnaast zijn 
economische, politieke en/of etnische factoren een 
belangrijke oorzaak van conflicten.
Religie kan juist een bron van vrede zijn. 
Denk aan de vreedzame protesten van Ghandi en 
Martin Luther King en aan het in 1945 opgerichte 
Pax Christi. Ook de Paus verkondigt voortdurend de 
boodschap van vrede op aarde.
Toch wordt religie vaak misbruikt als reden om een 
oorlog te voeren. Het meest duidelijke voorbeeld 
in onze tijd is de “jihad”, ook wel de “heilige oorlog” 
genoemd.
Moslimextremisten misbruiken de Islam om 
Islamitisch gebied uit te breiden of te verdedigen. 
Er zijn miljoenen moslims die deze strijd verwerpen.
In de kern is een religie vreedzaam en ik geloof 
heilig(!), dat als religies geheel zouden verdwijnen uit 
de wereld, er alleen maar ellende zou zijn en continu 
conflicten.
De belangrijkste boodschap is: open communicatie 
met elkaar en wederzijds respect. Leer elkaar kennen 
en waarderen.
Daarom acht ik het ook bepaald geen goede keuze 
om religie niet meer te onderwijzen in scholen. 
Die trend is tientallen jaren geleden al ingezet. 
Godsdienstonderwijs werd maatschappijleer. 
Aanduidingen van scholen met “Sint” verdwenen; zo 
ook bij onze lagere school in Welten.
Onze huidige kapelaan Taison uit India is niet meer 
welkom op de St. Martinusschool (ja, ik blijf de St. 
gebruiken). Hij mag alleen buiten de schooltijden met 
de kinderen praten, die bijvoorbeeld de Communie 
willen doen. De kapelaan is kennelijk een persona 
non grata geworden.
Wil men soms uitstralen, dat iedereen welkom is op 
de school in Welten, dus niet alleen katholieken? Wat 
een onzin?
Alsof de “St.” vóór het woord “Martinus” betekent, dat 
alleen katholieke kinderen
worden toegelaten. Bizar. Elk kind, uit welk religieus 
gezin of niet, is natuurlijk
welkom hier, maar waarom dan de naam van de 
school veranderd moet worden, is
mij een raadsel.

Als je nadenkt over oorlog en vrede, lijkt het mij juist 
zeer wenselijk - zo niet noodzakelijk - dat op scholen 
weer godsdienstonderwijs wordt gegeven, waarbij 
alle relevante religies besproken worden. Zo kunnen 
de kinderen een veel beter beeld krijgen van wat er 
op het gebied van religie allemaal speelt in de wereld, 
kan er meer begrip worden gekweekt voor de 
onderlinge verschillen en krijgt de kernachtige 
vredesboodschap van de religies een reëlere kans op 
succes.

Ik wil hier geen wit voetje halen bij Taison of de 
St. Martinuskerk, maar juist een lans breken voor 
meer begrip, respect en openheid naar elkaar toe, 
waarbij een lagere school een cruciale rol kan spelen 
door religies niet verder te ontkennen, maar juist te 
omarmen en onder de aandacht te brengen van de 
toekomstige volwassenen.
Misschien dat het dan ooit wat vrediger wordt op 
onze aardkloot.

Anton Winnikes

PUNGELLUNCH – 23 NOVEMBER
RECTIFICATIE

Niet Huub Eussen zal tijdens de mis zingen maar 
het gemengd zangkoor St. Joseph 
Heerlerbaan/Welten



ERFGOEDJAAR 2025 HEERLEN - HEILIGE VAN DE HERFSTTIJD, ONZE SINT MARTINUS
door Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

Het is stil geworden langs de Weltervijver. Met het ingaan van de wintertijd is het daar rond 
zes uur ’s avonds al donker. En het is er stil. Slechts spaarzaam verlicht door wat verspreid 
staande lantaarnpalen, verplaats je je gemakkelijk in vroeger eeuwen, toen er helemaal geen 
verlichting was.
Tegenwoordig kun je in het schaarse licht langs het molenpad ’s avonds omhoog fietsen, maar denk je 
eens in… nog geen 60 jaar geleden was het er aardedonker.
Behalve op de 10de november ’s avond rond 7 uur…dan verschijnen er lichtjes langs de vijver, dansende 
lichtjes, met een ruiter voor aan de stoet. Een echte soldaat, hoog te paard met een rode mantel. Het lijkt 
Martinus wel!...
Hoe mooi is het dat in Welten de traditie van Sint Martinus, oftewel Sint Maarten, in ere wordt gehouden. 
Met een net echte soldaat uit het Romeinse leger op een paard in een gescheurde rode mantel, want die 
heeft hij voor de helft weggegeven aan een bedelaar bij de kerkdeur. Dat gebaar van mededogen wordt 
elk jaar opgevoerd in een korte scène. De kinderen lopen achter de ruiter, zingend, met hun uitgehol-
de suikerbieten {vroeger}, lampionnen en tegenwoordig pompoenen. De lichtjes dansen in het donker. 
Langs de Weltervijver door het donkere parkje naar de brandstapel.
Waar velen zich verzamelen rond het vuur, dat hoog oplaait en het symbool is van het achterliggende 
jaar, het komende kerstfeest en dat het afsluiten van het werk op de akker symboliseert. Alle afvalhout 
wordt verbrand, gezuiverd, het werk is klaar, het land is geploegd, de zaden zitten in de grond, nu breekt 
de rusttijd aan. 
De heilige Martinus is voor Welten het symbool en de patroonheilige van de 
kerk van Welten. 
De lagere school is naar hem genoemd, al is dat door de ‘modernen’ nu in de 
Martinusschool veranderd.

In de kerk is aan de zijkant van het hoofdaltaar links een schildering aange-
bracht van St. Martinus, geschilderd door Eugène Laudy. Hij heeft vrijwel alle 
schilderingen in de kerk gemaakt, maar kijk nog maar eens speciaal naar 
deze, naar onze Sint Maarten!
Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl) 

VERSLAG RIT VAN DE VALLENDE BLADEREN 2025

Leef luuj beste mensen, hierbij een kort verslag van de inmiddels bekende zegening van alles wat rolt/
wielen heeft met aansluitend een motortoertocht door de Eifel.
De weergoden waren ons wederom goed gezind. Op zondag 26 okober om 9:15 uur werd onze paro-
chie-kerkvorst, kapelaan Taison, afgehaald bij de sacristie. Hij werd door maar liefst door 4 jonge dames 
begeleid in de rol van misdienaar. Dus werd dit gezelschap afgehaald met 5 motoren. Kapelaan in het 
zijspan als een echte kerkvorst, terwijl de dames plaatsnamen op de vier begeleidende motoren. Ze 
vonden het maar wat spannend en wij als bestuurders waren vol trots met zoveel animo. Met emmer en 
wijwater door ons dorp Welten naar de parkeerplaats van onze Plusmarkt, waar de motoren, fietsen en 
steps opgesteld stonden om de zegening te ondergaan. Pilonnen waren neergezet om het veilig te laten 
verlopen. Nadat de kapelaan een woordje had gericht aan de aanwezigen en inspeelde op het belang van 
de Bijbel, werd nog een kort gebed uitgesproken. Daarop werd de wijwaterkwast (Lat: aspergillum) ter 
hand genomen en werden de voertuigen gezegend. Vermeldenswaard is het voertuig van Lex Kockelkorn 
die zijn voertuig ter beschikking stelt aan ouderen en hulpbehoevenden. Dit voor een kleine vergoeding 
maar dat lijkt mij duidelijk. Zie de Welterkoerier voor meer informatie. 
Ook verzorgingshuis St. Anna werd bezocht waarbij rollators en elektrische stoelen ook een zegening 
ondergingen. De bewoners waren zeer enthousiast. 
Na afloop werd kapelaan Taison nog kort in het zonnetje gezet en werd hij uitvoerig bedankt voor zijn 
inzet. We kunnen blij zijn met onze eigen parochie-kerkvorst. Chapeau! Rond 9.45 uur werd het 5-koppi-
ge gezelschap op dezelfde wijze teruggebracht. Kapelaan als gastheer in de H. Mis van 10.00 uur en de 
dames als misdienaars. 
Te 10.00 uur vertrokken een tiental motorrijders voor een 
Eifeltoer en werd de beroemde erwtensoep gegeten in Abdij 
Mariawald in Heimbach. 
Tenslotte werd na terugkomst koffiegedronken in onze 
hoeskamer van Welten, café Teerling. 
Tot volgend jaar. Roger, Hub en Cor.



C.V. DE VLAVRÈTERS OPENT VASTELAOVENDSEIZOEN 2025 / 2026 IN HOEVE DE AAR
ZONDAG 16 NOVEMBER 2025 VAN 15:00 UUR TOT 18:00 UUR

Nog maar een paar dagen en dan is het Aod òp Nuj en daarmee wordt het nieuwe 
carnavalsseizoen, in ieder geval in Heële, geopend. C.V. de Vlavrèters laat zich 
daarna niet lang onbetuigd en zal op 16 november 2025 het vastelaovendseizoen 
in Welte-Bensroa openen, en dat doen we natuurlijk het liefst met zoveel mogelijk 
carnavalsvierders.
Naast gezelligheid, een lekker potje bier (of iets anders natuurlijk) en leuke muziek, 
staan er ook een paar serieuzere momenten op de agenda. Zo zullen we een drietal 
jubilarissen in het zonnetje zetten. De eerste is Marcel Brouwers, die Prins van C.V. de 
Vlavrèters was in 1970 en nu maar liefst 5 x 11 jaar lid is van onze vereniging. Zover zijn 
Guido van Heugten (Prins in 2003) en Leo Slenders (Prins in 2014) voorlopig nog niet, 
maar met 2 x 11 jaar zijn ze natuurlijk wel al goed op weg.
C.V. de Vlavrèters heeft bovendien een aantal nieuwe leden en zij zullen die middag officieel worden geïnstalleerd 
als lid van onze vereniging. En of dat nog niet genoeg is zal er ook nog iemand worden gedecoreerd met onze 
Orde van Verdienste.
Verschillende namen deden de afgelopen weken al de ronde, maar wie zich in het rijtje mag scharen van dragers 
van de Orde van Verdienste van C.V. de Vlavrèters is inmiddels bekend. Rob Luijten krijgt het eremetaal van C.V. 
de Vlavrèters die dag omgehangen. Wanneer je wilt weten wie Rob Luijten al voorgingen kijk dan eens op onze 
website.
C.V. de Vlavrèters nodigt iedereen van harte uit om samen met ons het vastelaovendseizoen 2025 /2026 te 
openen op zondag 16 november 2025 van 15:00 uur tot 18:00 uur in de Mayazaal van Partycentrum Hoeve de 
Aar. Wij hopen u daar te zien om de jubilarissen te feliciteren, kennis te maken met de nieuwe leden en het glas 
te heffen op de carnaval.

ZONNE-ENERGIE OPSLAAN?

Kies voor slimme accupakketten!

 Meer onafhankelijkheid van het energienet

 Gebruik meer van uw eigen opgewekte stroom

 Bespaar direct op uw energierekening

 Noodstroomvoorziening mogelijk

 Slimme sturing via app of systeem

 Voorkom een terugleverboete

 Capaciteit op maat: van 3 kWh tot 20+ kWh

 Geschikt voor vrijwel alle zonnepaneleninstallaties

Zonnepanelenland biedt deskundig advies, volledige installatie & onderhoud.

Tot 15 jaar garantie.

Maak uw woning of bedrijf klaar voor de toekomst.

Vraag vandaag nog een offerte aan of plan een adviesgesprek.

www.zonnepanelenland.nl        info@zonnepanelenland.nl      +31 6 83 34 76 75

Te Koop/ Te Huur: 
 

Appartement met tuin en 
2 slaapkamers in Dr.Ir. Bungestraat.

Reageren via mail: 
vaessen.wmj@gmail.com

Koeriertje

Gezocht! 
 

Huishoudelijke Hulp in Welten, 
Voor 1 keer per 2 weken. 

Tel. 0625558181

Koeriertje


