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Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
1 januari 2025 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 1
11:45 - 12:30 uur  MBVO Gymnastiek 2
Daarna samen koffie drinken
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:

14 dec. 16:00 uur KerstPreuve – Benzenrade
18 dec.  18:00 uur Kerstdiner Ouderen 
  Hotel van der Valk
18 dec.  20:00 uur Koor Kadans: Kerstconcert   
	 	 St	Martinus-kerk
21 dec. 17:00 uur Verkoop Kerststollen 
  ’t Bakkes Loorenhof
21 dec.  16:00 uur WinterSjpas Gen Berg 
  Ubachsberg
22 dec.  14:30 uur Kerstconcert ‘MUSICA VINCIT’  
	 en	Jeugdorkest	TOG	–	St	Martinus-kerk
24 dec. 	 20:00	uur		 TOG-kerstavond	On	Tour	2024!
31 dec. 	 20:00	uur	 Groot	Oud	op	Nieuw-feest		
  GemeenschapsHuis
3 jan. 	 18:11	uur	 Vlavreters	PrinseProclamatie			
  GemeenschapsHuis
5 jan. 14:11 uur JeugdRevue Vlavreters met  
	 Proclamatie	JeugdPrins	&	Bloemenmeisje	
 GemeenschapsHuis
19 jan.  10:00 uur Herrensietzung Vlavreters   
  Auberge De Rousch
19 jan. 	 Nieuwjaarsconcert	TOG–	St	Martinus-kerk

Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

KerstKerst

PreuvePreuve
BenzenBenzen

RadeRadeFamilieFamilie

Voor de KidsVoor de Kids

Jouw eigen Kerstwens!Jouw eigen Kerstwens!

KerstFeestKerstFeest

consumpties €2,-!
consumpties €2,-!

Overdekt 

en verwarmd 
Overdekt 

en verwarmd 

in Dickens sfeerin Dickens sfeer

Maak zelf een mooie Kerstbal 

of Ster met jouw kerstwens.

Hang deze op in de Kerstmuur 

op het feest en misschien komt 

jouw wens wel uit!

Kerst Preuve Benzenrade is 

mede mogelĳk door steun van

ZaterdagZaterdag

14 december14 december
16-22 uur16-22 uur

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten
Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

045-5760720
112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

STATIEGELD-ACTIE BIJ DE PLUS VOOR DE JEUGDCARNAVAL 
VAN C.V. DE VLAVRÈTERS

Zowel bij de Plus in Welten als bij Plus Winnubst 

aan de van Weerden Poelmaststraat, staat tot 

aan het einde van de carnavalsvakantie (eerste 

week van maart) een donatiepilaar voor de 

jeugdcarnaval van C.V. de Vlavrèters. 

Het principe is eigenlijk heel eenvoudig, nadat je 

je statiegeldflesjes en -blikjes hebt ingeleverd bij 
de Plus, laat je gewoon, in plaats van deze in te 

leveren bij de kassa, je statiegeldbonnetje achter

in één van die donatiepilaren. De opbrengst van 

al die statiegeldbonnetjes, en met de feestdagen 

in zicht kan dat natuurlijk best oplopen, komt 

daarmee ten goede aan de jeugdcarnaval van 

C.V. de Vlavrèters. Doe je ook mee!! Alvast 

hartelijk dank namens de Jeugdcommissie van 

C.V. de Vlavrèters



De inmiddels welbekende en hoogst gewaardeerde Kerststollen van ’t Bakkes 
va Welte vinden steeds sneller de weg naar de kersttafels in Welten en 
omstreken. Om te voorkomen dat er te weinig Kerststollen zijn gaan de 
bakkers liefst 3 dagen aan de slag. Op woensdagavond wordt de oven van 
’t Bakkes al opgestookt en de daaropvolgende dagen worden de Kerststollen 
gebakken.
Als het dorp op deze dagen weer vol rook hangt dan weet je in ieder geval 
waar dit vandaan komt.
Op zaterdagavond 21 december vanaf 17.00 uur worden de kerststollen bij 
’t Bakkes verkocht.
Beperkt aantal Kerststollen
Het is natuurlijk jammer dat je niet voor familie en vrienden een extra 
Kerststol mag kopen want ook dit jaar moeten we het aantal beperken tot 
één kerststol per persoon en op=op.
Het is niet mogelijk om kerststollen te bestellen of te reserveren.
Kerstsfeer
’t Bakkes wordt in kerstsfeer gebracht met prachtige verlichting, kerstversiering 
en vuurkorven. Naast de Kerststollen (gemaakt van Kollenberger speltbloem 
en in de houtoven gebakken) verkopen we ook de maretak uit onze boomgaard.
Om het helemaal feestelijk te maken krijgt iedere bezoeker gratis een beker 
Glühwein of een beker warme chocolademelk met een snee van onze over-
heerlijke Kerststol.
Iedereen is van harte welkom.

De vrijwilligers van de hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof, ’t Bakkes va Welte 
en de Weltermolen 
wensen je hele fijne Kerstdagen, inne gowwe roetsj en een gezond en gelukkig 2025.
Tot zaterdag 21 december bij de ’t Bakkes va Welte in de Loorenhof

’T BAKKES: VERKOOP KERSTSTOLLEN 

ZATERDAG 21 DECEMBER VAN 17 TOT 18.30 UUR

Ja ja, op zondag 5 januari 2025, als de kruitdampen van het vuurwerk en de lucht van het gourmetten nog 
maar net zijn weggetrokken, is het weer zover. Heel Welte en Bensroa, van groot tot klein en van jong tot 
oud kijkt uit naar de Jeugdrevue van CV de Vlavrèters. Welke verrassingen zullen er dit jaar zijn? Welk 
spannend verhaal is er dit jaar weer verzonnen rondom het thema: “Het Magische Bos”.
Dat belooft weer een spannende middag te worden!
Zoals gewend van De Vlavrètertjes, zal deze middag weer oergezellig worden met optredens van de 
enthousiaste jeugd uit onze eigen omgeving. Van Eijsden tot de Mookerhei zal iedereen horen dat het in 
Welte-Bensroa een groot feest is. De Jeugdrevue wordt georganiseerd samen met het “Gilde van Oud 
Jeugdprinsen en Bloemenmeisjes”.
De Jeugd van Welte en Bensroa (en omstreken) mag zelf optreden met een dansje, buut, playback, eigen 
zang of verzin-zelf-maar-iets-geks. Iedereen is vrij om zelf een optreden te bedenken om toe te werken 
naar het hoogtepunt van de middag. Hiervoor zijn wij wel nog op zoek naar echte rasartiesten. Durf je niet 
alleen, vraag dan je vrienden en/of vriendinnen om iets leuks te doen. 
Opgeven bij Monique Luijten per mail jmluijten@ziggo.nl of per telefoon 06-41199451 is uiterlijk mogelijk 
tot vrijdag 3 januari 2025. Tijdens de pauze zal weer een heerlijke 
nonnevot uitgedeeld worden, gesponsord door onze eigen drie 
sterren Bakkerij Voncken.
Het hoogtepunt van de middag zal het uitroepen van de nieuwe 
Jeugdprins en Bloemenmeisje zijn. Wie oh wie zullen dit zijn, 
spannend……. De feestelijke middag zal al hossende door het 
hoogste Vlavrèterke en Vlavrèterinneke samen met de kersverse 
Jeugdraad van 11 worden afgesloten.
Op zondag 5 januari2025 is de zaal open vanaf 13.30 uur en de 
Jeugdrevue zal starten om 14.11 uur in het Patronaat van Welte 
(Gemeenschapshuis). De entree is gratis, maar u kunt wel een vrije 
gave doneren welke besteed zal worden voor de Jeugdcarnaval in 
“Os sjoene Welte-Bensroa”.
Zorg dus dat je op tijd bent om niets van dit moois te missen.

VAVRETERS: JEUGDREVUE EN PROCLAMATIE JEUGDPRINS & BLOEMENMEISJE



KERST MET KOOR KADANS: KERSTCONCERT IN DE MARTINUSKERK

Op woensdagavond 18 december organiseert Koor Kadans haar 
jaarlijks kerstconcert in de St Martinuskerk in Welten, dit keer 
onder het motto: ”geef ons vrede”. Het concert begint om 20.00 
uur en eindigt om 22.00 uur met een nazit bij café Teerling.
De toegang is gratis.
Zoals elk jaar zijn er vier koren die op deze avond optreden. Naast 
Koor Kadans zijn dat dit jaar SingeSong, Gemengd Koor Parkstad 
en BinSingen. SingeSong is een dameskoor met leden uit Welten, 
Aarveld en Bekkerveld. Zij nemen voor de tweede keer deel aan het 
kerstconcert, vorig jaar als vervanger van Popkoor Divided dat zich 
moest afmelden. Hun frisse geluid en mooie samenzang maken 
dat wij heel blij zijn dat SingeSong onder leiding van Emile Prick ook 
dit jaar weer acte de presence wil geven.
Gemengd Koor Parkstad onder leiding van Harrie Wijenberg heeft 
al vaker deelgenomen aan het kerstconcert. Het Gemengd Koor 
Parkstad bestaat al 96 jaar! Op de website presenteert Gemengd 
Koor Parkstad zich als een koor dat vierstemmig zingen combineert 
met plezier en gezelligheid.
BinSingen is al jaren trouwe deelnemer aan het kerstconcert. Het is 
een a capella mannenkoor uit Aken met 15 leden, met een verfijn-
de eigen klank onder leiding van Florian Zintzen.
Koor Kadans tenslotte is een gemengd koor met ongeveer 40 leden 
uit Heerlen en omstreken, oorspronkelijk ontstaan uit ouders van 
de vrije school. Michel Erens is sinds de oprichting van het koor, 
ruim 25 jaar geleden, de dirigent. U bent van harte welkom op dit 
gevarieerde kerstconcert, entree is gratis, een vrije gave wordt uiteraard zeer gewaardeerd!

HERRENSIETZUNG C.V. DE VLAVRÈTERS ZONDAG 19 JANUARI

Op zondag 19 januari 2025 organiseert C.V. de Vlavrèters opnieuw haar, 
inmiddels tot in de verre omtrek bekend zijnde, Herrensietzung.
Ook dit jaar is Auberge De Rousch gastheer van dit legendarische mannen-
evenement. Het is inmiddels de 30-ste keer dat C.V. de Vlavrèters dit prachtige 
festijn organiseert voor de mannen van Welte-Bensroa en omgeving.

Zoals iedereen inmiddels wel van ons gewend is, is er ook voor deze 30e editie een 
heel mooi programma samengesteld. Kaarten voor de Herrensietzung zijn te krijgen door een mail te 
sturen naar herrensietzung@cvdevlavreters.nl. 
Net als in de voorgaande jaren, kan er ook dit jaar voorafgaand aan de sietzung worden deelgenomen aan 
het ontbijt van Auberge de Rousch. Wil je daar gebruik van maken dan moet je dat wel even laten weten bij 
je aanmelding.
Het traditionele ‘vrouwen en kinderen eerst’ geldt die dag even niet maar vanaf ongeveer 15.00 uur, 
wanneer het programma is afgelopen, mogen ook zij naar binnen voor de gezellige nazit.
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Ralf Beuken, zijn mobiele nummer is 
06-50866249

OUD EN NIEUW IN GEMEENSCHAPSHUIS WELTEN-BENZENRADE 

Op 31 december vieren we in het GemeenschapsHuis in Welten oud 
en nieuw. Iedereen is welkom en we gaan er een gezellige avond van 
maken. Rond 12 uur gaan we even de straat op om het vuurwerk te 
kijken en in de  straat elkaar nieuwjaar wensen geven.Vanaf 20:00 uur 
zijn we geopend. U kunt binnenkomen voor een drankje gedurende de 
hele avond of om 0:00uur.
Wilt u de hele avond erbij zijn dan bieden we ook een arrangement 
aan. Voor € 25 krijgt u hapjes en drankjes en om 0:00 uur een glaas-
je bubbels. Indien u van het arrangement gebruik wilt maken kunt u 
dit aangeven bij Hugo van het gemeenschapshuis. Of via de mail op 
ghw2009@home.nl



MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN

www.welkominwelten.nl

Welten nodigt uit!

Wij wensen jullie allen 

hele fijne feestdagen 
en een gezond 2025 toe !

Stichting Buurtgericht Werken 

Welten - Benzenrade

en de redactie van 

de Welterkoerier 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820

SHOKO
b r a s s e r i e

Markt 2 - Simpelveld - Tel. 045-7510553

www.shokosimpelveld.nl

KOFFIE EN VLAAI
GEOPEND VANAF 10:00 UUR

ONTBIJT

LUNCH

HIGHTEA

BORREL

DINER

KEUKEN OPEN TOT 20:00 UUR

GESLOTEN VANAF 22:00 UUR

----------------------------------------------

----------------------------------------------



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

C.V. de Vlavrèters
PROCLAMATIE AVOND

Big Benny 

Bjorn & Mieke
21.30 uur

23.59 uur

Ònger 1000 sjterre geëve 
vier gaas en zette d'r 

Weltesje & Bensroader 
vastelaovend in bluij!

3 Januari Gemeenschapshuis Welten

ENTREE:
GRATIS

AANVANG:
20.30 uur

WIJ DANKEN ALLE ADVERTEERDERS 
VOOR HUN INBRENG IN 

DE WELTERKOERIER

EN WENSEN JULLIE NAMENS 
STICHTING BUURTGERICHT WERKEN 

WELTEN - BENZENRADE  

FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND 2025 TOE.



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Krismes

Hoapelik geet
dat éé lempke
e i n d e l i k
brenne.

Keuzemenu

De meest voor de hand liggende betekenis van een 
keuzemenu is een menu in een restaurant, waarbij je 
voor iedere gang uit een aantal gerechten kunt kiezen. 
Daar kun je je nog eens op verheugen.
Minder aangenaam is het keuzemenu, dat in de 
communicatie- en computertechnologie gangbaar 
is geworden. Het gaat dan om een lijst met opties, 
waaruit men kan kiezen. U heeft ongetwijfeld ook 
al ervaring met het keuzemenu als u een grotere 
organisatie belt; een bank, een verzekeringsmaatschap-
pij, de belastingdienst etc. Voordat u iemand aan de lijn 
heeft, die u echt kan helpen, bent u vaak al een half uur 
verder.
Het gaat tegenwoordig als volgt:
U belt en krijgt na 10 seconden de betreffende 
instelling aan de lijn met de volgende woorden: 
“Alle medewerkers zijn in gesprek, u wordt zo spoedig 
mogelijk geholpen”.
U bent nog hoopvol en goed gestemd.
Dan volgt echter de mededeling: “U bent nummer 6 in 
de rij”. Dat betekent, dat u geen idee heeft wanneer u 
dan aan de beurt bent, omdat niet duidelijk is hoeveel 
medewerkers er zijn en hoeveel tijd deze nodig hebben 
om die 5 man/vrouw vóór u af te werken.
Naja, u wacht en wacht en moet ondertussen luisteren 
naar een irritant liedje, dat om de 3 minuten herhaald 
wordt. De goede stemming lost geleidelijk op in 
ergernis. De tijd verstrijkt, U schuift op in de wachtrij en 
na 15 minuten krijgt u eindelijk daadwerkelijk iemand 
aan de lijn. Maar helaas is dit ook een computerstem 
die meldt: “Goedendag. Er volgt nu een keuzemenu. 
Kies 1 om….., kies 2 indien…., kies 3 als u…., kies 4 
ingeval van….., kies 5 voor….., kies 6 als u….. en kies 9 
voor overige vragen”.
Ik twijfel. Het ging allemaal zo snel, al die opties. 
Was het nu 4 of 5 wat ik moet kiezen?
De computerjuffrouw meldt zich opeens terug met de 
melding: “U heeft geen keuze gemaakt. Hier volgt 
nogmaals het keuzemenu”. Heerlijk, ik mag alle 
keuzes nog een keer horen. Inmiddels ben ik al bijna 20 
minuten aan de telefoon zonder enig resultaat, maar ik 
hou vol, al is het stressniveau behoorlijk gestegen.
Ik kies optie 9; lijkt mij veilig. Eindelijk krijg ik een echte 
persoon aan de lijn die mij vriendelijk vraagt: “Waarmee 
kan ik u van dienst zijn?”. Ik besef, dat deze vriendelijke 
dame er ook niks aan kan doen, dat alles zo stroperig 
verloopt tegenwoordig en onderdruk mijn boosheid.
Ik antwoord dan ook vriendelijk terug: “Ik had een 
vraag over…..”.
“O, maar dan moet ik u doorverbinden. U bent thans 
verbonden met de verkeerde afdeling. Een ogenblikje, 
ik verbind u door met de heer Janssen van afdeling….”.
Ik ben ontzet, perplex, verdoofd, geheel uit het lood 
geslagen. Weer wachten. Mijn klokje is, sinds ik de 
telefoon liet rinkelen, 24 minuten verder.
Ik wacht op een medewerker van de goede afdeling. 
Het irritante muziekje is terug.
Mijn bloeddruk breekt inmiddels alle records. 
Mijn gedachten vormen de meest verschrikkelijke 
scheldwoorden, die ik echter niet kwijt kan, want er 
luistert niemand.
Het vervelende deuntje ebt weg. Aha, een teken dat ik 
eindelijk doorverbonden word naar de juiste afdeling 

en persoon?
“Hallo, goedemiddag, u spreekt met de heer Willem de 
Vries. Waar kan ik u mee helpen?”, klinkt het opgewekt 
aan de andere kant van de lijn.
“Ik moet kennelijk uw collega, de heer Janssen hebben. 
Kunt u mij met hem in verbinding stellen”, vraag ik met 
ingehouden woede.
“O, het spijt me”, hoor ik Willem de Vries zeggen. “De 
heer Janssen is even met pauze. Kunt u straks even 
terugbellen?”
Even terugbellen? Ik val van mijn stoel en geloof. 28 
minuten voor Jan Joker (of met een nog kortere 
achternaam) gebeld. Geen snars opgeschoten. 
Murw gebeukt tegen een muur van onbegrip, 
verdwaald in een oerwoud van computeronzin.
Mijn ergernis en razernij hebben plaatsgemaakt voor 
moedeloosheid en wanhoop.
Wat een wereld!
Ben ik blij dat ik in Welten overal nog gewoon direct 
met echte mensen in verbinding kan komen. Geen 
vervelende keuzemenu’s, maar keuzes genoeg, zonder 
wachttijden.

Anton Winnikes

let
it

snow



WELTUM BOTANICUM - MYSTIEK IN WELTEN-BENZENRADE

Het einde van het jaar nadert en zoals elk jaar komen er oude gebruiken tevoorschijn. 

De kerstboom is er een voorbeeld van, zoals ook de kerstballen die we in de boom 

hangen. De kerstboom staat voor nieuw, groen leven, de kerstballen staan voor de 

appeltjes die men vroeger in de boom hing.

Niet alleen een spar wordt in huis geplaatst, ook een maretak hangt vaak boven de 

voordeur. We kennen allemaal het gebruik, dat je iedereen mag kussen die onder de 

maretak staat. Maar die maretakken zijn nog veel oudere symbolen dan de kerstbomen.

Hier in het Weltense kun je ze overal, echt overal zien hangen in de bomen. Langs de 

Geleenbeek, in de weilanden in de populieren hangen ze heel hoog. Ook al hangen ze 

hoog, ze lijken niet gemakkelijk los te komen door wind of storm. Je vraagt je af hoe dat kan. Vogels eten de besjes 

van de maretakken (voor de mens giftig) en omdat het sap kleverig is, vegen ze hun 

snavels af aan de takken. Vandaar de naam vogellijm, een andere benaming voor maretak. Die vogels zitten hoog in 

de bomen en door het vegen langs de takken verspreiden ze de zaadjes in de besjes. Zo’n zaadje hecht zich vast aan 

de tak, graaft zich zelfs ‘n beetje in en komt in het weefsel van de boomtak terecht. En stevig genoeg om niet meteen 

weg te waaien bij de eerste storm. Dan gaat de maretak heel langzaam groeien, slechts ’n paar centimeter per jaar. 

Als je die grote bollen maretak ziet hangen, begrijp je dat deze dus wel 50 tot 60 jaar kunnen worden! En zo’n grote 

maretak kan wel 50 centimeter in doorsnee zijn. De boom geeft voedsel, maar de maretak mag niet teveel voedsel 

van de boomtak halen, want dan … sterft de tak en óók de maretak. Het is geven en nemen tussen de boom en de 

maretak. Er is nog veel meer over deze maretakken te vertellen, maar door de beperkte ruimte kan dat niet.

Deze bollen maretak speelden al een rol in de tijd tussen de kersttijd en het nieuwe jaar in de periode vóór de 

Romeinse tijd. De priesters van de Kelten, de druïden, sneden met een gouden (!) sikkel een maretak uit een eik. 

Alléén uit eikenbomen en zij vingen de maretak op met een witte doek. De maretak mocht de grond niet raken. 

De druïde had de gave om de toekomst te voorspellen aan de hand van deze speciale eik-maretak. Wat zouden die 

oude Keltische priesters hun hart hebben kunnen ophalen met zoveel maretakken in Welten en Benzenrade. 

Wellicht hadden ze deze woonplaats extra zegen gegeven en een cultusplaats gesticht.

Ik hoop natuurlijk dat er ooit nog eens zo’n tempel of iets wat er op lijkt ontdekt wordt in Welten of Benzenrade. 

Misschien zijn de vele maretakken er altijd al geweest en wisten de oude Kelten al dat langs de Geleenbeek ( Glana in 

het Keltisch) de maretak welig groeide. Niet alleen hier, overal waar veel kalk in zuid Limburg in de bodem zit, vind je 

deze mystieke ‘plant’.

Tenslotte een gedicht over de maretak, passend bij de laatste weken van het jaar.

Kerstmis in Cottessen

De zwarte bollen maretak

in de ontvelde bomen

Als waren sterren

in een dal gedaald

het lichten van een stil gehucht

Een jongen kwam daar

tot gezicht. Veel nachtblauw

schemerden zijn ogen.

De tijd 

boog bij een landweg af.

Het rook naar aarde

en naar nog te vallen sneeuw.

Paul Hermans – Straatpoëzie, uit ‘Gedichten langs de Geul’

Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)



OP HET NIPPERTJE  
(een Kerstverhaal door Ger Prickaerts)

Tjonge tjonge, door het oog van de naald, op het nippertje, maar nèt gelukt !
Hoe dan ook, ik hàd er toch nog een. En nog wel de laatste...Nu wilde toch die gekke vent absoluut mijn 
parkeerplaats hebben... Niet te geloven, terwijl ik toch zeker zo’n halve meter vóór hem was !
De duidelijk opgejaagde man met zijn leasebak riep zo het een en ander naar mij dat maar heel weinig 
te maken had met vrede op aarde.... Mensen wat ’n agressieveling! Bij de ingang van de winkel zag ik het 
al niet meer zitten: ”Nummer 128 – iedereen op z’n beurt – bestelbon gereed houden – mag ik even langs 
– niet voorkruipen” en nog meer van deze moderne Kerstkreten klonken door de winkel. Dit deed mij 
vermoeden dat dit het laatste plekje op de wereld was waar het allerlaatste eten werd uitgedeeld. Nou 
ja.... ‘uitgedeeld’ . . . . negen rijen vóór me hoorde ik € 28,- effe later € 34,50 en € 19,- zonder slagroom.
Wat zullen we nou hebben? Kerstmis zonder slagroom? Hoe haal je ’t in je hersens? Zijn die nog te 
redden? De vier bedienden achter de toonbank van de zogenoemde ‘Luxe Banketbakkerij’ riepen om 
beurten volkómen automatisch: ”Zalig Kerstfeest” en . . . de standaard-kreet: ”Gaat het zo mee”?
Ik krijg de neiging om ”Nee” te roepen. Zou dat knappe meisje dan het gekochte bij mij thuis komen 
brengen? Geen slecht idee! Maar ik zwijg maar braaf. “Gaat het zo mee . . . . .?” Nog afgezien van de 
taalkundige onzin welke men hiermee uitkraamt, is het belangrijkste daarvan: ”hèt”. Bedoeld wordt het 
spul ! Want dáár gaat het om. Wat is nu een Kerst zonder? Wat heb je dan nog? Het is een familiefeest 
met als gezelschapsspel ‘Schranseborden’. . . . Uit de luidspreker klinkt ”Nu sijt wellekome”. . . Hoezo 
welkom? Massa in de kassa zal de uitbater bedoelen! Een ouder heertje met spierwit gezicht en dito haar, 
wurmde zich met zichtbaar veel moeite richting deur, een klein doosje boven de duwende massa 
houdend. Hij mompelde iets over Elly van de kamer naast hem . . . .Zou dit voor een eenzaam vrouwtje 
zijn in bejaardenhuis of kliniek? Met een streng: ”De volgende!” werd ik abrupt uit mijn kerstgedachten 
wakker geschud. Lieve hemel . . je zult toch niet je beurt voorbij laten gaan . . . Wat een geluk, er is nog 
één man vóór me. Juist op tijd, dat was op het nippertje.
Onderwijl ik mijn papiertje al gereed houd om de morrende en duwende achterhoede  geen tijdverlies 
te bezorgen, begint achter mij een vrouw te vertellen over de geboorte van een kleinkind. Haar dochter 
had nog wel zo gesukkeld, hormonen en zo . . . Nu vraag je je toch af, wie begint nu over de geboorte van 
een kind? Is die nog goed bij haar hoofd? Het is nota-bene Kerstmis! Waar is dat mens mee bezig? Niet 
te fil-le-men! Terwijl ik hier mijn benen in m’n lijf sta in de achtste winkel om het goeie spul bij mekaar te 
harken voor de Kerst . . . . Niet te geloven ! En alsof dat nog niet genoeg was, bestelt de man vóór me 4 
ons Roodmerkbonbons met Gouden Strikje! Nu had ik het niet meer, eindelijk aan de beurt en dan dit.
Erger kón niet. Stel je voor dat dit de laatste zouden zijn. Uitgerekend die met het Gouden Strikje die ik 
moest hebben.... En juist deze zijn de besten, dat zeggen ze op TV zelf. Dus: Vaarwel Kerst, een zalig
familiefeest kunnen we nu wel vergeten. Zeg maar daag tegen het Kerstgevoel . . . .
‘Zilveren’, ja daar hebben ze er wel genoeg van, maar wat moet je met zo’n goedkope rommel, dat is toch 
geen Kerstfeest meer! Ik stond niet de bonbons, maar me zelf van binnen op te vreten. Het zal toch niet 
wáár zijn....zonder het goeie spul? En die oma achter mij maar doorzaniken over die baby: 8 pond en 3 
ons . . . . . Nummer 146 !! Uh . . .  Uh . . . . dat was ik . . . Uh graag Uh . . . Roodmerkbonbons Met Gouden 
Strikje. Hoeveel? Uh . . . 8 pond en 3 ons . . . . Onmiddellijk ging een hoongelach door de rijen. Ik voelde 
m’n kop rood worden. ”Och d’r heer is sicher zelver ee roeëdmerk” meende een van God verlateling uit 
Kerkrade te moeten opmerken. ”Wat hebt u een geluk gehad” zegt de driekwart uitgebluste verkoopster.
Met een blik op oneindig roept ze nog: ”Het zijn de laatste 7,5 ons, het was op ’t nippertje”. Hoe ik met 
mijn roodmerkbonbons en rode kop door het duwende aansleeppeloton de uitgang heb gevonden, weet 
ik niet meer. Maar buiten overviel mij het geluk dat ik toch nog ’t goeie spul had bemachtigd. Nu hadden 
we tenminste nog een zalig Kerst-feest, al was het op het nippertje !

Uit de oude doos: die lieve juffrouw (door Angelina Smits-Gulikers)

Een klasse-foto van klas 4 in 1956 van de St. Anna Meisjesschool 
in de Doom op het gazon. Lien Dabekaussen was toen onze 
juffrouw in klas 3 en 4.Deze lieve juffrouw woont nog steeds in 
Welten en wordt maandag 23 december 90 jaren jong. Het zou 
heel leuk zijn als zij, op die dag, van haar oud leerlingen, ’n kaartje 
zou mogen ontvangen. Juffrouw Lien was toen ook mijn 
buurmeisje(vrouw) op de Valkenburgerweg 147. Men kan een 
kaartje sturen naar: 

Lien Dabekausen, Ir. Dingerlaan 5, 6419 BC Heerlen.



Kerstconcert Jeugdorkest Welten i.s.m. Koor Musica Vincit uit 
Landgraaf, Lien Haegeman en Pavlina Heckmanns!
Jeugdorkest Welten geeft op zondagmiddag 22 december een groots Kerstconcert,
georganiseerd door Koor Musica Vincit uit Landgraaf i.s.m. met Lien Haegeman als
mezzo/altzangeres en pianobegeleiding van Pavlina Heckmanns! Vanaf 14.30 uur in
de Sint Martinuskerk in Welten. Met gezellige nazit onder het genot van een drankje
en versgebakken wafel.
Nieuwsgierig? Bestel dan uw kaarten bij een van de leden van Musica Vincit (via
secretaris@musicavincit.nl) of bij de TOG (via info@tog-welten.nl). De kaarten
kosten €10,- per stuk (kinderen tot 13 jaar zijn gratis). Bij de entree kan ook gepind
worden.

TOG-kerstavond On Tour 2024!
24 december vanaf 20.00 uur begint de heuse ‘TOG Kerstavond on Tour 2024!’
Zoals u weet, lopen wij altijd met een ensemble muzikanten door Welten om u op Kerstavond van 
gezelligheid en kerstmuziek te voorzien. De route van dit jaar kunt u vinden op onze socials!
Iedereen is na afloop (om 23:00u) van harte uitgenodigd bij Café Teerling!

Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging TOG Welten
Net als afgelopen jaar organiseert TOG ook dit jaar weer een heus nieuwjaarsconcert! Op 19 januari in de 
middag (houd onze socials in de gaten voor de precieze tijd) verwelkomen we u in de St. Martinuskerk in 
Welten. Dit keer niet met één maar twee operazangers! Namelijk, Pascal Pittie en sopraan Lien Hageman. 
Na afloop van het concert bent u van harte uitgenodigd in het Gemeenschapshuis van Welten voor een 
nieuwjaarsborrel. Wees erbij!

HET REGENT ORDES IN WELTE-BENSROA

Echtgenoot Jos was al eens prins van C.V. de Vlavrèters, zoon Tim was dat gelijktijdig maar dan bij de 
jeugd en zoon Jim was enkele jaren geleden jeugdprins van H.v.v. de Winkbülle. Toch was het Monique 
Luijten die in 2018, voor onder ander alles wat ze doet/deed bij de Vlavrèters, Weltania en TOG, de Orde 
van Verdienste kreeg van C.V. de Vlavrèters. Omdat Monique het daarna echt niet rustiger aan is gaan 
doen ontving ze op zondag 17 november in Hoeve de Aar, onder andere voor haar inspanningen voor de 
jeugdcarnaval in Parkstad, de Zilveren Ezel van H.v.v de Winkbülle
Op zondag 24 november openende C.V. de Vlavrèters het vastelaovendseizoen 2024-2025 met een 
familiedag in Hoeve de Aar. Net toen iedereen dacht dat het formele deel dag achter de rug was, werden 
twee leden van C.V. de Vlavrèters verrast bij de uitreiking van de Orde van Verdienste. 
Zowel Jos Luijten als John van den Broek kregen het ‘eremetaal’ omgehangen. Jos voor alles wat hij de 
afgelopen jaren heeft gedaan als voorzitter van de Jeugdcommissie van C.V. de Vlavrèters, maar ook 
voor 50 jaar TOG en heel wat jaren Waltina Kapel. John omdat hij, kort samengevat, al 33 jaar Vlavrèter 
is in hart en nieren en dat 365 dagen per jaar. De ene keer als adjudant, dan weer als bestuurslid en 
Penningmeester, Raad van 11 lid, (Oud) Prins, het maakt niet uit in welke rol, John ging en gaat er altijd 
helemaal voor.Monique, Jos en John, hartelijk gefeliciteerd!!

MUZIEKVERENIGING TOG WELTEN WENST U FIJNE FEESTDAGEN!




