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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
23 oktober 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:
18 okt.  Ziekenhuis- & huisartsen-

	 	 alliantie:	Protest	bij	CZ	in	Tilburg
26 okt. 	 18:00	uur		 Hapje	Eten	–	Teerling
27 okt.	 10:00	uur	 Zegening	motoren	en	alles	wat		
	 							verder	allemaal	rolt	Plein	De	Doom/Plus
27 okt.	 14:00	uur	 Freetime	Old	Dixie	Jassband
	 	 De	Rousch
27 okt.	 15:00	uur	 Live	optreden	‘Dolce	Vita’	
	 	 Café	Teerling
30 okt.	 20:00	uur	 Blutsjezondig	26-jan	Start	
	 	 Voorverkoop	-	Teerling
2 nov. 	 18:00	uur	 Gruweltocht	-	St	Martinus-kerk		
	 	 &	omstreken
2 nov.	 18:30	uur	 Halloween-tocht	Weltania		
	 	 Weltania	&	omstreken
10 nov.	 18:00	uur	 St	Maarten-mis,	-lampionnen-
	 																optocht	&	-vuur	-		St	Martinus-kerk
17 nov. 14:00	uur	 Wijnproeverij	-	Gemeenschapshuis
23 nov.	 16:00	uur	 Lipstickparty	–	Teerling
23 nov.	 18:00	uur	 Buut	Diner	–	Hoeve	de	Aar
1 dec. 	 Buut	Matinee	-	Café	Teerling
8 dec.  SinterKerst-actie
14 dec. 16:00	uur	 KerstPreuve	-	Benzenrade
21 dec. 16:00	uur	 WinterSjpas	Gen	Berg	-	
	 	 Ubachsberg

Disclaimer:

De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

ZEGENING VAN MOTOREN EN VERDER ALLES WAT ROLT I.C.M. 
MET DE ‘RIT VAN DE VALLENDE BLADEREN’ 

I.S.M. KAPELAAN TAISON EN ZIJN MISDIENAARS

Op 27 oktober a.s. vindt de 
jaarlijkse “Rit van de vallende 
bladeren” plaats. Echter nu 
anders van opzet! MOTTO: 
“HEB OOG VOOR ELKAAR”. 
In overleg met de alom 
bekende kapelaan Taison van 
de omliggende parochies, is er iets bijzonders uit de hoge hoed 
getoverd. Er wordt een zegening verzorgd voor alle motoren maar 
verder ook voor alles wat wielen heeft en rolt. Denk daarbij aan 
rollaters, elektrische rolstoelen en fietsen, nostalgische voertuigen, 
rollerskates, rolschaatsen, steps, driewielers et cetera. Dus hierbij is 
ook aan de kinderen gedacht die dan met hun ouders, opa’s en oma’s 
aanwezig kunnen zijn. Ook is gedacht aan groepen fietsers die op de 
zondagmorgen hun rondje rijden. Kom vooral vooraf even langs.
Kapelaan Taison zal vooraf in een nostalgische motor met zijspan 
worden opgehaald met zijn misdienaars, begeleidt door twee 
motoren. Op de parkeerplaats voor de Plus in Welten zal kapelaan ons 
dan zegenen met een grote borstel met het traditionele wijwater. 
Je voertuig hoeft van tevoren niet te zijn gewassen maar dat begrijpt u 
wel. Vrijwilligers zullen hulpbehoevenden evt. 
bijstaan. Ook verzorgingstehuis St. Anna werkt 
hieraan mee. Kapelaan Taison was zeer 
enthousiast, zo kennen we hem ook, en opperde 
alvast hier een jaarlijks terugkerend evenement van 
te maken. Bij deze! We kunnen alle hulp gebruiken 
om zoveel mogelijk volwassenen maar zeker ook de jeugd hierbij te 
betrekken. 
De motoren vertrekken omstreeks 10.00 uur in aangepaste groepen 
onder leiding van voorrijders van motorclub de Reelraiders. 
De lunch kan gebruikt worden in het Klooster Mariawald in Heimbach 
(D) die bekend staat om zijn erwtensoep. 
Rond 15.00 uur worden we terugverwacht in onze Hoeskamer va 
Welte café Teerling bij Bianca en Harald. Rond die tijd is er livemuziek 
van Jan en Jetty met hun prachtige Italiaanse en Franse liedjes en 
kunnen wij de sterke verhalen aanhalen van het afgelopen seizoen. 
Want eerlijk is eerlijk deze zegening heeft alles te maken van de al 
afgelegde veilige kilometers en niet zoals gebruikelijk aan het begin 
van een motorseizoen. Is dat ook uit de wereld.

Leef luuj, gaan we ons zien op zondag 27 oktober 2024? Vanaf 09.00 



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten

Alarmnummer:     
Gemeente Heerlen:     
Beheerder Gemeenschapshuis:     
Sociaal Buurtteam:       
St. Martinuskerk:
                                              SintMartinus@Home.nl
Kapelaan Taison
      Kapelaan@RKHeerlen.nl
Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar
Politie:
Wijkagent Peter de Boer via
Centrale voor acute gevallen:
Twitter: @POLWeltenBenz
RD4:
Nightcare:
Ziekenhuis:
Dierenambulance:
Alg. maatschappelijk werk:
Centr. meldpunt huislijk geweld:
Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):
Meldpunt anti discriminatie:
Bureau voor rechtshulp:
Kindertelefoon:
Meldpunt overlast en
Openbare Ruimte:
Klachtennummer mondriaan Zorggroep:
Binnen kantoortijden:
Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/
Straatverlichting/gas:
Water:

045-5760720

112
14045
06-27082917 
045-5604004
045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186
5778844
088-4597777
0900-7009000
045-5604004
5740815
0800-2000
5718501
5719551
0800-0432

14045

088-506 7700
088-506 6262

088-945 0850
0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

uur verzamelen op de parkeerplaats van de Plusmarkt Welten. Rond 
09.25 uur zal kapelaan Taison aanwezig zijn om de ceremonie het 
juiste cachet te geven bij de stoere motorrijders. Vragen graag via de 
mail, corhouben@ziggo.nl.
Van harte uitnodigend, Roger, Hub en Cor.

BOTANICUM WELTICUM - VAN D’R WIENWEG NAO D’R WIENGAERTSBERG.

De herfst komt en de herfst gaat en in die periode worden de druiven 
geplukt. Oktober heet niet voor niets de wijnmaand. De wijnstokken 
geven niet alleen in Frankrijk en Duitsland, Spanje en Portugal rijke 
oogsten, deze wijncultuur heeft zich verspreid over zowat de hele 
wereld. Dat hebben we vooral aan de Romeinen te danken, want 
overal waar zij kwamen werden wijnstokken geplant en vele eeuwen 
later werd de kennis en teelt van de druivenstruiken overgebracht van 
de Oude Wereld (Europa) naar de Nieuwe wereld (o.a. noord- en zuid 
Amerika). Ook hier in ons warme zuid Limburg hebben de Romeinen 
druivenstruiken aangeplant. Zij hadden er oog voor en zagen al die 
fraaie hellinkjes, vol in de zon op ’t zuidoosten. Hun vaardigheden wer-
den hier in praktijk gebracht. We weten allemaal hoe groot hun boer-
derijen waren en dat de graanteelt goed ontwikkeld was onder hun 
bewind. De druivenstruiken hebben de Romeinen een tijd 
overleefd en de monniken in de middeleeuwen pakten de draad 
weer op, nadat de wijnstokken verwaarloosd waren. Want toen de 
Romeinen zich terugtrokken richting Italië en Rome, bleven de 
wijnstokken onverzorgd achter.
Maar ….de benamingen bleven! Vandaar de Wingerd in Welten, ander 
woord voor Wiengaert, op de Wiengaertsberg, nu geheten de 
Welterberg. Je hoeft er alleen maar naar te kijken – met het oog van de 
Romeinse landgoedeigenaar - en je ziet ’t al: ideaal voor wijnstokken! 
Goed warm, de Welterberg baadt het hele voorjaar en zomer tot diep 
in de herfst in het volle zonlicht. De akker die ervoor ligt, loopt 
langzaam omhoog, net zoals vele wijngaarden in Frankrijk. 
Daarvan weet de wijnboer dat de opbrengst èn de smaak van elkaar 
verschillen. De wijnstokken in de glooiende akker hebben profijt van al 
die voedzame bodemstoffen die naar beneden spoelen van de 
Welterberg. De wijnstokken op de steilere heling profiteren meer van 
de felle zomerzon en de drogere kalkbodem.
Wat zou die Romeinse wijnboer ervan vinden hoe de Welterberg er nu 
uitziet? Een grasland, omheind, je kunt er niet meer komen. Stichting 
Natuurbeheer is deze helling bewust aan het ‘verwaarlozen’, zodat de 
graslanden overgaan in kalkgrasland, zo schraal mogelijk. Terug naar 
de oorspronkelijke bodem, waar ooit de wijnstokken van de Romeinen 
zo goed op gedijden.
De Wijnstraat – d’r Wienweg – is een ander verhaal. Via deze weg 
werden de wijnvaten vervoerd.
Deze Wijnweg was een onderdeel van een afsplitsing van de grote weg 
van Tongeren naar Keulen. Bij Ransdaal lag een aftakking, die liep via 
de Karstraat naar Ubachsberg en via de Wijnstraat naar Huls, 
Simpelveld en verder richting Aken en Keulen. De boeren in Limburg 
zijn al een tijd geleden (opnieuw) gestart met de wijnbouw en het 
is een groot succes! En inmiddels niet alleen in zuid Limburg, ook in 
delen van oostelijk Nederland hangen de druivenstruiken vol. Door de 
klimaatopwarming schuift de wijnoogst steeds verder naar ’t noorden.
Maar ook al worden er nu volop wijnstokken geplant: het begon hier in 
zuid Limburg bij de Romeinen.

Kitty van Hove- Reijnaerts ( kvanhove@planet.nl)



SINTERKERST-ACTIE

Dit jaar, voor het 8e jaar, dat wij Dominique en Rosalien Kobben, de SinterKerst actie 
op touw zetten. Bedoeld voor mensen in en om onze eigen regio die of bijstand …of 
minima…of door omstandigheden even niets voor hun kind(jes) kunnen betekenen 
met de Feestdagen. Deze gezinnen mogen hun kinderen vanaf nu inschrijven tot 
eind oktober.
Voor inschrijving contact opnemen via email: jakorowa2023@gmail.com.
Vorig jaar hadden we 155 kindjes die we blij mochten maken met nieuwe cadeautjes, 
lekkers en fruit en, door een geweldige sponsoring en donaties, dit jaar ook een frietkraam met snack.
We vragen € 4,00 per kind waar ze een tas vol met alles meekrijgen.

Donaties zijn nog steeds van harte welkom !!Onze dank.

Schroom niet!: Zit u zelf er zo in, of kent u gezinnen, meld u dan aan.
We maken er op 8 december dit jaar een mooie middag van.
Tot dan Dominique en Rosalien

Wil je graag je eigen zelf gemaakte (kerst)spullen verkopen op de kerstmarkt? Voor het huren van een 
kraampje en verdere info kun je contact opnemen met Monique Luĳten via 06-41199451 en 06-11095500 
of stuur een mail naar jmluĳten@ziggo.nl of benzenrade@gmail.com

Op zondag 6 oktober heeft Muziekvereniging TOG Welten de laatste bakdag bij het Bakkes in 
Welten muzikaal opgeluisterd. Het was een geweldige dag vol muziek en lekkernijen, en de 
opbrengst komt volledig ten goede aan onze vereniging. Onze oprechte dank gaat uit naar 
De Loorenhof, die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Hun steun is cruciaal voor de ontwikkeling van onze 
jeugd en opleidingen. Daarnaast willen we ook alle vrijwilligers bedanken die zich tijdens deze laatste 
bakdag hebben ingezet. Jullie enthousiasme en inzet maken een groot verschil! Dank aan iedereen die 
heeft bijgedragen aan dit mooie evenement. Samen blijven we de muziek in Welten levend houden!

Sint Martinus parochie Welten-Benzenrade

2 november 2024

Georganiseerd door activiteiten werkgroep St. Martinus

18.00 uur viering in de kerk

Aansluitend start in groepjes de gruweltocht

Voor alle kinderen (speciaal ook voor de
hele kleintjes) van Welten en omgeving 

KOMEN JULLIE OOK?

Met medewerking van
Fysio Welten, The Hand of God tattoo en Scouting Welten

GRUWELTOCHT

KERSTPREUVE BENZENRADE 14 DECEMBER (HERHAALDE OPROEP)

LOORENHOF EN VRIJWILLIGERS BEDANKT NAMENS TOG JEUGD EN OPLEIDINGEN 



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN

Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Waarsjouwing

An d’r microfoon
moags-te zoeëlang
moele as-te wils,
as ’t mar:
1. Kót is
2. Neet lang doert
3. Vlot aafgelope is.

Sinterklaas kaputti

Het grootste en mooiste jaarlijkse kinderfeest was 
toch altijd het Sinterklaasfeest.
Is dat nu nog steeds zo? Die vraag kan met recht 
gesteld worden, na alle ophef over de huidskleur 
van Piet.
Zwarte Piet werd opeens geassocieerd met de 
slavernij van twee eeuwen geleden.
Een associatie waarover je kunt twisten, maar de 
gevolgen waren onafwendbaar.
Zwarte Piet verdween van het toneel en daarvoor in 
de plaats kwam de Veegpiet of Roetpiet. Binnenkort 
zal de Regenboogpiet wel zijn intrede doen.
Angstvallig haalden de supermarkten alle Zwarte 
Pieten weg uit de schappen en bleef onze Sint 
alleen achter.
Bovendien kreeg de Kerstman opeens veel meer 
aandacht van de winkeliers, want daar kun je 
(voorlopig?) toch geen buil aan vallen.
Sinterklaas verdwijnt zo langzaam steeds meer naar 
de achtergrond. Dag Sinterklaasje, daahag, daahag, 
daahag, daahag ……..
In Heerlen hebben ze het helemaal bont gemaakt 
door DE Sinterklaas, onze Edu de Leeuw, af te 
serveren, zonder enige vooraankondiging en zonder 
enig dankwoord voor ruim 30 jaar trouwe dienst. 
Een regelrechte schande. Wethouder Jordy 
Clemens, alias Pilatus, wast zijn handen in onschuld. 
“Ich habe es nicht gewusst”, was zijn verweer.
Onzin. Iedereen in Heerlen en omstreken weet al 30 
jaar wie de Sint van Heerlen is.
Nu heeft de gemeente Heerlen een professioneel 
eventbureau in de arm genomen, die dit jaar de 
Sinterklaas gaat leveren. Kost even een slordige 
€ 17.000,-. Waarom ook niet? Heerlen heeft geld zat, 
toch?
Dat je op enig moment een andere koers wilt varen, 
kan ik nog begrijpen. Maar zomaar iemand 
passeren, die al meer dan 30 jaar een waardig 
Goedheiligman in Heerlen heeft neergezet, is 
ongehoord. Geen overleg, geen bedankje, nada. En 
vergeten we ook niet het hele gevolg van de Sint; 
alle Pieten, de schminkers en overige vrijwilligers. 
Allemaal afgeserveerd. Auf Wiedersehen.
Voor mij is het geen Sinterklaas kapoentje meer, 
maar Sinterklaas kaputti.
À propos, weet u wat een kapoentje is?
Een kapoentje is een gecastreerde man, een schurk, 
een vreemde gast. Misschien is dat wel heel 
toepasselijk op de nieuw geplande Sinterklaas in 
Heerlen.

Enfin.
Hoe het ook zij, onze Edu zien ze in Heerlen nooit 
meer. Er gaan al stemmen op om Welten 
onafhankelijk van Heerlen te verklaren met een 
eigen burgemeester (Paul, Ed?).
Mijn stem hebben ze en ik zal Ger Prickaerts vragen 
een dorpshymne te schrijven.
Maar hoe nu verder met het mooiste kinderfeest 
van het jaar?
Uit een vorige column weet u, dat Edu de Leeuw 
een verre nazaat is van de Griekse bisschop 
Nicolaas van Myra, die eind 3e en begin 4e eeuw 
na Christus in Lycië in Klein-Azië leefde en bekend 
stond om zijn goede daden. Edu kun je dus gerust 
de enige echte Sinterklaas noemen en laat die nu 
toevallig ook nog in Welten wonen.
Hoe fantastisch is dat, nietwaar?
We laten ons hier in Welten niet kennen.
Welten kan zich gaan voorbereiden op een groots 
onthaal van Sint-Nicolaas en zijn Pieten in het 
gemeenschapshuis.
Met de echte Goedheiligman is ons midden, wordt 
Welten weer stevig op de kaart gezet.
Makkers staakt uw wild geraas! Sinterklaas 
kampioentje komt eraan.
Maar ik vrees wel, dat de Sint het huis van stoute 

Jordy stilletjes voorbijrijdt.

Anton Winnikes



Met regelmaat bespreken politie- en gemeentemedewerkers de cijfers over openbare 
orde en veiligheid. De laatste maanden is een toename in fraudegevallen opgemerkt, 
waaronder babbeltrucs.

Let op voor nepagenten!
Er zijn oplichters actief die zich voordoen als agenten en zich vooral richten op ouderen. Ze bellen vaak met het 
verhaal dat er bij de persoon of in de buurt is geprobeerd in te breken. Vervolgens adviseren ze om sieraden of geld 
aan de wijkagent te geven, die het bij hen thuis komt ophalen om ‘veilig te stellen’. Tijdens het gesprek gebruiken ze 
persoonlijke informatie, zoals adressen of rekeningnummers, om vertrouwen te winnen. Hoewel slechts een klein 
deel van deze oplichting lukt, gaat het vaak om grote bedragen en waardevolle spullen. Dit tast het veiligheidsgevoel 
enorm aan. Politie Heerlen heeft meldingen ontvangen, maar vaak te laat om in actie te komen. 
Landelijk zien we een stijging in dit soort fraude, maar er zijn al meerdere verdachten opgepakt.

Preventietips
• De politie vraagt nooit naar pincodes of waardevolle spullen.
• De politie komt niet langs om kostbare eigendommen te fotograferen of op te halen.
• Vraag altijd om politielegitimatie. Een echt bewijs heeft een hologram met afwisselend het logo en het woord     
   ‘politie’.

Meld op tijd!
Geef NOOIT informatie over pincodes of waardevolle spullen. Heeft u een oplichter aan de lijn? Bel 0900-8844. 
Vertrouwt u iemand aan de deur niet? Bel 112. H iermee vergroten we de kans om de oplichter op heterdaad te 
pakken.

LET OP!!   BABBELTRUC & NEPAGENTEN

Weltania zoekt kantine vrijwilligers.
Wil je leuk bijverdienen en tevens de club helpen als vrijwilliger.?
Dan ben je bij de clubkantine van Weltania aan het juiste adres.
Voor onze clubkantine zijn wij op zoek naar vrijwilligers die vooral overdag 
in het weekend het kantineteam komen versterken.
Ben je minimaal 15 jaar oud, gemotiveerd, weet je van aanpakken en lijkt het je 
leuk om zowel  achter de bar als in de keuken aan de slag te gaan ?
Dan zoeken we jou!

Als je interesse hebt dan mag je een Whatsapp bericht sturen naar 0641183401.
Ook kun je contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@weltania.nl
Ook leiders en personen voor de accommodatie zijn bij onze mooie vereniging altijd welkom.

WELTANIA ZOEKT VRIJWILLIGERS



ZILVEREN JUBILEUM DA DROGISTERIJ WELTEN 

Op 1 oktober 2024 jongstleden exploiteren Jeanine en Paul 
reeds 25 jaar de alom bekende drogisterij in Welten.  Zo’n 
mijlpaal gaat helaas aan velen voorbij, het wordt ze dan 
bepaald ook niet in de schoot geworpen. Op 1 oktober 
1999 startte het avontuur van Jeanine en Paul. Na 15 jaar 
bedrijfsleider te zijn geweest binnen verschillende Kruidvat 
winkels hield Paul het voor gezien in het grootwinkelbedrijf.  
Met de gedachte van “een drogisterij is een drogisterij” na-
men zij de stap naar zelfstandigheid schijnbaar echter niet 
wetende hoe groot de afstand is tussen de filiaal drogiste-
rijen en de zelfstandige kennisdrogist. 
Die afstand is namelijk immens, een sprong in het diepe dus min of meer. Passie is  echter de basis van elk succes, 
zonder deze kun je het vergeten en deze passie hield Jeanine en Paul dan ook overeind. Jeanine kwam uit de 
catering dus voor haar was deze sprong nog dieper. Successen worden alleen behaald  met wilskracht, 
doorzettingsvermogen en gedrevenheid, wanneer je deze niet in je hebt wordt het een zware dobber. 
Tegenslagen zijn er om overwonnen te worden, vrijwel elke ondernemer heeft ze wel voor de kiezen gehad, ook bij 
Jeanine en Paul ging het niet altijd voor de wind, denkende aan de rioolvernieuwing van de Weltertuijnstraat in 2004 
die 9 maande duurde, de verschillende recessies door de jaren heen en de jaren voortdurende kredietcrisis van  
2008. Nog steeds moeten zij zich elke dag onverminderd blijven bewijzen, concurrentie loert immers ook 
nog voortdurend om de hoek. Welten is een relatief kleine wijk van Heerlen en het is dan ook absoluut geen 
vanzelfsprekendheid dat  zich op zo’n kleine populatie een drogisterij bevindt van dit caliber. De Weltenaren zijn 
absoluut bevoorrecht, Jeanine en Paul hopen dat men zich daar goed bewust van is ten tijden van winkel krimp. 
Zij realiseren zich heel goed dat ook zij niet in staat zijn om iedereen vóór zich te winnen, echter doen we dagelijks 
keigoed hun best om ons klanten in de watten te leggen. 
De juiste personeelsleden om je heen hebben is dan van essentieel belang, mensen die voelen wat er toe doet want 
tenslotte gaan Jeanine en Paul het zonder hun enthousiasme en inlevingsvermogen ook niet redden. De druk is 
soms hoog en de lat zal altijd hoog blijven liggen, anderzijds gaan zij aan de doelen voorbij en dat mag ook niet de 
bedoeling zijn.
De komende jaren zullen Jeanine en Paul en personeel onverminderd deze doelen blijven nastreven en zij hopen 
dat zij dit samen met de juiste mensen en hetzelfde enthousiasme mogen voortzetten. 
Zij zijn een klein familiebedrijf met inmiddels een grote naam in de regio en daar zijn zij trots op en dit willen we 
graag zo doorzetten .
Mensen zijn gelukkig duidelijk op zoek naar de kennisdrogist met een breed assortiment en betrokken 
medewerksters, dan zijn ze bij Jeanine en Paul aan het juiste adres natuurlijk.

De Blutsje va Welte prizzenteren
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zondag 26 januari 2025

Zaal open voor ontbijters: 8.45uur

Zaal open: 10.00uur

Start programma 11.00uur

Auberge de Rousche in Welte


