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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
9 oktober 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:
5 okt.	 16:30	uur		 Kinder-Activiteit:	Eten	uit	de	tijd		
	 	 van	de	bijbel	-	Pastorie	
	 	 (Welterkerkstraat	3)
6 okt. 	 10:00	uur	 Mis	en	Rozenkransprocessie		
	 	 Afsluiting	in	’t	Bakkes		
	 	 St	Martinus-kerk
18 okt.	 	 Ziekenhuis-	&	huisartsen-
	 	 alliantie:	Protest	bij	CZ	in	Tilburg
27 okt.	 10:00	uur	 Zegening	motoren	en	alles	wat		
	 	 verder	allemaal	rolt	
	 	 Plein	De	Doom/Plus
27 okt.	 14:00	uur	 Freetime	Old	Dixie	Jassband
	 	 De	Rousch
27 okt.	 15:00	uur	 Live	optreden	‘Dolce	Vita’	
	 	 Café	Teerling
30 okt.	 20:00	uur	 Blutsjezondig	26-jan	Start	
	 	 Voorverkoop	-	Teerling
10 nov.	 18:00	uur	 St	Maarten-mis,	-lampionnen-
	 	 optocht	&	-vuur	-		
	 	 St	Martinus-kerk
23 nov.	 16:00	uur	 Lipstickparty	–	Teerling
23 nov.	 18:00	uur	 Buut	Diner	–	Hoeve	de	Aar
1 dec. 	 Buut	Matinee	-	Café	Teerling
7 dec. 14:00	uur	 Carnavalskledingbeurs	
	 St	Catharinaschool	–	Smidserweg	4
Disclaimer:

De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

ROZENKRANS-PROCESSIE 
EN LAATSTE BAKDAG VAN HET JAAR BIJ ‘T BAKKES - 6 OKTOBER

6 Oktober is niet alleen de laatste Bakdag van hett jaar in ‘t Bakkes va 
Welte maar ook het feest van ‘Maria van de Rozenkrans’ en de 
Limburgse Molendag. Reden genoeg om er een mooie dag van 
te maken. Na de H. Mis om 10 uur wordt er in processie ‘een rondje 
rond de kerk’ gelopen, onder muzikale begeleiding van harmonie 
TOG, dat eindigt bij Rustaltaar bij het kruis hoek Weltertuijnstraat/De 
Doom. De bakkers en vrijwilligers van ‘t Bakkes zijn dan al 
lang bezig met de voorbereidingen want tegen 12 uur 
moeten de vlaaien en de koffie klaar staan voor 
de deelnemers aan de processie (en voor 
iedereen die al zin heeft in een stuk vla). 
Voor deze gelegenheid gaat de poort bij ‘t 
Bakkes dan ook al om 12 uur open. 
Om 12.00 uur wordt u muzikaal 
ontvangen door het jeugdorkest 
van harmonie TOG. 

GRATIS EXCURSIES MOLEN-BOOMGAARD-BAKKES

Ter gelegenheid van de Limburgse Molendag is op zondagmiddag om 
12, 13, 14 en 15 uur een excursie die begint bij de Weltermolen, 
Welterkerkstraat 2 in Welten. De molenaars geven dan uitleg over de 
historie en de werking van de watermolen.
Vervolgens ga je onder begeleiding van een lid van de hoogstam-
brigade naar hoogstamfruitboomgaard de Loorenhof waar uitleg 
gegeven wordt over de hoogstamcultuur in Limburg maar ook 
geproefd kan worden van de oude (Limburgse) appelrassen. 
Bij ‘t Bakkes va Welte aangekomen zal een bakker uitleg geven over 
bakhuizen in het algemeen, het ontstaan van ‘t Bakkes va Welte en het 
werken met de authentieke hout gestookte leemoven. Dan wordt het 
tijd voor een lekker stuk versgebakken vla met een kop koffie.
De vrijwilligers van ‘t Bakkes va Welte genieten ook van deze bakdagen 



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten
Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

045-5760720
112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

en staan klaar om je te mogen ontvangen.
De muziek wordt verzorgd door de Waltine kapel met zang van Huub 
Eussen.
Het belooft dus weer een ouderwets gezellige middag te worden.
De poort van ’t Bakkes aan de Doom 5 in Welten, gaat op 6 oktober om 
12 uur open en sluit om 17 uur.
De excursie begint bij de Weltermolen en eindigt bij ‘t Bakkes, een 
wandeling van plm. 200 mtr. door een hobbelig weiland. 
Bij nat weer is gepast schoeisel aan te raden.
De excursie en toegang bij ‘t Bakkes is gratis.
Alle consumpties bij ’t Bakkes va Welte kosten € 2,00.
De opbrengst van deze Bakdag komt ten goede aan het 
opleidingsfonds van TOG uit Welten. 

BEHOUD ZIEKENHUIS PARKSTAD:  
18 OKTOBER PROTESTEREN BIJ CZ IN TILBURG

Het langdurige protest van de inwoners van 
Parkstad en Heuvelland tegen het uitkleden van 
ons Ziekenhuis in Heerlen, begint zijn vruchten 
af te werpen. We zijn inmiddels zover dat de 2e 
Kamer zich er actief mee bemoeit. De uitkomst 
is echter nog onzeker.  Daarom roept de Zie-
kenhuis- en de huisartsenalliantie onze in-
woners op, om vrijdag 18 oktober massaal op 
te trekken naar het hoofdkantoor van CZ in 
Tilburg.  Daar zullen we de machtige CEO/directeur Joep de Groot 
aanspreken op zijn verantwoordelijkheid om zich maximaal in te 
zetten om het ziekenhuis volwaardig te houden. Dus inclusief Acute 
spoedzorg, IC en Geboortecentrum.
De Ziekenhuisalliantie verwacht dat het aantal deelnemers minimaal 
zo groot zal zijn dan de 700 Limburgers die de Mars naar den Haag 
hebben ondernomen.
Aanmelden voor 18 oktober kan via:
https://www.behoudziekenhuisparkstad.nl/

Ondertekend namens de Ziekenhuisalliantie, Theo de Groot en Timoer 
Reijnders

HULDE AAN DE 6 JUBILARISSEN BIJ WELTANIA

Onlangs werden door voetbalvereniging Weltania diverse jubilarissen 
gehuldigd. Tussen de jubilarissen enkele met bijzondere verdiensten.
Dion Suppers 50 jaar lid, waarvan 11 Jaar als voorzitter,
Henk de Winter 50 jaar lid, waarvan diverse jaren jeugdtrainer/leider 
en momenteel nog lid van de accommodatiecommissie.
Tiny Habets 25 jaar lid waarvan 20 jaar secretaris. Hiervoor is ze ook 
onderscheiden met de gouden medaille van de KNVB. Ook is Tiny 
inmiddels erelid bij Weltania. Verder werden ook nog Peter Consten, 
Job Waltmans en Tim Maassen in het zonnetje gezet vanwege hun 25 
jaar lidmaatschap.
De jubilarissen werden door de 
voorzitter toegesproken en 
bedankt.
Als waardering kregen ze een mooi 
aandenken aangeboden.
Aansluitend was er nog een gezel-
lige feestavond. Op bijgaande foto 
ziet u de jubilarissen. Tim Maassen 
ontbreekt op de foto.



CARNAVALSKLEDINGBEURS, ZATERDAG 7 DECEMBER 
IN DE CATHARINA-SCHOOL

LIPSTICKPARTY (ALLÉÉN VOOR DAMES) 23 NOVEMBER

Zaterdag 23 november vanaf 16 uur in Café Teerling

Er zijn nog enkele (de laatste!) polsbandjes (à € 20,00 pp) 

verkrijgbaar via: 

Monique Luijten 06-41199451 

of Natascha Vermeeren 06-42223550

(ook voor het verkrijgen van nadere info)

TE HUUR 
Ruime Bovenwoning Frankenlaan 60

110 m2, met 3 slaapkamers, 2 balkons, ca. € 1.100
tel. 0651497683

Koeriertje

Voor deelname kunt u zich voor 1 november 

opgeven!

Mail: carnaval-kledingbeurs@kpnmail.nl

Verdere informatie volgt!

Wil je graag je eigen zelf gemaakte (kerst)spullen 

verkopen op de kerstmarkt? Voor het huren van een 

kraampje en verdere info kun je contact opnemen 

met Monique Luĳten via 06-41199451 en 

06-11095500 of stuur een mail naar 

jmluĳten@ziggo.nl of benzenrade@gmail.com 

Daar wil je bĳ zĳn! Kerst Preuve Benzenrade. 

Het kerstfeest voor iedereen! Prachtig versierde 

straatjes, kerstkraampjes met lokale (eigen gemaakte) 

producten en hebbedingetjes. Heerlĳke hapjes, 

drankjes, muziek en spelletjes. 

KerstKerst
PreuvePreuve

BenzenRadeBenzenRade

ZaterdagZaterdag

14 december14 december
16-22 uur16-22 uur



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Verjoardaag

Ouwer weëde geet van alling 
inne gewaardeerde weëde 
neet,
dees eegensjap is gemekkelig       
aaf te meëte an ’t aantal                   
traktaties durch d’r joarige

Ik Geloof

In de huidige wereld weet je eigenlijk niet meer wat 

je moet geloven.

Is dat nieuwsbericht nu waar of niet waar? Het lijkt 

wel een spelletje, maar het is helaas de keiharde 

realiteit.

Nu A.I. haar intrede heeft gedaan, kunnen we al 

helemaal niets meer vertrouwen, niets meer 

geloven.

Er bestaat een app waarbij je iemand van alles en 

nog wat kunt laten zeggen, zonder dat degene zelf 

weet dat dat gebeurt. Ik vind het allemaal maar heel 

akelig. Waar gaat dit naar toe?

Als kleine jongen geloofde ik nog alles.

Ik geloofde bijvoorbeeld in Sinterklaas toen ik de 

kleuterschool bezocht.

Toen ik een keer in de kerk een man met een mijter 

op zag staan (het was de Bisschop van Roermond!), 

die mij een kruisje wilde geven, schreeuwde ik deze 

monseigneur toe: “Ga weg, gekke Sinterklaas?” Ik 

wist immers zeker, dat dit niet de echte Sinterklaas 

was en wilde hem en public ontmaskeren. Met het 

schaamrood op de kaken sleurde mijn moeder mij 

uit het Godshuis.

Twee jaar later kwam ik achter het bedrog. 

Sinterklaas bestond niet. Was ik geschokt? 

Nee, maar wel een beetje teleurgesteld, want 5 

december was voor mij altijd een hoogtepunt in 

het jaar. Een superleuk feest van Sint met zijn 

vrolijke zwarte Pieten (ja, ze waren toen nog 

allemaal zwart). Ik ging het missen.

Mijn geloof in alles had daardoor wel een deuk 

gekregen.

Een paar jaar later kreeg dat geloof een dreun van 

een andere categorie. Ik geloofde heilig in een 

vreedzame wereld, maar opeens dreigde er een 

wereldoorlog, toen Chroestsjov met kernraketten 

richting Cuba opstoomde. Kennedy wist op het 

nippertje de vrede te bewaren.

Diezelfde Kennedy werd een jaar later vermoord in 

Dallas.

Dat Oswald de dader van deze aanslag was, heb 

ik overigens nooit geloofd. Een kind kan op de 

Zapruder-film zien, dat de president van de 
Verenigde Staten zowel van achteren, als van voren 

wordt beschoten. Het Amerikaanse volk werd die 

film 12 jaar lang onthouden.
Mijn geloof in het goede van de mens is na vele 

jaren van haat, misstanden,

oorlogen en armoe in de wereld toch overeind 

gebleven, maar ik ben kritischer en sceptischer 

geworden. Mijn geloof is te vaak bedrogen. 

Ik vertrouw op het goede, maar ben waakzaam voor 

het kwade.

Het katholieke geloof heeft het de laatste decennia 

ook flink te verduren gehad.
Velen zijn van hun geloof gevallen en hebben de 

kerk de rug toegekeerd. 

De leegloop van de kerken is dramatisch en toch 

zie ik nog altijd enorme menigten her en der in de 

wereld die zingen en getuigen van het geloof in 

God. Na alle schandalen is mijn geloof in de kerk 

ook aangetast, maar ik heb het dan vooral over 

een aantal geestelijken, die zich ernstig misdragen 

hebben. Mijn geloof in Jezus en zijn boodschap van 

naastenliefde is echter onwrikbaar.

Los van welke religie dan ook: als iedereen zijn 

naasten zou liefhebben en zichzelf, zou er voor 

altijd vrede in de wereld zijn. Dat was en is de 

boodschap die nu ook onze kapelaan Taison in 

Welten verkondigt en ik steun hem daarin voor de 

volle 100%.

Een vriend van mij probeerde mij laatst van het 

geloof af te praten. “Jongen, het is allemaal 

flauwekul. Alles is verzonnen. Jezus heeft niet 
bestaan en dat hij verrezen

is, is al helemaal onzin”. Ik liet hem in zijn waarde 

(zoals in het liedje van die 15 miljoen mensen), 

maar dacht bij mezelf: ik weet het niet, maar ik 

geloof!

Ik hoor net het mooie liedje “Avond” van Boudewijn 

de Groot uit 1996 (geschreven

door Rob de Nijs), waarin hij zingt: “Ik geloof in jou 

en mij” en kijk mijn vrouw verliefd aan.

Ik geloof in haar en dat lijkt mij meer dan genoeg.

Anton Winnikes



In 2025 staat Heerlen in het teken van haar rijke geschiedenis en 
veelbelovende toekomst. Het komende jaar zal de stad bruisen van boeiende verhalen, groot en klein. 
Met tal van evenementen en activiteiten, bedacht en uitgevoerd door jong en oud, vieren we het 
‘Jaar van het Heerlens erfgoed’ in 2025. 
De gemeente Heerlen helpt kleine  initiatieven middels een subsidieregeling. Deze is vanaf 1 september aan te 
vragen. 

Verhaal van Heerlen
Het Erfgoedjaar biedt een unieke kans voor iedereen in Heerlen om bij te dragen aan het vertellen van het verhaal 
van onze stad. Het verhaal van Heerlen vertellen we aan de hand van vijf tijdlijnen: Romeinen, Ridders en Rovers, 
Mijntijd, de Transitiejaren en de toekomst.  Voor culturele instellingen, verenigingen, onderwijsinstellingen en en-
thousiaste inwoners is er een financiële bijdrage middels een subsidie mogelijk. Vanaf 1 september is er een sub-
sidieregeling van kracht ter ondersteuning van kleine initiatieven. Wethouder Cultuur en Erfgoed Jordy Clemens: 
‘Het jaar van het Heerlens  erfgoed staat voor de deur.  Het belooft een indrukwekkend jaar te worden. We nodigen 
iedereen uit om op een creatieve manier de boeiende verhalen van onze stad te vertellen.’

Subsidieregeling
Gemeente Heerlen geeft financiële steun aan activiteiten die bijdragen aan het
Erfgoedjaar. Iedereen mag een activiteit in Heerlen organiseren. 
De subsidieregeling is er voor particulieren, maar ook voor maatschappelijke groepen, verenigingen, stichtingen, 
zzp’ers, informele clubs, bedrijven en onderwijsinstellingen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• De activiteit is in Heerlen;
• De activiteit is open voor publiek;
• Het draagt bij aan het levend houden van ons erfgoed;
• De aanvraag wordt minimaal vier weken van te voren aangevraagd.

Particulieren die een initiatief willen organiseren kunnen een subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen. 
Maatschappelijke groepen, onderwijsinstellingen, verenigingen, stichtingen, zzp’ers en bedrijven kunnen een 
subsidie van maximaal 5.000,- aanvragen.

Meer informatie is te vinden op www.heerlen.nl/subsidie-erfgoedjaar

ERFGOEDJAAR - FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

SUBSIDIEREGELING VOOR KLEINE INITIATIEVEN

Wilt u ook graag iets betekenen voor anderen? Zoekt u voor een paar uur per week een zinvolle invulling? Heeft u 
affiniteit met ouderen, heeft u tijd, aandacht, geduld, kunt u goed luisteren en bent u een prettige gesprekspartner? 
Dan is vrijwilligerswerk in het prachtig gelegen Parc Imstenrade misschien iets voor u.

Wij zijn nog op zoek naar
·     Kleinschalig groepswonen (dementiezorg) zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen bieden in het groepsproces.
·     Onze dagbesteding De Salon zoekt enthousiaste vrijwilligers voor woensdag middag.
·     Vrijwilligers met (muzikaal) talent of een bijzondere hobby om onze bewoners te vermaken.
·     Ondersteuning tijdens ons koffie uurtje op zondagmorgen.
·     Een aantal bewoners is opzoek naar een maatje voor wat extra aandacht. Een wandeling of een leuk uitje

Is het niet iets voor u zelf, dan kent u in uw netwerk vast wel iemand anders.
Graag geef ik nadere informatie over de desbetreffende vacatures. Indien u geïnteresseerd bent, kunnen we ook een 
afspraak maken.

Dave Otten, coördinator vrijwilligers Parc Imstenrade
d.otten@vitalisgroep.nl, 06-57330398, www.parcimstenrade.nl

VRIJWILLIGERSWERK OP PARC IMSTENRADE




