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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
25 september 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten

Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:

28 sept.  14:00 uur Burendag – St Anna
28 sept.   14:30 uur IVN: Excursie Burlende edel-
 herten in het Weerterbos – Gallusstraat 1
29 sept.  11:00 uur Burendag - de Kommert 60-62- 
  64
29 sept.  14:00 uur Jazz Club Zuid-Limburg 
  Jurbena Jazzband – De Rousch
29 sept.   14:30 uur Concert ‘The Armed man’  
 Oratorium vereniging - Schouwburg
5 okt. 16:30 uur Kinder-Activiteit: Eten uit de tijd  
 van de bijbel - Pastorie (Welterkerkstraat 3)
6 okt. 10:00 uur Mis en Rozenkransprocessie  
 Afsluiting in ’t Bakkes – St Martinus-kerk
27 okt. 10:00 uur Zegening motoren en alles wat  
 verder allemaal rolt – Plein De Doom/Plus
27 okt. 15:00 uur Live optreden ‘Dolce Vita’  
  Café Teerling
10 nov. 18:00 uur St Maarten-mis, -optocht &  
  vuur -  St Martinus-kerk
23 nov. 16:00 uur Lipstickparty – Teerling
23 nov. 18:00 uur BuuteDiner – Hoeve de Aar
1 dec.  BuuteMatinee - Café Teerling

Disclaimer:
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de artikelen in deze uitgave.

WEKELIJKSE WANDELGROEP DOUVENRADE

Tijdstip vertrek:  Iedere donderdag, 14.00 uur 

   (wandeling van 45-60 minuten)

Verzamelplek:  Gasterie in Verpleeghuis, 

   Douvenrade 1 (in het grote nieuwe gebouw)

• De wandeling wordt begeleid door een stagiaire fysiotherapie.

• Iedereen mag mee. De route is ook geschikt voor mensen die  

 gebruik maken van een hulpmiddel. 

 Zelf begeleiding meenemen indien dat nodig is. 

• Deelname is gratis.

Heeft u vragen of komt u ook? Meld u zich dan s.v.p. door uw naam, 

adres, telefoonnummer door te geven. 

Dit kan telefonisch bij Buurtschakel Jinny Middelburg: 06-4336 4461 

(ma/di/do) of e-mail: jinnymiddelburg@mgzl.nl.

Tevens zijn wij op zoek naar een vrijwilliger om deze wandelgroep te 

ondersteunen. Denk aan hulp veilig oversteken, ondersteuning bij 

verschil in wandeltempo, meedenken in leuke routes, 

maar vooral gezellig aansluiten bij de 

mede-wandelaars. 

Heeft u interesse? 

Neem dan vooral contact op!

RABO CLUBACTIE O.A.: T.B.V. ZONNEBLOEM, WELTANIA, 
HEEMKUNDEVERENIGING WELTEN-BENZENRADE & T.O.G.

Elk jaar organiseert de Rabobank een 

Clubactie, bedoeld om verenigingen een

financieel injectie te geven.
Hoeveel een vereniging van de RABO 

ontvangt, hangt af van het aantal 

stemmenwelke op een vereniging zijn uitgebracht.

Eenieder die aangesloten is bij de Rabobank kan een stem uitbrengen 

op drie verenigingen in de omgeving. Ook de plaatselijke afdeling van 

de Zonnebloem, evenals Weltania, Heemkundevereniging Welten-

Benzenrade als T.O.G. doen ook dit jaar weer mee aan deze Clubactie. 



Belangrijke
telefoonnummers

St.Anna - Mee eten

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

045-5760720

112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

Deze maand is het weer zo ver. Tot en met 24 september kunt u uw 

stem uitbrengen. 

Op de site van de Rabobank kunt u zien welke verenigingen uit 

Welten-Benzenrade aan de actie meedoen. Dus: STEM en help 

daarmee de verenigingen in Welten-Benzenrade financieel ook 
een handje mee. Mogen wij op u rekenen?

Door in te loggen op de Rabobank en via “instellingen” en “mijn 

lidmaatschap” kunt u een keuze maken uit de deelnemende 

verenigingen uit onze mooie dorpsgemeenschap Welten-Benzenrade.

Uw stem wordt zeer op prijs gesteld!

DE ZONNEBLOEM WELTEN-BENZENRADE ZOEKT VRIJWILLIGERS!!!

Onze plaatselijke afdeling van de Zonnebloem is op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten 

om mensen met een lichamelijke beperking in 

Welten- Benzenrade mooie momenten te bezorgen. 

Dat kan door te helpen bij de diverse activiteiten 

zoals, een kerst- en paasviering in gemeenschapshuis 

Welten; een jaarlijkse picknick; mogelijk bezoek aan 

schouwburg etc.

Ook kun je regelmatig ( circa 1x p.2 weken) op huisbezoek gaan bij een 

wijkgenoot met een lichamelijke beperking om gezellig een praatje te 

maken en/of een kopje koffie te drinken en/of samen een eropuit te 
gaan.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met:

 Hannie Cordewener (tel: 045 5713548 of email: hannyjo@home.nl ) 

of André Jacobs (tel.: 045 5711202 of a.j@home.nl)

BUUTEDINER -  23 NOVEMBER – HOEVE DE AAR

Op zaterdag 23 november wordt de eerste editie van het Buutediner 

gehouden. 

Op de mooie locatie Hoeve De Aar wordt u om 18.00 uur ontvangen 

met een glaasje bubbels en vanaf 18.30 uur is er elk uur een gang 

en een buut van achtereenvolgens Hans Keeris, Iveke van Gerwen, 

Fer Naus en Erik Mulder.

Ter afsluiting zal Fer Kousen 

op zijn eigen ludieke manier 

er voor zorgen dat de maag 

nog eenmaal goed zal 

schudden.

Tickets kosten slechts 60 euro, 

waarvoor u dus 5 optredens 

en een 4-gangendiner 

ontvangt.

Bij inschrijving van 8 personen 

krijgt u een eigen tafel. 

Er is maar een beperkt aantal 

kaarten beschikbaar. 

Voor meer informatie en 

tickets: https://hoevedeaar.nl/buute-diner/ of neem contact op met 

ralfbeuken@ziggo.nl of 06-50866249.

Op de website www.hoevedeaar.nl kunt u het gehele diner teruglezen.



BURENDAG DE KOMMERT 60-62-64 - 29 SEPTEMBER

ERVAAR HET PLEZIER EN HET ETEN UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL – 5 OKTOBER

Beste ouders en kinderen,

We nodigen jullie van harte uit voor een bijzondere activiteit vol 

plezier en ontdekking! Kom en beleef hoe het leven eruitzag in 

de tijd van de Bijbel. We zullen niet alleen spelen zoals de kinderen 

toen deden, maar ook proeven van het eten dat zij destijds aten.

Wat kun je verwachten?

- Leuke Bijbelse spelletjes

- Proeverijen van gerechten uit de Bijbelse tijd

- Verhalen en activiteiten die je terugbrengen naar de oude tijden

Datum: zaterdag 5 oktober 

Tijd: 16.30uur

Locatie: Pastorie Welten (Welterkerkstraat 3)

Trek je schoenen aan, neem een goed humeur mee, en ervaar 

samen met ons een stap terug in de tijd!

We hopen jullie daar te zien!

Aanmelden: activiteiten.welten@rkheerlen.nl

GEZOCHT OPSLAGRUIMTE: 
Wij zijn op zoek naar opslagruimte in de buurt van de Welterkerkstraat te Welten. 

Als u ruimte of een garage te huur weet, neem dan svp contact op met Bianca 
van Café Teerling op telnummer 06-37355845. Bij voorbaat dank.

Koeriertje

Er zullen opritten vol spulletjes 

zijn die gekocht kunnen worden.

De opbrengst hiervan is voor de 

‘SinterKerst’-actie met ruim 150 

kinderen uit gezinnen met weinig, 

niets of anders wat voor hun de 

dag zal zijn.

Dit jaar het 8e jaar dat wij 

Rosalien en Dominique Kobben 

dit organiseren voor hun.

Om genoeg geld ervoor binnen 

te krijgen deze dag waar u mag 

steunen door spullen te kopen; 

geen rommel maar nieuwe en 

nette spullen.

Koffie/thee lekkers zijn ook 
aanwezig voor een ieder.

Wees welkom van 11 tot 16 uur.

Alvast hartelijk bedankt !!!Tot Dan



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Winkelmeëdje

Aadig, vruntelik sjarmant
en vuur de res…..
alling ’t kling klöksjke
an höäre erm, woar ekkig.

Burengeschil

Laatst werd ik in Welten op straat aangesproken 

over een probleem met een buurman.

Als jurist was ik uiteraard geïnteresseerd in het 

verhaal van deze afgeremde passant en stelde mij 

zo empathisch mogelijk op.

Opgewonden en zeer emotioneel vertelde de 

betreffende mevrouw mij welke onrechtmatige
handelingen haar buurman had verricht; ik kreeg 

bijna medelijden met haar.

De buurman trok zich nergens wat van aan en 

plantte bomen en struiken waar deze niet geplant 

mochten worden, liet zijn kat in haar tuin poepen 

en gooide zelfs afval over de schutting heen. Mijn 

spontane gesprekspartner had nog een poging 

gewaagd om haar bezwaren rustig met de buurman 

te bespreken, maar deze stond daar niet voor open. 

Hij had het geklaag van de buurvrouw afgedaan als 

kleinburgerlijk gezeur. Daarmee was de bok vet.

Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, dacht zij en 

het werd van kwaad tot erger. De buurvrouw had 

de kattenpoep bij haar buurman in de brievenbus 

gedeponeerd en dat was inderdaad geen kattenpis, 

maar olie op het vuur. Er volgde een kettingreactie 

van handelingen over en weer, die rustig als niet 

netjes of liever gezegd als banaal en extreem 

kunnen worden gekwalificeerd.
Verbazing en boosheid veranderden in intolerantie 

en zelfs haat. Het was oorlog!

De buurvrouw was ten einde raad. Waar eindigde 

dit?

Een verhuizing leek de enige oplossing, maar haar 

huisje was haar te lief. De buurman moest maar 

verhuizen, vond zij, maar die wens ging niet in ver-

vulling.

Ik vroeg haar of ze de wijkagent al had benaderd. 

Niet dus. Ik adviseerde haar de agent toch maar 

eens te bellen en te vragen om eens met de 

buurman te gaan praten.

Drie weken later belde de buurvrouw mij op en 

zij vertelde mij, dat de wijkagent op bezoek was 

geweest bij haar en haar buurman, maar dat hij het 

niet voor elkaar had gekregen om de geschillen in 

der minne op te lossen. Het lag natuurlijk aan de 

buurman. Wat nu?

Ik bood mijn hulp aan in de zin van bemiddeling, 

met een duur woord “mediation” genaamd. Mijn 

eerdere opleiding tot mediator leek mij nu wel van 

pas te komen.

Het lukte me om partijen bijeen te krijgen ten huize 

van de “beruchte” buurman.

Deze bleek overigens een allervriendelijkst persoon, 

die bovendien nog eens goede koffie presenteerde. 
Het bijgeleverde koekje was wat over de datum, 

maar dat was maar bijzaak.

Ik liet beide partijen hun grieven op tafel leggen en 

daarbij bleek, dat de lieve buurvrouw ook zo haar 

eigenaardigheden had.

’s Morgensvroeg om klokslag 7.30 uur zette ze altijd 

(te hard) de Vier Jaargetijden van Vivaldi op, om 

goede zin te krijgen. Nu is dat prachtige muziek, 

maar als je die elke ochtend aan moet horen, 

begin je die geweldige Italiaanse componist wel te 

vervloeken en je buurvrouw ook.

Daarnaast heeft mevrouw een hele lelijke hond, die 

om het minste geringste keft, aldus de buurman. 

Ik schat in, dat het de keffer maar niet lukt om de 
kat van zijn erf te houden, omdat die burenkat 

flinke klappen uitdeelt aan haar opponentje. Enfin, 
over en weer enorm gezeik dus.

Nadat ik partijen had gevraagd elkaar te vertellen, 

wat de een bij de ander het liefst zag veranderen, 

voelde ik een lichte ontspanning ontstaan en 

begon onmiddellijk afspraken op papier vast te 

leggen, met daaraan forse sancties gekoppeld ter 

afschrikking, zoals een muilkorf voor de hond 

(per onzinnige kef een uur lang de korf om de bek) 

en een koude douche voor de kat voor elke kak in 

de tuin. De strijdende partijen tekenden mijn 

contract; de vrede was hersteld c.q. in elk geval was 

er nu een wapenstilstand.

Burengeschillen zijn erger dan echtscheidingen.

 Je komt in principe nooit van elkaar af. 

Daarom is mediation de enige echte oplossing, 

mits men daartoe bereid is.

Ben ik effe blij fijne buren te hebben!

Anton Winnikes



Op zondag 6 oktober zal de Rozenkransprocessie weer plaatsvinden. 

Zoals gebruikelijk zal deze ook dit jaar weer, na de mis van 10.00 uur, 

via een ‘rondje om de blok’ trekken en vervolgens eindigen bij het kruis hoek 

De Doom/Weltertuijnstraat.

De route zal dus als volgt zijn:

Weltertuijnstraat, Welterkerkstraat, Pijnsweg, Rustaltaar bij het kruis hoek 

Pijnsweg/Smidserweg, Weltertuijnstraat, en afsluiting bij het kruis hoek 

Weltertuijnstraat/De Doom.

Aansluitend kan men in ‘t Bakkes weer genieten van een kopje koffie/thee en een 
versgebakken stukje vlaai. 

De deuren zullen daar vanaf 12.00 uur geopend zijn.

U bent allen van harte welkom!

ROZENKRANSPROCESSIE – 6 OKTOBER

‘FAMILIE- EN NAASTENRAAD’ VAN MONDRIAAN ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S 

Mondriaan wil familie en naasten nog meer betrekken bij wat er met 

hun dierbare patiënt gebeurt. In elke fase – vanaf de aanmelding tot en 

met het herstel – moeten zij hun stem kunnen laten horen.

“Samen met de raad van bestuur geeft de familie- en naastenraad van 

Mondriaan vorm aan ons familie- en naastenbeleid”, aldus Jean-Paul 

Essers, voorzitter van de raad van bestuur van Mondriaan. 

“De afgelopen jaren is er al een mooie basis gelegd met verschillende initiatieven. Betrokkenheid van de 

familie en naasten is goed voor iedereen: voor de patiënt, de familie en de behandelaar. Richting de toe-

komst willen we daarom nóg meer dan nu gebruikmaken van de expertise van familie en naasten.”

Wil jij Mondriaan helpen bij deze missie? Meld je aan bij de ‘familie- en naastenraad’ van Mondriaan. Stuur 

een mail naar familieraad@mondriaan.eu of bel met ondersteuner Angret Stollman: 06-28 22 39 53.

kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de 
kassa van het theater en 
bij de leden van de HOV

PLT theater - 
Heerlen

zondag
29 september '24

      14:30uur

KARL JENKINS
A MASS FOR PEACE

THE ARMED MAN

muezzin
  Jamal Assalhi

sopraan
Amy Schillings

SOLISTEN

Emmanuël Pleijers
ALGEHELE LEIDING

KMK Cecilia 1837 / CCK'74 
Vaals / Lemiers

Koninklijke Harmonie Thorn
met  medewerking van

Heerlense
Oratorium Vereniging



BOTANICUM WELTICUM - TIJD OM TE OOGSTEN

Ooit logeerde ik bij familie in midden-Frankrijk. ’s Ochtends vroeg sloop ik het huis uit en dronk koffie onder 
de veranda en keek uit over de velden. Daar zag ik elke ochtend in alle vroegte de boer van het gehuchtje 

met zijn hond door de velden lopen, jachtgeweer over de schouder, zijn gewassen en velden inspecterend. 

Ik wilde niets liever dan die boer zijn en ook met geweer en hond in de vroege morgen door de velden 

dwalen. Wellicht een konijntje schieten voor ’s avonds in de pan … .

Helaas is dat allemaal niet gebeurd, maar dat zwerven langs de velden: dat kan wel. Weliswaar zonder 

hond en jachtgerei. Maar met zo’n bedachtzame stap en blik alles inspecteren; dat lukt wel.

Op een ochtend trok ik de Kunderberg in, geen mens was nog op pad, de zon scheen, een heerlijk frisse 

wind stond er op het Kunderbergplateau en de kraaien dartelden in de blauwe lucht. Voor de vogels is het 

nu in de herfst de mooiste tijd. De jonkies zijn uitgevlogen of weggejaagd (kraaien jagen hun kinderen weg: 

het is nu de hoogste tijd om voor jezelf te zorgen), de enkele leeuwerik hing nog ‘ins Blaue hinein’ en de 

mais stond hoog. Mijn oog was gericht op oogst. Wat was er allemaal te vinden of te plukken en te rapen in 

deze mooie septembermaand?

Natuurlijk zijn er vlierbessen in overvloed, de hazelnoten vallen al massaal uit de struiken, de wilde 

marjolein past perfect in soep of Italiaanse tomatensaus. De wilde peen is bijna uitgebloeid, daar kun je de 

wortel ook van eten. Er zijn rozebottelstruiken, maar de bramen zijn al 

op. Waar ik vooral naar op zoek was, was uitgebloeide wilde hop. Als 

hop is uitgebloeid komen er prachtige zogenaamde ‘bellen’ aan, het 

woekert alle kanten op. 

Er zijn plekken hier in de streek waar ze uitbundig over alles heen 

groeien, maar wilde hop wordt steeds zeldzamer. Ik wist ’n plek 

langs het fietspad langs het spoor tussen Terworm en station 
Voerendaal, maar door het herstel van de verzakte spoorrails is 

alle begroeiing daar weggekapt vorig jaar. Onlangs fietste ik er 
weer en zag dat er helaas, helaas geen hop meer te vinden was.

In Reijmerstok en omgeving zijn hele velden vol op hoge rekken 

met gekweekte hop te vinden. Voor de bierbrouwerij in Gulpen. 

Ik vind het een prachtig gezicht. Maar hier in zuid Limburg groeit 

ook de wilde hop, alleen, jammer genoeg op steeds minder 

plaatsen. Het wordt een wilde woekeraar, die zich aan alles en 

overal vast grijpt en flink de hoogte ingaat. Dat wordt over het 
algemeen niet geduld en dus teruggesnoeid of verwijderd. 

En zo verdwijnt de wilde hop langzaam uit het landschap. 

Zijn vrolijke uitbundige groei is zijn ondergang.

En dan te bedenken dat de hop al gebruikt werd om bier te 

brouwen vanaf de Romeinse tijd. Die gewoonte van de Romeinen 

namen de Germanen over. Want de wilde hop groeide weelderig

in de koudere noordelijke streken. Als u nog eens een hopplant 

vindt tijdens uw ‘veldinspectie’ begrijp dan dat deze – inmiddels 

zeldzame – plant een lange geschiedenis heeft en zeer 

gewaardeerd werd.

Eigenlijk nu nog steeds, want ons Limburgse bier heeft nog 

steeds de bekende hopsmaak!

Kitty van Hove-Reijnaerts ( kvanhove@planet.nl)


