
Beste Weltenaren,

Door verloop zoeken wij iemand die, een keer 

per 2 weken op woensdag/donderdag, onze 

WelterKoerier wil bezorgen op de route: 

Prof. van Itersonstraat/ Ross van Lennepstraat 

(ongeveer 122 stuks)

U kunt zich melden (graag met emailadres en 

telefoonnr.) bij: André Jacobs, (tel 045-5711202 

of via mail a.j@home.nl)

Alvast onze allerhartelijkste dank.

Tweeentwintigste jaargang nr.11 wo. 19 juni 2024. Uiterlijke inleverdatum kopij 26 juni. Verspreiding wo 3 juli 2024. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

BEZORGER WELTERKOERIER GEZOCHT!!Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
26 juni 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten

Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles

Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG

Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister

Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:

23 juni	 13:30	uur		 Presentatie	Dubbelboek	van	
	 	 Dick	Gebuys	–	Teerling

28 juni	 19:00	uur	 Open	Air	Concert	T.O.G.	
	 	 ‘Seizoensluiting’	-	Teerling

30 juni	 14:00	uur	 Jazz:	Jo	Didderen	&	L’	Equipe	
	 	 De	Rêve	–	de	Rousch

7 juli	 13:00	uur		 Pasar	Soerabaja	(Pasar	Malam)		
	 	 Hoeve	de	Aar

7 juli /
4 aug. / 1-sept. 	 Bakdagen	-	’t	Bakkes	va	Welte	
	 	 in	de	Loorenhof

Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

OPEN AIR CONCERT T.O.G. ‘SEIZOENSLUITING’ 
28 JUNI 2024  OP DE HOEK BIJ CAFÉ TEERLING

28 juni 2024 om 19:00 organiseert Muziekvereniging 

TOG Welten het jaarlijkse Open Air Concert ‘Seizoen-

sluiting’ op de hoek bij café Teerling. 

Hier presenteren de deelnemers van het Young Brass 

project wat ze de afgelopen weken geleerd hebben, 

gevolgd door een concert van ons Jeugdorkest en Harmonieorkest. 

Deze avond sluiten we ons muzikale seizoen af, en luiden we de zomer 

in! Na afloop van dit concert is iedereen van harte uitgenodigd om 
samen met ons nog gezellig bij café Teerling te blijven hangen! 

Zien we u ook?

Muziekvereniging TOG Welten wenst iedereen een hele fijne zomer 
en hopelijk zien we ieder van u komend seizoen tijdens een van onze 

activiteiten!

Houd onze socials goed in de gaten en ben altijd op de hoogte van het 

laatste nieuws!



Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

ONDERZOEK NAAR INFORMELE CULTUURBEOEFENING 
HUIS VAN DE KUNSTEN LIMBURG

De manier waarop cultuur wordt beoefend, 
verandert. Terwijl cultuurbeoefening in 
verenigingsverband afneemt en onder druk 
staat, lijkt informele cultuurbeoefening 
(cultuurbeoefening die niet in een formele 
rechtsvorm is georganiseerd) toe te nemen. 
Maar welke vormen van informele cultuurbeoe-
fening zijn er eigenlijk in Limburg? Hoe functioneren informele 
groepen? Met welke uitdagingen hebben zij te maken? En hebben 
deze groepen behoefte aan ondersteuning?
Om hier meer en beter zicht op te krijgen, voert het Huis voor de 
Kunsten Limburg in samenwerking met Maastricht University en 
Bureau Schoonbrood een onderzoek uit naar informele cultuur-
beoefening in groepsverband, zowel in de amateurkunst- als in de 
erfgoedsector. 
Onderdeel van het onderzoek is een online vragenlijst die we graag 
zo breed mogelijk verspreiden binnen Limburg en die door informele 
groepen kan worden ingevuld.
Zijn er groepen (van minimaal twee personen) in Welten of Benzen-
rade, die op informele wijze cultuur beoefenen? Bijvoorbeeld online 
platforms waar mensen elkaar ontmoeten en verhalen of foto’s delen, 
boekenclubs, popbands, muziekensembles, schildergroepen, 
volksdansgroepen, verhalenvertellers, vriendengroepen die wagens 
bouwen of kostuums maken voor Vastelaovend, groepen die samen 
een ambacht uitvoeren en in stand houden, of groepen die een 
dorpstraditie in ere houden. 
Herken je je hierin zou je dan, voor dit onderzoek, deze vragenlijst 
willen invullen? 
Dat kan via de website: https://hklimburg.nl/nieuws/onderzoek-infor-
mele-cultuurbeoefening. Of direct de link naar de vragenlijst te sturen: 
https://nl.surveymonkey.com/r/ic2024hkl. 
Het invullen van de vragenlijst kan tot en met vrijdag 16 augustus.
 
Heb je vragen over het onderzoek, heb je suggesties of wil je met ons 
in gesprek over het onderwerp? Bel of mail me dan gerust. Zodra het 
onderzoek is afgerond, delen we de resultaten en bevindingen ook 
met jou.
Patricia Peters,  patriciapeters@hklimburg.nl,  0475 399 278 - 06 1471 
7218

Seizoensluiting
Open Air Concert

28 JUNI 2024 19:00
CAFÉ TEERLING

www.tog-welten.nl

SEIZOENSAFSLUITING DOOR
MUZIEKVERENIGING TOG WELTEN

GRATIS TOEGANG

YOUNG BRASS 
JEUGDORKEST WELTEN 

HARMONIEORKEST



Zondag 30 juni 2024 “Ram Kiks” betekent in Zuid-Oost Limburg zoveel als top, 

vet cool, dope, en wat die meer zij. En Ram Kiks is een prima omschrijving voor 

dit – reeds 4e – album van het achttal uit de Limburgse Euregio. Alle elementen 

van de drie voorgangers komen voorbij : de frisse energie en dansbare grooves 

van het Debuut, de “live-vibes” van opvolger ‘En Route’, maar ook de meer 

ingetogen sferen van ‘Hancock-tribute Our Point Of View’. Dat alles en 

meer – Afrikaanse ritmes, ‘sixties tv-tunes’, enz. – komt voorbij in 7 ijzersterke 

composities van bandleider Didderen, gitarist Bart Oostindie en ‘supersub’ 

Johan de Haan. Het blijft jazz, maar het is veel meer. Kortom, L’Equipe is 

Ram Kiks!

De Equipe de Rêve bestaat uit Marc Huynen (trompet), Tim Daemen (trombone), Rob Sijben (altsax), 

Bart Oostindie (gitaar), Simon Oslender (toetsen), Jerome Cardynaals (drums),

Steffen Thormählen (percussie), Jo Didderen (contrabas).
Entree : Reguliere bezoekers € 15,00

JAZZ CLUB PRESENTEERT: JO DIDDEREN & L’EQUIPE DE RÊVE 

Pasar Soerabaja

Zondag 7 juli

van 13:00 uur 
tot 20:00 uur

Een mini Pasar Malam met een optreden van The Blue

Falcons. Genieten van verrukkelijke Indische gerechten
verzorgd door Padi Dua en struinen langs de kraampjes vol
unieke Indische snuisterijen.

Hoeve de Aar presenteert

Info & tickets

www.hoevedeaar.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.

Weet u niet welke rechten u heeftWeet u niet welke rechten u heeft

of hoe u een juridisch probleemof hoe u een juridisch probleem

moet aanpakken?moet aanpakken?

Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen 

vanwege de hoge kosten?vanwege de hoge kosten?

Bel of mail mij dan even. Bel of mail mij dan even. 

Ik kom bij u thuis op bezoek en geef uIk kom bij u thuis op bezoek en geef u

een GRATIS juridisch advies.een GRATIS juridisch advies.

rroobbrechtrecht

Robrecht juridisch adviesRobrecht juridisch advies

Weltertuijnstraat 16Weltertuijnstraat 16

6419CT Heerlen6419CT Heerlen

Tel Tel +31(0)6 51 08 63 39+31(0)6 51 08 63 39

Mail Mail rob@robrechtadvies.nlrob@robrechtadvies.nl

Web Web www.robrechtadvies.nlwww.robrechtadvies.nl

juridisch adviesjuridisch advies



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Kuns

As de zjwat-witte
tekening
dieng zieël rak,
zint kluurrieke
wöad uëverbodig.

Geslaagd

Het is weer de tijd van de eindexamens en dat 

betekent vaak stress in menig gezin.

Menig relatie komt zwaar onder druk te staan 

in de periode dat hun lieve puber vooral opvalt 

door luiheid, geheel gefocust op zijn mobiel, niet 

op de studieboeken, dus totaal ongeïnteresseerd 

in school. De puber ziet de ernst van de situatie 

volstrekt niet in en bezorgt zijn ouders slapeloze 

nachten.

Aanmaningen tot studie worden niet gehoord, 

omdat de puber oordopjes (air pods) in heeft met 

de functie “noise cancelling”.

“Denk aan je toekomst”, “het is nu echt 5 voor 

12”, “het wordt zo niks met jou”.

Kansloze pogingen van de ouders om de puber 

aan de slag te krijgen.

Als de puber dan alsnog slaagt, is dat voor hem 

volledig normaal, maar voor de ouders - die de 

wanhoop nabij waren - een complete verrassing. 

De vlag kan uit.

Als ik terugdenk aan mijn eigen eindexamens 

(ja, ik ben de eerste keer gezakt!), krijg ik nu nog 

buikpijn.

Van de voor Nederlands, Engels en Duits voor-

geschreven 50 boeken had ik er, geloof ik, 

maar 12 echt gelezen. De magere kennis van 

de overige boeken was gebaseerd op vergeelde 

uittreksels van mijn broer en zussen.

Het herbarium voor Biologie (een verzameling 

gedroogde planten) had ik niet zelf geprodu-

ceerd, maar gekocht van een eindexamen-

kandidaat van het jaar ervoor en bij Scheikunde 

kwam ik nooit verder dan een 4.

U begrijpt, dat ik met weinig zelfvertrouwen het 

eindexamen inging.

De eerste keer ging het dan ook goed fout.

Ik heb nog jarenlang last gehad van nachtmerries 

over dat eindexamen.

Mijn tweede poging slaagde, zij het na een 

spectaculaire fraude bij Scheikunde, maar dit 

geheel terzijde. Allang verjaard. Schwamm 

drüber!

Ik hoop toch zo, dat binnenkort in Welten op 

menig adres de vlag kan worden uitgehangen 

vanwege een geslaagd eindexamen. Opluchting. 

Einde stress. “Back to normal” in het gezin.

Veel vlaggen wapperden kortgeleden in Welten 

en Benzenrade vanwege de Sacramentsprocessie 

van Welten naar Benzenrade, alwaar in het kader 

van het 100-jarig bestaan van de Kapel van 

Benzenrade door hulpbisschop Mgr. Everhard de 

Jong de heilige mis werd opgedragen. 

Een fantastische happening waaraan veel mensen 

uit Welten en Benzenrade deelnamen.

Vooral het kleurenzandpad in Benzenrade naar de 

H. Hart Kapel, waarover alleen de hulpbisschop 

mocht lopen, was schitterend. Veel lof voor de 

buurtgemeenschap van Benzenrade!

Geslaagd was ook zonder meer het Benzenrader 

Lentefeest “BRIES” op 8 en 9 juni jl.

Een bonte braderie, spellen voor de kinderen, een 

heerlijke barbecue, een geweldig feest in de grote 

tent en op de zondag, noa de mes, een gezellig 

frühshoppen.

De weergoden waren de organisatoren bijzonder 

gunstig gezind.

De zomer staat voor de deur.

Ik wens u allen warme en zonnige dagen, na de 

niet aflatende regenperioden die we dit jaar 
mochten beleven. Trek er lekker op uit, als u 

daartoe in staat bent. U hoeft het niet ver te

zoeken. Nederland heeft zelf tal van mooie 

plekken.

En als u in Welten blijft, geniet dan bijvoorbeeld 

van de seizoenssluiting van TOG bij café Teerling, 

van de Bakdagen bij ’t Bakkes va Welte, van de 

leuke activiteit van de Heemkundevereniging bij 

de Benzenraderhof (waarover later meer) of 

gewoon van de rust rond de Weltervijver.

Ik hoop op een geslaagde zomer. Dan hang ik de 

(Limburgse) vlag uit.

Anton Winnikes



In het vorige verhaal is te lezen dat de namen van de twee leidsters van de welpenomstreeks het jaar 1948 mij ontschoten 
waren..
Een mevrouw, die in 1959 leidster van de welpen werd, deelde mede dat het na vlak de tweede wereldoorlog ging om 
twee dames van de Valkenburgerweg 

VERVOLG periode 1945 tot 1962
Tijdens een les in de vierde klas van de Martinus school deelde de onderwijzer mij en twee andere jongens mede dat we 
na 19.30 uur thuis bezoek kregen van de kapelaan van de parochie Welten-Benzenrade.
In die avond omstreeks 20.00 uur werd ik misdienaar van de parochie. Mijn ouders waren natuurlijk trots.
De werkzaamheden van de misdienaar waren de pastoor of de kapelaan te assisteren bij de diensten(missen) in de kerk. 
Er volgde een periode van ongeveer 4 jaar.
Waren er door de week in de kerk begrafenisdiensten en huwelijksmissen dan kregen we voor een paar uur vrij van 
school. 
Bij processies buiten de kerk liepen misdienaars mee.
Voor een misdienaar was het geweldig om met het kruis voorop in een processie te lopen.
Er werd ook dwars door weilanden gelopen. Waar nu de Kennedylaan en de Frankenlaan liggen met de daarom heen 
gebouwde Flinstone-woningen was in het verleden weiland met paden. De koeienmest werd daags voor de processie 
opgeruimd en dranghekjes minder drangerig gemaakt.
Misdienaars werd gevraagd om niet te snel te lopen. Om het niet te laten gebeuren dat ze een ronde uitliepen.
Ook werd geleerd om de kerkklok te luiden. Niet mee springen met het geluid van de klok was een vereiste.
Een taak was het zo nu en dan tijdens de mis te collecteren met een grote schaal in de hand. Enkele parochianen hadden 
de gewoonte om met drie vingers op de schaal te drukken en met de vingers rond te draaien. Je zag dan niet hoeveel geld 
op de schaal werd gedeponeerd, het bleef dan gissen.
Voorin de kerk namen parochianen plaats die daar meenden recht op te hebben .Een Heerlens echtpaar kwam met drie 
knappe dochters altijd vlak voor aanvang van de mis in de kerk naar voren en nam daar waardig plaats. Zo waar een bé-
tje toneel. Ook een ondernemer met een bedrijf in aanleg van elektrische installaties nam met echtgenote plaats voorin 
de kerk. De ondernemer bracht bij de collecte zijn arm op een ingestudeerde hoogte en toonde dat hij bij iedere mis 10 
gulden of meer op de schaal legde. 
In de kerk moest de geluidsapparatuur worden vernieuwd. In de preken van de pastoor kwam teveel ‘prut prut kir kir’ door 
het geluid heen. Zo van: ‘Jezus liep met enkele apostelen naar prut prut kir kir en kwam daar prut prut kir kir aan’.
Achterin de kerk verstonden de aanwezigen niets. Het maakte geen verschil, daar werd een beetje geslapen en voor de 
communie verliet men de kerk.
De aanleg van de nieuwe geluidsinstallatie werd gegund aan elektriciens die dit in de avonduren deden.
Na twee weken was er een goed hoorbare installatie en een ondernemer die voorgoed weg bleef uit de kerk. In het 
fotoboek 2010 van de Heemkunde vereniging Welten-Benzenrade (bladzijde 61) is een foto van misdienaars afgebeeld.
Als misdienaar moest je opletten met het dragen van nieuwe schoenen De ruimte voor het tabernakel en bij de sacristie 
werden super goed gepoetst en gedweild. Het gebeurde wel eens dat de misdienaar met een gevulde wijwaterbak 
onderuit ging vanwege zijn nieuwe schoenen met gladde zolen.
De standaard met het dikke voorleesboek voor het altaar was voor jongens van 9 tot 12 jaar te zwaar. 
Als de standaard van rechts naar links moest worden verplaatst, werd hulp verleend. 
Het aantal hosties in verband met het uitreiken van de communie was eenmaal niet voldoende in voorraad. 
In de kerk hoorde gonsde het zachtjes: ‘Ze sund oetverkoch’. 
Een misdienaar werd na een telefoontje naar de zusters in de Doom gestuurd om daarna met de zuster en hosties terug 
te keren naar de kerk. De zuster struikelde in de Weltertuijnstraat bij de huizen (nu met nummer 63 en 65) en het gesloten 
blik met hosties rolde over de straat naar een pand waar een kapsalon gevestigd was. Zowaar een voorspelling.
Eenmaal per jaar werden misdienaars beloond. Ze liepen met houten ratelaars(apparaten) van deur naar deur door het 
dorp. Met een vooraf geleerde beweging werden de ratelaars in werking gesteld en de parochianen hoorden hen van 
verre komen. Fruit, snuisterijen en snoep werden verstrekt aan de aanbellende jongens. Meisjes konden in die tijd nog 
geen misdienaar worden.

Dit verhaal is nr 3 van ‘Terug in Welten’ .Er volgt nog 
beslist een nr 4. Wat te denken van een 
carnavalswagen, die door Welten trok met een 
opschrift: Mannen houdt uw vrouw gezond: Stuur 
haar naar de Annabond, Gelukkig vernaderen tijden 
en gewoonten. Plato, de Griekse wijsgeer, zat langs 
een beek met kabbelende golfjes en zag dat de 
golfjes door de wind ,steentjes en blaadjes van 
vorm veranderden. Hij mompelde: Niets blijft 
hetzelfde, alles zal veranderen.

TERUG IN WELTEN nummer 3  / door Toine Deckers

GEZOCHT! 

Hulp in de huishouding gezocht. 
In Welten!    Tel. 06 388 97 468

Koeriertje



Daar zijn ze weer!

Ze zijn weggemaaid, afgehakt, neergesabeld en gekortwiekt. Met zeis, maaier of grote machines.

Maar sinds de overvloedige regen van de afgelopen winter en voorjaar, grepen ze hun kansen. 

Met volle kracht schoten ze de lucht in, sommigen kwamen nog nooit zo hoog: bijna twee meter! 

En dit jaar werden ze niet tegengewerkt; de gemeentewerkers lieten ze hun gang gaan, de zon brandde 

ze niet weg, nog voordat ze tot bloei konden komen. Nu loopt het tegen het einde van het groeiseizoen 

en de maaiers komen er aan.

Waar gáááát dit over?? Over de grassen, de bermbloemen en de onkruiden, die altijd vele malen per jaar 

kort werden gehouden. Geen grassoort kon zijn halmen showen, geen bermbloem haar prachtige schermen 

en kleurrijke bloemen. Sinds 2023 is het maaibeleid van de gemeente veranderd en niet alleen in Heerlen. 

Want wat betekent dit voor al die vlinders en insecten als het maaibeleid zo rigoureus is? 

Dit betekent simpelweg geen reden van bestaan, en dit betekent oók dat vogels geen insecten voor hun 

jongen kunnen vangen en dat vleermuizen verdwijnen. Omdat er geen voedsel te krijgen is. 

Laat je grassen en onkruiden hoger groeien en maai ze pas na de broedtijd, dan stijgen de levenskansen 

van al die vlinders en insecten en vogels meteen.

Er zijn plekken waar wèl het gras vaker gemaaid wordt. Op speelplaatsen, trapveldjes en daar waar de 

verkeersveiligheid voorop staat, wordt de begroeiing kort gehouden. Ook wordt er vaak de eerste meter 

naast een veel gebruikt wandelpad kort gehouden.

In mijn buurt zag ik de meest prachtige grassoorten de lucht in schieten, elke grassoort heeft een andere 

tint groen. Ook de aren zijn bij elke grassoort anders. Een boeket van grassen staat geweldig op je tuintafel. 

En juist door die aren zie je opeens dat tarwe en haver en gerst ook oorspronkelijk grassoorten zijn. 

In feit zijn de tarwe en de gerst, zo ook de haver, rijst en mais uit wilde grassoorten ontstaan, ooit. 

Tarwe, zo belangrijk voor de ontwikkeling van de mens, is ontstaan op de hoogvlakte van Anatolië, 

in oost-Turkije.

Er zijn zeer zeldzame grassen te vinden in zuid Limburg, bijv. de Ardense dravik. Ooit met moeite in stand 

gehouden in een natuurgebiedje in het zuiden van de Ardennen, nu te vinden in oa het Gerendal. 

Of het bevertje, een grassoort waar ik nog nooit van gehoord had, maar wel in zuid Limburg te vinden. 

De gewone grassoorten in uw tuin of tussen 

de straattegels zijn ras-overlevers, in vele 

soorten en maten. 

En soms zeldzaam.

Elke keer als u weer eens een graspol uittrekt, 

kijk er eens goed naar, zoek eens op wat 

voor gras ’t eigenlijk is en sta versteld hoeveel 

grassoorten er zijn. Ik zou (bijna) zeggen: veel 

plezier met al dat onkruid!

P.S. Ik begrijp dat overvloedige groei ook 

gedoe met zich meebrengt. 

De teken vinden dat lange gras fantastisch, de 

zaden vanuit de bermen waaien massaal uw 

tuin in; ze zien hun kans om zich te 

verspreiden, wereldwijd. 

En dat hebben ze altijd gedaan.

Kitty van Hove – Reijnaerts 

(kvanhove@planet.nl)
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