
Welten-Benzenrade heeft ook dit jaar weer 14 
kanjers die zondag 2 juni, hun Eerste Heilige 
Communie zullen doen. Middels lessen, 
activiteiten en vieringen zijn ze onderweg naar 
hun eerste H. Communie.
De Mis begint om 11:30 uur in onze 
St. Martinuskerk. We kijken er naar uit!

De Communicantjes zijn, van links naar rechts en van boven naar beneden: 

Kim Hallingse, Jette Schneiders, Casper Delaere, Lif van Heumen, Julie 
Sijben, Sterre Savelberg, Angelika Jankowiak, Mick van Schovend, Daan 
van den Bosch, Jules Hallingse, Henkie Swinkels, Guy Jeha, Mees Edie 
en Thibald Adriaensen.
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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

ONDERWEG NAAR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIEAanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
29 mei 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

Kopij en foto’s t.b.v. activiteiten in Welten kunt u 
uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) laten 
toekomen. 
Dit onder vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer. Teksten dient u in Word aan te leveren 
en in de bijlage toe te voegen. Foto’s en logo’s apart 
in JPEG, advertenties altijd aanleveren in zwart-wit 
PDF-formaat. 
Voor het  plaatsen van kopij voor activiteiten die niet 
op Welten -Benzenrade betrekking hebben worden 
plaatsings-kosten berekend.

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljarten
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:

25 mei 10:30 uur Limburgs Mooiste - Familie 
  tocht – Nieuw Eickholt
26 mei: 14:30 uur  Nostalgisch Welten-Benzenrade  
  TOG & Heemkunde – De Rousch
29 mei:	 19:00	uur	 Reanimatie	&AED	training
  Gemeenschapshuis (aanmelden  
  bij Fons Daemen 0650677461 of 
  welterkoerier@gmail.com)
2 juni 11:30 uur Communie-mis 
	 14	Communicanten	–	St	Martinus-kerk
8 en
9 juni Benzenrader Bries: 100 jaar Heilig Hart  
 Kapel - Benzenrade

Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.



Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

OPGERICHT IN 1878 BEHOORT HET KONINKLIJK HEERLENS 
MANNENKOOR ST. PANCRATIUS TOT EEN BELANGRIJK STUKJE 

HEERLENSE IDENTITEIT EN ERFGOED.

ZING MEE, OOK JIJ KUNT ZINGEN

Ontdek je eigen stem, in een informele sfeer 
tijdens een drietal koorrepetities, begeleid door 
onze dirigent Anton Kropivšek en een professione-
le zangcoach. Wij, dus ook jij, sluiten deze reeks af 
met een gezamenlijk optreden tijdens ons “show 
your talent” concert op 9 juni om 16.00 uur in het 
Cultuurhuis in Heerlen.

LIJKT DIT JE WAT? Meld je aan voor de eerste 
bijeenkomst, waar wij een toelichting zullen geven 
op wat wij van plan zijn en je kunt ervaren hoe het 
is om samen te zingen.
Ontdek hoe jij, door deel te nemen aan onze zang coaching, niet alleen 
je stem ontdekt en verfijnt, maar ook deel uitmaakt van een gezellige 
groep, die de vreugde van samen zingen omarmt.

DEELNAME IS GRATIS!
VOOR WIE:   Voor alle mannen
START:   23 MEI eerste bijeenkomst
FREQUENTIE:   3 keer, elke donderdag
WAAR:    Hoeve Corisberg
AANVANG:   19 uur

AANMELDEN EN/OF TOEGANGSKAARTEN: 
Scan onderstaande QR-code
Of mail naar:    showyourtalent@pancratiuskoor.nl
Gratis toegangskaarten concert 9 juni:  
Actuele info:    www@pancratiuskoor.nl  

STATIEGELDBONNETJES INLEVEREN VOOR ONZE JEUGD

Bij supermarkt Plus in Welten kun je nu je 
statiegeldbonnetjes in een speciale spaarpot 
deponeren om zo de jeugd van Weltania te 
steunen. Met de opbrengst kan de club investeren in 
trainingsmateriaal e.d. 
De zuil staat in de Plus naast 
de flesseninzamelaar en het 
schap met bananen. 

Door de fel oranje kleur en ons logo kun je ‘m 
bijna niet missen. 
Weltania dankt de Plus hartelijk voor deze 
mogelijkheid!



In het weekend van 8 en 9 juni a.s. vieren we dat de Heilig 
Hart Kapel in Benzenrade 100 jaar bestaat. 
Volgens traditie is er op zondag de processie van Welten naar 
Benzenrade, gevolgd door een H. Mis in de buitenlucht bij de 
Kapel. Wie heeft er geen dierbare herinneringen aan... 
Ter ere van dit 100-jarig bestaan van de bijzondere Kapel en zijn 
historie, is er een boek uitgebracht.
Hierin is de rijke historie en geschiedenis van de Heilig Hart Kapel 
opgenomen. Zijn er betekenisvolle en nostalgische 
verhalen te lezen van bewoners, oud bewoners en vele 
anderen waarvoor de Kapel een speciale plek is of was. 
En, er wordt er een inkijkje gegeven over de toekomstvisie 
van de Kapel.
Een prachtig, aansprekend boek (182 pagina’s), hardcover 
en met unieke foto’s. Een boek dat je wil hebben. 
Laat je verrassen...
Het boek is nu al te bestellen via de site  
www.Benzenraderbries.nl, Tickets | Benzenrader Bries.
Even naar beneden scrollen op de paginaà naar ticketsà naar 
boek ‘100 Jaar Kapel Benzenrade’
Hier je gegevens invullen en op ‘Verzenden’ klikken !  
Let op, de bevestigingsmail kan in je spam terecht komen.
Het boek kost 20,- euro, exclusief verzendkosten.
Het boek kan worden afgehaald en is ook te koop tijdens het 
Kapelfeest: Zaterdag 8 juni vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur en 
Zondag 9 juni na de H. Mis vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur
Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met Lea Penders-Boon via: leapenders@live.nl

Er is een uitgebreid feestprogramma zoals we dat in Benzenrade gewend zijn. 
Meer info zie de site: www.Benzenraderbries.nl. Graag tot dan!
Buurtvereniging Benzenrade

REANIMATIE EN AED (HERHAAL-)TRAINING

Op woensdag 29 mei organiseert de stichting Buurtgericht Werken Welten 
Benzenrade in samenwerking met BHV Competent een ‘Reanimatie en AED 
training’.
De cursus wordt gehouden in het Gemeenschapshuis.
We beginnen gezamenlijk om 19.00 uur. De cursus duurt 2 uur tot 21.00 uur.
Aanmelden kan bij Fons Daemen 0650677461 of  Welterkoerier@GMail.com

BOEK HONDERD JAAR HEILIG HART KAPEL BENZENRADE

Koeriertje Koeriertje

GEZOCHT! 

Hulp in de huishouding 

2 á 3 uur per 14 dagen 

omgeving Welten 

voor contact

Tel: 06-39364145 na 12 uur

GEZOCHT! 

Huishoudelijke hulp (V) 

5-6 uur per week 

voor gezin in Welten / Heerlen

€ 12,50 per uur. Bij interesse: 

Bel 06-10201004



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.

Weet u niet welke rechten u heeftWeet u niet welke rechten u heeft

of hoe u een juridisch probleemof hoe u een juridisch probleem

moet aanpakken?moet aanpakken?

Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen 

vanwege de hoge kosten?vanwege de hoge kosten?

Bel of mail mij dan even. Bel of mail mij dan even. 

Ik kom bij u thuis op bezoek en geef uIk kom bij u thuis op bezoek en geef u

een GRATIS juridisch advies.een GRATIS juridisch advies.

rroobbrechtrecht

Robrecht juridisch adviesRobrecht juridisch advies

Weltertuijnstraat 16Weltertuijnstraat 16

6419CT Heerlen6419CT Heerlen

Tel Tel +31(0)6 51 08 63 39+31(0)6 51 08 63 39

Mail Mail rob@robrechtadvies.nlrob@robrechtadvies.nl

Web Web www.robrechtadvies.nlwww.robrechtadvies.nl

juridisch adviesjuridisch advies



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Vreiheed

Ging gewere en soldoate
vrei in doeë en loate
ginne miensj diskriminere
dere en natuur respektere
vrei in wat gedach en gezag
en kinger ing vredige
touwkoms wach.

Nieuws

Het was voor mij tot voor kort vaste prik om elke 

dag klokslag 20 uur het Journaal op Nederland 1 

te kijken, zoals het ook vaste gewoonte was - en 

nog steeds is - om op zondag om 19 uur Studio 

Sport te zien.

Ligt het aan mijn inmiddels vergevorderde 

leeftijd of is er toch een andere reden, dat ik 

tegenwoordig dat journaal liever vermijd? Ik 

denk dat ik het antwoord wel weet. De wereld is 

duidelijk veranderd, de maatschappij is verhard, 

de mensen zijn individualistischer geworden. 

Dat komt ook in het journaal tot uiting.

Het gaat alleen nog maar over oorlogsgeweld, 

terreur, strijd tussen burgergroepen in 

gespleten en radicaliserende samenlevingen, 

moord en doodslag, nepnieuws. Als daar ook 

nog slecht weer achter aan komt, is het negatieve 

plaatje wel compleet. Ik pas daarvoor. 

Al die negatieve berichten zorgen voor negatieve 

energie. Ik heb jarenlang hard gewerkt en nu 

wil ik genieten van al het moois dat het leven te 

bieden heeft en niet meegesleurd worden in een 

pessimistische, moedeloze draaikolk.

De bomen worden inmiddels steeds groener, 

bloemen laten hun mooiste bloei zien, vogels 

zingen hun fraaiste liederen en de vissen in de 

Weltervijver swingen langs de haakjes van de 

vissers.

Ik wil naar buiten, lekker hand in hand wandelen 

met mijn lieve vrouw en met de hondjes.

Ik wil het vrolijke dansje van Joost Klein nadoen, 

maar dat laat mijn rug niet meer toe.

Dan maar met het gezicht in het verwarmende 

zonlicht door het heuvelland fietsen (tijd voor een 
e-bike?) of met de kleinkinderen op de schommel 

in de speeltuin van Welten.

Daarna een verfrissend biertje drinken op het 

terras van Teerling of een kleurrijk ijsje eten bij 

Visser. En ’s avonds thuis dan?

Zo lang mogelijk buiten zijn of anders een goed 

boek lezen, samen een spelletje doen, wat 

muziek luisteren of vrienden bezoeken.

Televisiekijken kan ook nog wel, maar dan graag 

kijken naar een mooie natuurdocumentaire, een 

quiz, een voetbalwedstrijd van Roda of Fortuna. 

Ja, ik ben Fortuna-fan, al vanaf mijn geboorte in 

Sittard (“da’s logisch”), maar Roda gun ik voetbal 

in de eredivisie.

Het klinkt natuurlijk allemaal idealistisch en 

dat is het ook wel een beetje, maar in deze 

onzekere tijd, mede veroorzaakt door de alles 

overheersende digitale wereld, waardoor wij elke 

controle zijn kwijtgeraakt, moeten we vechten 

voor onze vrijheid, onze rust, voor de liefde, tegen 

negativiteit.

De wereld zullen we niet snel ten positieve 

kunnen veranderen, maar dat betekent niet dat 

we helemaal niets kunnen doen. We kunnen in 

elk geval de negativiteit zoveel mogelijk van ons 

vandaan houden en elkaar binnen onze eigen 

kring, binnen Welten, met begrip, respect en liefde 

tegemoet treden.

Als we allemaal wat meer zouden leven volgens 

het Boeddhisme, zou de wereld er kleurrijker, 

vriendelijker en liefdevoller gaan uit zien.

Het Boeddhisme leert je een zuivere kijk op je 

leven te krijgen, je te focussen op de goede en 

mooie dingen, zelfcompassie te hebben, je hart te 

laten spreken en te leven volgens je intuïtie.

Leef bewust, sta eens stil en vraag je af om welke 

redenen je iets doet of nalaat. Je bewustzijn zal 

helder worden en groeien.

Ik ben geen Boeddhist, maar lees nu het boek van 

Jay Shetty “Denk als een monnik”.

Het beste boek dat ik tot heden heb gelezen. Het 

laat je “omdenken”, proberen een beter mens te 

worden.

Misschien had ik dominee moeten worden, maar 

ik wilde dit toch even kwijt.

Voor mij vanavond geen 8 uur-journaal, maar 

het volgende hoofdstuk lezen in het boek van Jay 

Shetty.

Dag nieuwsberichten.

Dag, lieve mensen in Welten!

Anton Winnikes



We hebben iedere dag een aantal plekjes vrij in onze Gasterie.
Heeft u geen zin om te koken? Of vindt u het gezelliger om samen te eten?
Neem dan contact met ons op en u kunt samen met onze bewoners in de Gasterie 
genieten van een warme maaltijd.
We serveren de warme maaltijd om 17.00 uur. U wordt minimaal een kwartier voor 
aanvang verwacht.
Kosten: een hoofdgerecht en nagerecht kost € 11,00 per dag (op een feestdag € 12,20)
Reserveren: minimaal 2 dagen vooraf telefonisch contact opnemen met de gastvrouw 
op nummer 045-5760159, tussen 14.00 en 16.00 uur. 
De gastvrouw geeft dan meteen aan of u op de gewenste dag mee kunt eten én neemt 
meteen het menu met u door.
Tot snel!

Op zondag 26 mei a.s. zal onze harmonie T.O.G. (Tot Onderling Genoegen), onder
leiding van topdirigent Txemi Etxebarria, in Auberge De Rousch een schitterend
concert geven in het kader van het 25 -jarig jubileum van Heemkundevereniging
Welten-Benzenrade, ter herdenking van de mijnsluitingen 50 jaar geleden en het
105-jarig bestaan van T.O.G. naar ook antwoorden op vragen zoals Hoe is de 
Geleenbeek ontstaan? Welke verbinding heeft Welten met de mijnen? 
Welke rol speelt het harmonieorkest in de gemeenschap?
Paul van Loo zal als speciale gast ook enkele liedjes ten gehore brengen.
Aanvang: 14.30 uur in de grote zaal (Manège-zaal).
Toegang is gratis en voor iedereen.
Er zal gelegenheid zijn tot het doen van een vrije gave.
Tijdens het concert, dat circa tweemaal driekwartier tot een uur zal duren, met een pauze tussendoor van een 
klein half uur, zullen door de harmonie zeer speciale nummers worden gespeeld die verwijzen naar het vroegere 
boerenleven in Welten-Benzenrade (ontstaan in de Romeinse tijd rond 40 v. Chr.), de latere mijnwerkerstijd 
(eerste mijnbouw vanaf de 11 e eeuw) en de mijnsluitingen (laatste kolentransport vond plaats op 31 december 
1974).
Tegelijkertijd zullen op een groot scherm unieke beelden worden vertoond die het verhaal vertellen van het 
toenmalige leven in Welten en Benzenrade aan de Geleenbeek. 
Voor het concert kunt u lunchen en achteraf dineren bij De Rousch. Reserveer alvast een plekje.
Reserveren kan via www.derousch.nl of scan de Qr-code!
Wees er op tijd bij de 26e mei, want het zal een drukbezochte happening worden!
Glück auf!

Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, Muziekvereniging TOG & Paul van Loo

WILT U MEE ETEN IN ST. ANNA?

NOSTALGISCH WELTEN-BENZENRADE - In beeld en muziek



Mocht u ooit met een drone of een helikopter boven Welten of Benzenrade terechtkomen, uitkijkend over het dorp, de 
loop van de Geleenbeek kunnen volgen vanaf een hoogte, het Imsteraderbos en de velden dan verschijnt er een bepaald 
moment tussen Welten en Ubachsberg, een gele vlek, begroeid met wat bomen en wat grasland. Vooral in de winter kun 
je die gele kalkhelling goed zien. Want dat is die gele vlek, nee, dus geen round-up (dat geeft ook een geel/oranje kleur 
aan de velden). De kleur van de kalk is een zachtgele zandkleur. Schaars begroeid, want het is schrale grond, waar niet 
veel op wil groeien. Toch is dit stukje natuurgebied een unicum, zo vlakbij het dorp Welten, Benzenrade en Ubachsberg. 
Ik ben er vaker biologiestudenten tegengekomen van de universiteit Maastricht. Zij deden onderzoek naar zeldzame 
planten, die alleen voorkomen in dit natuurgebiedje, de Kunderberg. Zij doen onderzoek naar allerlei soorten orchideeën, 
zeldzame grassoorten, planten waarvan wij de namen nog nooit gehoord hebben. Wat te denken van bosroos, boszegge, 
wilde weit of aardkastanje? Ze zoeken en zoeken, soms zijn ze wel met meer dan 10 man, maar helaas, helaas … zij vinden 
vaak niet waar ze naar op zoek zijn. Veel planten op de Kunderberg staan op de ‘Rode Lijst’, maar zijn toch aan het 
verdwijnen of zijn al verdwenen. Gelukkig staan er elk jaar wel nog flink wat orchideeën, 
waaronder de bekendste zoals ‘t vrouweschoentje of de vliegenorchis. 
Ook staan er de afgelopen jaren veel ratelaars, die de overhand lijken te krijgen. De hellingen 
zijn soms volledig bedekt met die vrolijk gele ratelaars, waar je af en toe een paarse orchidee 
tussen ziet staan.Maar niet alleen de planten rijkdom is geweldig op die Kunderberg, ook het 
uitzicht, de altijd koele wind, de leeuweriken die je hier nog volop kunt horen. Ook al op veel 
plaatsen verdwenen, maar hier niet! Dat is toch een van de mooiste 
momenten als je bovenop de berg staat, bovenaan de helling en het 
Klein Weegske beloopt. Je staat daar op een hoogte van ongeveer 
180 meter boven AP! De frisse wind, de leeuwerik hoog in de lucht, 
het uitzicht… zomer en winter is het geweldig om hier te zijn.
Je kunt het ene jaar vele orchideeën vinden, het ander jaar helemaal 
niet. De weersomstandigheden, de hoeveelheid regen of juist het 
gebrek aan regen, wat de afgelopen jaren veel is voorgekomen, 
maken dat het altijd een gok is om orchideeën te vinden en de 
moeite waard om d’r Kunderberg in te gaan.
Want dat zeiden mijn moeder en haar zussen, wonende in Kunrade 
en wij als gezin naderhand in Welten: d’r Kunderberg in. Niet op, 
maar letterlijk in. Wij klommen naar boven, toen de hellingen nog kaal waren en de kalkbedrijvigheid bij de groeven net 
gestopt was. En daarna lieten wij ons naar beneden roetschen, van de helling af… Dat hebben onze ouders niet geweten!
We kropen in ‘de Koelen’. Niet wetende waar die kuilen in de helling vandaan kwamen. Of die nou door de verstuivingen 
waren ontstaan, zoals de duinpannetjes in de duinen, of dat de Duitsers die holtes gegraven hadden en zich er 
schuilhielden, in mijn fantasie waren het kuilen van de prehistorische mensen, die hier ooit rondgezworven hadden.
Nu is het een uniek natuurgebied, behorende bij de Natura 2000 gebieden. En wij zeggen nog steeds, 
“Koom, vir gont d’r Kunderberg in!”

Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

BOTANICUM WELTICUM – ‘KOOM, VIR GONT D’R KUNDERBERG IN’

De Bistro heeft een warme en gezellige  

ambiance waar je kunt genieten van herkenbare 

gerechten met een unieke twist. De bistro is  

dé plek voor diegenen die even willen  

ontsnappen aan het koken thuis, en dat alles 

tegen een betaalbare prijs met veel comfort  

en goede kwaliteit.

Ontdek de
culinaire  

verrassingen 
van Bistro 

Hoeve de Aar

www.hoevedeaar.nl

Je bent

van harte 

welkom!

De keuken is geopend van woensdag tot en 

met zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur  

voor lunch en diner, koffie, thee of borrel.


