
Op 8 en 9 juni viert Benzenrade het 100-jarig 
bestaan van de Heilig Hart Kapel met een 
groot feest. 
We noemen dit lentefeest: Benzenrader 
Bries. Iedereen is van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan de verschillende 
festiviteiten. 
Zo kun je genieten van een Bourgondische 
BBQ met Benzenrade. En dat op een even 
unieke als charmante locatie midden in de 
wei van Benzenrade. 
De BBQ gaat over in een Knetterend Knalfeest met bijna 3 uur live 
optredens van de ‘Heeren van Aemstel Band’ met feestnummers ‘van 
toen tot nu’. Zowel zaterdag als zondag bieden we ook een uitgebreid 
en gratis toegankelijk dagprogramma. Alles over het programma, tic-
kets voor de BBQ en/of feest en meer informatie vind je op 
www.benzenraderbries.nl. 
Wil je een kraampje huren tijdens onze braderie en brocante met 
eigen gemaakte spullen, neem dan contact op via:
info@benzenraderbries.nl.
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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

FEEST IN BENZENRADE - HEILIG HART KAPEL BESTAAT 100 JAAR! 

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
17 april 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljartles
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:

25 april/
23 mei 14:30 uur WMO inloopspreekuur-Gasterie
  Douvenrade 
        (BuurtPuntBus bestellen: 0621162321 Do 10-13 uur
26 en
27 april 10:00 uur KingsXperience: Koningsnacht-  
	 	 &	dag	-	Pancratiusplein
27 april  11:00 uur Koningsdag  Oprit-Sale 
  De Kommert 60-62-64
28 april 7-14 uur Lentewandeltocht Ubachsberg  
  Auw Sjoeel Ubachsberg
4 mei  19:45 uur Zaterdag 4 mei a.s.: 
  Dodenherdenking 
  Dr. Poelsplein (naast kerk)
15 mei 9:30 uur 50PLUS Fietstocht – Hofstraat 7  
  Landgraaf
19 mei  14:00 uur The Mardi Gras Jazz Band  
  de Rousch
25 mei 10:30 uur Limburgs Mooiste - Familie 
  tocht – Nieuw Eickholt
2 juni 11:30 uur Communie-mis 
	 14	Communicanten	–	St	Martinus-kerk
8 en
9 juni Benzenrader Bries: 100 jaar Heilig Hart  
 Kapel - Benzenrade
Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

KINGSXPERIENCE: KONINGSNACHT EN –DAG VIER JE IN HEERLEN!

Op vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 2024 worden Koningsnacht- & 
dag weer gevierd in Heerlen centrum. Tijdens de alweer 6de editie van 
KingsXperience worden er diverse gezellige activiteiten georganiseerd 
en wordt er op Koningsnacht een aantrekkelijk muziekprogramma 
aangeboden in de cafe’s en op Koningsdag op het Pancratiusplein.
Tijdens Koningsnacht organiseren de horecagelegenheden aan het 
Pancratiusplein diverse evenementen, zo staat feestband VAUD in 
Cafe Bracke en is Calvin Horsch te gast tijdens de Vrienden van Oranje 
met Wim Frijns bij De Vrienden. Remember Femina staat bij Pelt op 
het programma, terwijl bij de buren van Cafe D’r Klinge Matti Boegatti 
ervoor zorgt dat niemand stil hoeft te staan.
Het programma word compleet gemaakt met de verschillende DJ’s in 
Nr7even, Kromme Toeter, Bolero en Café de Pancraat. Kortom, tijdens 
Koningsnacht is er voor iedereen wat te doen!
Op Koningsdag, zaterdag 27 april, worden er diverse activiteiten voor

LET OP: I.v.m. vakanties verschijnt de volgende 
WelterKoerier pas weer op 22 mei.



Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

112

14045

06-27082917 

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

(vervolg pagina 1) jong en oud aangeboden. 
Vanaf 10:00 uur kan men terecht op Pancratiusplein Noord voor de 
traditionele vrijmarkt voor kinderen en volwassenen (kosteloos 
inschrijven hiervoor kan via vrijmarkt@remcom.nu) . 
Vanaf 10:00 uur worden op het Pancratiusplein kinderactiviteiten 
geplaatst waaronder verschillende springkussens en spellen. 
Daarnaast kun je je laten schminken, of een glittertattoo’s halen. 
Tijdens het middagprogramma, dat start vanaf 12:00 uur, betreden 
onder andere Jay Dance Vision en SCHUNCK Academie het podium.

Vanaf 17:00 uur gaat het programma over in het avondprogramma. 
De avond wordt weer op gepaste wijze ingeluid door Danny Pauwels. 
Daarna zorgt Guus Niessing ervoor dat er uit volle borst kan worden 
meegezongen. Niemand minder dan John Tana zal ervoor zorgen dat 
het plein op z’n kop staat. Tussendoor zal DJ Wim Frijns ervoor zorgen 
dat niemand stil staat op het Pancratiusplein en de voetjes van de 
vloer gaan. 

Na zonsondergang loopt het evenement ten einde en kan men 
wederom terecht in de omliggende horecagelegenheden aan het 
Pancratiusplein.

Kortom: ‘Koningsnacht en – dag vier je in Heerlen!’

DEEL WANDELPAD IMSTENRADERBOS AFGESLOTEN

Natuurmonumenten sluit een 
gedeelte van een wandelpad in het 
Imstenraderbos af. Langs dat pad 
staan dode, verouderde en ernstig 
verzwakte bomen. Door recente 
stormen is een aantal van die bomen al omgevallen. Om gevaarlijke 
situaties in de toekomst te voorkomen, sluit Natuurmonumenten het 
pad nu af.

Aanpassing wandelroutes
Het betreffende pad is onderdeel van de gele en de rode wandelroute 
door het Imstenraderbos. Nu dit gedeelte afgesloten wordt, kan voor 
de eerstvolgende periode het beste de witte wandelroute gevolgd 
worden. In het terrein is het afgesloten pad voorzien van twee A3-
panelen met informatie. Binnen nu en een paar maanden worden de 
huidige gele en rode wandelroute aangepast. 
Samen met de gemeente Heerlen zal Natuurmonumenten de route-
paaltjes verzetten en zal de nieuwe routekaart op de informatieborden 
aangebracht worden.

Natuurbeheer en dode bomen
Waarom haalt Natuurmonumenten de verzwakte bomen langs dit 
wandelpad niet weg, zodat het wandelpad weer vrij toegankelijk is? 
De keuze om bomen om te zagen of de natuur zijn gang te laten gaan 
in een bepaald gedeelte van het bos, hangt af van een aantal factoren.
Het Imstenraderbos biedt veel diversiteit aan flora en fauna, wat heel 
uniek is vlakbij de stad. De glooiende beukenbossen met gigantische 
woudreuzen van eiken en beuken, vallen al snel op. Dieren zoals 
haviken, diverse uilen en vleermuizen voelen zich er thuis.  
Om dit alles voor de volgende generaties in stand te houden, is gericht 
natuurbeheer nodig. Daarbij laat je sommige delen van het bos met 
rust en stel je andere delen weer open waar de mensen de natuur op 
z’n mooist kunnen beleven. 



Op zaterdag 4 mei a.s. vindt bij de ingang van de Sint Martinuskerk op het 
Dr. Poelsplein in Welten weer de Nationale Dodenherdenking plaats.

Aanvang: 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom, zeker ook de kinderen van de scholen in Welten.

Na een korte toespraak van de voorzitter van de Heemkundevereniging 
Welten-Benzenrade (Rob Luijten), vindt bij de gedenkplaat voor de slachtoffers 
van de Wereldoorlogen een kranslegging plaats door twee scholieren van de St. Martinusschool.
Aansluitend zal ‘The Last Post’ gespeeld worden door Roger Ernes.
Daarna zal de kerkklok luiden en worden twee minuten stilte in acht genomen.
Ter afsluiting zal dan het Wilhelmus klinken.

U bent na afloop allen welkom in het gemeenschapshuis voor een kop koffie of thee.
Bestuur van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade

(vervolg pagina 2) 

Dood hout doet leven
De oude, verzwakte en dode bomen langs het betreffende pad zijn onderdeel van de hierboven genoemde 
diversiteit. Ook deze bomen hebben namelijk hun waarde: diverse soorten paddenstoelen leven op deze 
bomen, spechten en boomklevers maken hun nestplaatsen in de stammen en takken en daarnaast leven 
verschillende insecten weer van het wegrottende hout.  De insecten zijn weer een voedselbron voor de 
vogels en het wegrottende hout levert weer voedingsstoffen op waar andere bomen van kunnen groeien. 
Ook zorgen de langzaam stervende bomen voor een soort “bescherming” voor de jonge bomen en struiken 
die onder deze woudreuzen gaan groeien. Als deze grote bomen in 1 keer weggehaald worden, zullen 
bramen massaal gaan groeien waardoor jonge bomen en struiken weinig kans krijgen.
Op die manier zorgen ook deze oude en dode bomen ervoor dat het bos kan blijven voortbestaan, voor nu 
en voor de volgende generaties.

ZATERDAG 4 MEI A.S.: DODENHERDENKING

WELTEN-BENZENRADE HART-VEILIGER

Jaarlijks krijgen in Nederland circa 17.000 mensen een circulatiestilstand. 
Dit gebeurt meestal in de thuissituatie. Dan telt elke seconde. Weet U wat te 
doen indien er plotseling iemand van U familie, kennissen of collega’s onwel 
wordt, bewusteloos raakt, een grauwe gelaatskleur krijgt en stopt met 
ademen?
Kunt u adequaat handelen of bent u een “Nit-Wit” die niet weet (nit wit) wat te doen?
Het herkennen van een circulatiestilstand, het alarmeren en het zo snel mogelijk opstarten van 
borstcompressies (“hartmassage”) en beademing is dan essentieel en kan levensreddend zijn. 
Snel inzetten en gebruiken van de AED (defibrillator) binnen enkele minuten na de circulatiestilstand 
kan de overlevingskansen nog meer verhogen.
De gemiddelde aanrijtijd van de gealarmeerde ambulance is vaak meer dan 10 minuten. 
Als er binnen 6 minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand geen adequate reanimatie is opgestart, 
zijn de hersenen meestal onherstelbaar beschadigd.
Indien u 112 belt wordt er via de meldkamer automatisch een SMS-bericht gestuurd naar de vrijwilligers 
die zich bij Hartveilig hebben aangemeld en die in een cirkel van 500 tot 1000 meter rondom de plek van de 
reanimatie wonen of werken. Deze zijn gemiddeld binnen 3-4 minuten aanwezig en kunnen alsnog de 
reanimatie opstarten. Zij brengen soms ook al een AED mee.

Wilt U meer weten over Reanimatie of over het volgen van een Reanimatiecursus dan kunt U op de site van 
Hartveilig.nl meer informatie vinden of contact opnemen met Hartveilig 
Tel: 043-601 0212 of GSM 06-53 83 2949

Medio Mei en begin Juni worden er weer Reanimatiecursussen in de buurt (Schandelen) gegeven. Indien U 
meedoet met Hartveilig Heerlen zijn deze cursussen GRATIS, omdat de Gemeente Heerlen deze cursussen 
promoot en sponsort. 
Meld je aan!



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN

Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.



Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Allebei

’t Gonny hat inne
ponny en zelf
inne peëdssjtats

70

“When I’m Sixty Four”, was een liedje van The 

Beatles, uitgebracht in 1967.

Ringo Starr, de drummer van The Beatles, zong 

toen: “Will you still need me, will you still feed 

me, when I’m 64”.

De Beatles, allen zelf toen twintigers, achtten 

mensen van 64 jaar destijds hoogbejaard en 

hulpbehoevend. Als tiener was ik het in 1967 

met hen eens. 64, dat lag toen heel ver in de 

toekomst voor mij, “many years from now”.

Hoe ouder ik werd, des te meer veranderde mijn 

visie op bejaard zijn. Met mijn oplopende leeftijd, 

steeg ook de leeftijd van een bejaarde.

Toen ik zelf 64 jaar werd, dacht ik opeens weer 

aan dat lied van The Beatles, maar besefte dat 

die tekst niet meer in overeenstemming was met 

de realiteit heden ten dage. Mensen van 64 zijn 

vaak nog zeer actief en fit.
In 1977 zong Udo Jürgens al het bemoedigende 

lied: “Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an”. 

Beetje overdreven misschien, maar wel erg 

aardig voor alle 66-plussers.

En nu, nu krijg ik zelf het etiket 70 jaar opgeplakt. 

Ben ik daar blij mee? Nou, ik sta niet te juichen, 

maar ik hoef ook nog niet gevoed te worden.

Gebreken komen met de jaren, is een veelge-

hoord gezegde en dat klopt ook, helaas.

Sinds mijn 63ste levensjaar (ja, toen pas, 

vanwege hardnekkig ontkennen van het ouder 

worden) merk ik, dat blessures langzamer 

herstellen, spieren en gewrichten vaker 

pijnlijker aanvoelen, geheugen achteruitgaat. 

Ik schijn ook te krimpen, maar dat heb ik nog 

niet echt gemerkt.

Ik vind het lastig te accepteren, dat de conditie 

vermindert, dat ik stijver word, minder kan 

verdragen, dat ik langzamer word, terwijl de 

wereld om mij heen steeds sneller draait.

Aan de andere kant is de werkdruk weggevallen 

en kan ik beter relativeren.

En dan mag ik mij samen met mijn vrouw 

verheugen in vier heerlijke kleinkinderen, die je 

bij tijd en wijle weer zelf kind doen voelen.

70 is al best oud, moet ik erkennen, maar het 

leven kan, ondanks toenemende gebreken, toch 

nog veel moois bieden. De kansen op gelukkige 

momenten moeten we wel met beide handen 

aangrijpen. Nu genieten, niet meer afwachten, 

luidt het devies. De tijd vliegt immers meedogen-

loos verder, schijnbaar steeds sneller voorbij.

Op zondagen, na de mis van 10 uur (ja, ik ga 

nog naar de kerk), zit ik samen met mijn vrouw in 

café Teerling of bij bakkerij Voncken gezellig aan 

de koffie en dat in gezelschap van vier, soms vijf, 
dames, nagenoeg allen in de leeftijd van 90-plus. 

Als ik tegen de dames vertel, dat ik 70 jaar word, 

roepen ze in koor: “Wat ’n jonkie” en dat geeft wel 

even een gevoel van opluchting. 

Als het een beetje meezit, heb ik nog wel wat 

jaartjes te gaan.

De lieve dames van 90-plus vertellen ronduit en 

gedetailleerd over hun ervaringen in Welten-

Benzenrade. 

Zij laten de geschiedenis van onze dorpen 

herleven en ik waan mij een onderdeel daarvan, 

zo boeiend zijn de verhalen over vroeger. 

Ook mijn vrouw luistert gefascineerd toe, ook al 

heeft ze Kerkraadse roots.

Door die prachtige verhalen van die bijzondere 

dames krijg ik een beter beeld van hoe het leven 

in Welten-Benzenrade tijdens de 2e Wereldoorlog 

en in de na-oorlogse jaren was.

Bedankt, Grandes Dames van onze gemeenschap, 

dat wij jullie mogen kennen.

70 is best veel, maar toch nog niet zo oud!

Misschien iets voor een liedje?

Anton Winnikes



De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond de 
molen Vrouwenheide op het plateau van Ubachsberg 
wordt dit jaar gehouden op Zondag 28 April 2024.
De routes voeren over stille veldwegen, bospaden, verhar-
de en onverharde wegen rondom Ubachsberg, het hoogst 
gelegen kerkdorp van Nederland!
Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten, 
wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurge-
bieden, kastelen en andere monumentale gebouwen zult 
passeren.
Kortom wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te 
bieden heeft, die neemt deel aan de Lentewandeltocht te 
Ubachsberg. 

Starttijden: van 7.00 uur - 14.00 uur
Inschrijving n 5 en 10 km tot 14.00 en 15 en 20 km tot 
12.00 uur.

Startplaats: MFC De Auw Sjoeël, Oude Schoolstraat 33, 
6367HC Ubachsberg 
Info: 045-5753338

Wil jij ook sportief genieten van het mooie Limburg? Samen met je (klein)kinderen en 
ideaal met je e-bike…..Naast onze bekende toertochten voor racefiets, mountainbike 
en gravelbike organiseert Vebego Limburgs Mooiste ook dit jaar weer een ontspannen, 
recreatieve Familietocht voor jong en oud. Genieten op eigen tempo met de nodige 
(ludieke) pauze momenten.
Stadsfiets, tandem, bakfiets, e-bike, alle fietsers zijn welkom !
Inschrijven : Voorinschrijving (tot uiterlijk 19 mei) via www.limburgsmooiste.nl 
of op de dag zelf.
Afstand : 25 of 45 km
Start en finish : bedrijventerrein Coriopolis, Nieuw Eyckholt Heerlen
Starttijd : tussen 10:30 – 12:00 uur
Inschrijfgeld : € 15,00 | Kids t/m 12 jaar €7,50 | Kids in fietsstoeltje gratis
Elke deelnemer ontvangt een consumptie bon, te besteden bij een van de aangegeven 
Horecagelegenheden op de route. 
Tevens ontvangt elke deelnemer een blijvende herinnering aan deze tocht.
Wij verwelkomen je graag tijdens de mooiste en gezelligste Familietocht van Limburg.
De beste tijd voor jong en oud!
Meer informatie? www.limburgsmooiste.nl

VEBEGO LIMBURGS MOOISTE 2024 - FAMILIETOCHT ZATERDAG 25 MEI

VLAVRETERS ZOEKEN PRINS-KANDIDATEN

Het carnavalsseizoen ligt nog vers achter ons en de start van seizoen 2025 duurt nog 
7 maanden….  Dat neemt niet weg dat wij jou graag willen leren kennen indien je ‘de 
droom’ hebt om eventueel PRINS vanWelte-Bensroa te worden!

Natuurlijk hebben wij onze lijstjes klaarliggen, maar dat wil niet zeggen dat deze 
compleet zijn. Kennen wij jou (nog) niet en moeten we daar samen verandering in 
brengen, laat het ons dan weten!
Je wordt van harte uitgenodigd om je interesse vrijblijvend kenbaar te maken door 
een mail te sturen naar voorzitter@cvdevlavreters.nl waarna wij uiteraard contact 
met je opnemen.
Wie weet kunnen we samen ervoor zorgen dat dromen mogen uitkomen.

LENTEWANDELTOCHT UBACHSBERG  
ZONDAG 28 APRIL 2024 



Geboren in Welten in 1939 en verhuist in 1942 naar het adres Pijnsweg 39 en daar bij mijn ouders gewoond tot 1965, met 

onderbreking van twee jaar militaire dienst.

Tweede wereldoorlog-tijd
Daarvan is nog te vermelden dat een vliegtuig van de Duitse Wehrmacht neerstortte in een akkerland in de buurt van 
steenhouwerij Eijmael, gelegen aan de Pijnsweg en dat bij de Geleenhof aan de Valkenburgerweg de bezetter een groot 
kanon in een wei plaatste. Dit kanon heeft eenmaal geschoten. Vele ruiten van huizen in de nabijheid sneuvelden. Na de 
oorlog hoorde ik dat dit kanon snel een naam had: ‘Dikke Bertha’.

Tijdvak 1945 tot 1962
In 1945 ging ik naar de kleuterschool aan de Doom. Nonnen zwaaiden daar de scepter.Mijn broer en ik werden door de 
dames Dabekausen opgehaald en thuis teruggebracht. Het Welterhuisje was voor ons een heilig huisje. Twee jaar lang 
duurde dit. We kregen flinke kuiten. En het was spannend als er gespijbeld werd.
De Pijnsweg was in 1945 nog niet geasfalteerd. Dit gebeurde een paar jaar later. We noemden het asfalt ‘macadam’.
Brood en melkproducten werden aan huis gebracht door leveranciers met paard en wagen en 6 jaar later met een 
bestelauto.
Voor vlees gingen mijn ouders naar een boer of naar een van de slagers in het dorp.
Veel gezinnen hielden een aantal jaren na de oorlog kippen. ganzen en konijnen en hadden groente en fruit in hun tuin, 
veelal voor eigen gebruik. 
Kinderen hielpen mee met slachten van de kippen. De kip werd op een paar planken of een werkbank gelegd. 
Goed vastgehouden aan de achterzijde, de bijl zwaaide ,de kip werd losgelaten en zonder kop rende de kip 10 tot 15 
meter weg en viel dan neer.
Er werd in Welten en omstreken het verhaal verteld, dat het sporadisch voorkwam dat een kip tijdens dat wegrennen 
nog een ei legde.
Het was ook gebruikelijk dat enkele gezinnen een varken aan huis hielden. We noemden dit: een ‘kuusj in de gaard’. 
En dat zelfgemaakte wijn van sleedoorn, vlierbes en bramen en zelfs jonge klare de kelder of een schuurtje vulde. 
Van de Pijnsweg uit richting de Hamerstraat lag de Boerenberg. Een oplopend weiland (de Boerenberg) van waaruit je 
zicht had op de omgeving o.a. Hoeve de Aar. Onderaan stroomde de Geleenbeek.
De Boerenberg werd bij sneeuw gebruikt om met een slee zo snel mogelijk de berg af te gaan en goed te remmen, want 
onderaan stroomde de beek en was prikkeldraad gespannen.
In de geschiedenisles werd uitgelegd dat Boerenberg betekende, dat daar honderden jaren geleden een burcht lag of een 
deel daarvan. Geromantiseerd misschien wel een chateau a motte. 
Vanaf 1970 gaat er een autoweg doorheen en een gebied, dat regen opvangt en de Geleenbeek meandert richting 
Douvenrade.
De jeugd van de Pijnsweg en Valkenburgerweg ging naar de lagere school gelegen aan de Doom. 
Ze wisten de winkels aan de Weltertuijnstraat en de kerk, het voetbalveld en de Weltervijver met zijn prachtige grote
 waterwilg te vinden.
Ook het snoepwinkeltje van mevr. Offermans,waar op de toonbank een busje stond met opschrift: voor de Missie.
Verder dan de lagere school en het winkeltje in het dorp kwamen we niet en dit bleef voor de deze jeugd tot de jaren 
zestig een deels onbekende omgeving.
Aan de Pijnsweg werd bij een familie gekaart. Dit kaarten gebeurde op een zaterdag als het kon, en bij uitzondering op 
zondagmiddag Klaverjassen en toepen.
Het was daar, dat we opziener Knols van Terworm leerde kennen. Op zijn uitnodiging gingen we enkele keren mee om op 
jacht duiven en kraaien te schieten in het gebied Terworm. De nesten van de kraaien werden eerst gecontroleerd want 
torenvalken maken ook een nest in het nest van een kraai.
Na het schieten werden de vogels (5 stuks of meer) van binnen en van buiten geplukt en in een pan gedaan. Een heerlijke 
maaltijd van duiven- en kraaienvlees en aardappels was onze beloning.

In de jaren na 1945 brak in Indonesië een opstand uit. Indonesië een kolonie met honderden eilanden. Nederland zond 
met schepen soldaten om de opstand te beteugelen. Ook jongemannen uit Welten werden verscheept. Degene die de 
strijd overleefden en terugkeerden werden in alle stilte ontvangen. Dat gold ook voor degenen, die in de jaren 1955/1962 
in Nederland terugkeerden uit Nederlands Nieuw Guinea: “O ja, is hij weer thuis bij zijn ouders?!” en dat was het dan. Het 
is nu wanneer soldaten, matrozen van vredes- of oorlogsmissie terugkeren, dan zijn de medailles en andere ondersc-
heidingen niet aan te slepen en de kranten staan er vol van. En veteranen kunnen naar een adres om samen te komen.
Rond 1948/1949 werd ik welp van de afdeling verkenners. Het home was in een houten gebouw gelegen in de nabijheid 
van de vijver. Een korte broek, een kaki hemd en een groen petje, zo zag de welp er uit. We leerden in dikke touwen 
knopen leggen, knoopjes aannaaien, de kennis van paddestoelen en planten. Kleine
wandelingen werden gemaakt en we zochten naar klavertjes vier en salamanders
De leidsters waren twee jonge vrouwen uit Welten. Helaas weet ik hun namen niet meer.

Wilma en ik en hondje Senna wonen nu een jaar in ons appartement in Welten en we vinden het nog steeds een hele 
goede keus.

TERUG IN WELTEN DOOR TOINE DECKERS (VERVOLG)


