
Over is twee weken is weer zover: Witte-Donderdag (30 maart), Welten staat 
dan weer in het teken van de paashaas, eieren en het oude en traditionele 
EierTietsche. En wel voor de 42ste keer, nu weer, na een uitstapje in het 
Patternaat, terug bij Cafe Teerling. Vroeger werd er nog veel getietscht in het 
Heerlense: Bekende Heerlense tietsj-gelegenheden waren onder andere ‘Bei 
der Miel Boos’, ‘Zur Sjtadt Aachen’, ‘Lindelauf aa de Kirk’ en ‘Bei Netje Geurten’ 
(Hinger Gen Hergotts Vot) aan het Wilhelminaplein.
Het programma voor Tietsch-Donderdag wijkt dit jaar natuurlijk niet af van 
alle voorafgaande jaren: In Cafe Teerling, bij Bianca en Harold, wordt vanaf 18 
uur de arema tiesch-klaar gemaakt voor het ‘TietschKampioenschap 2024’.
De Paashaas en de leden van het comité verzamelen vervolgens krachten 
voor de lange avond met het nuttigen van de traditionele apostelsoep met 
de 12 kruiden en het meterslange krenten-Paas-brood (ook dit jaar weer 
gesponsord door Bakkerij Voncken) en natuurlijk de nodige eieren.
Even het vermelden waard: alle eieren worden, evenals andere jaren, 
gesponsord door Café Teerling, de huiskamer van Welten. 
Om 20 uur arriveren de eerste deelnemers en gasten. Om 20.30 uur zal de 
strijd om de fel begeerde titel ‘TietschKampioen 2024’ weer losbranden.
Van deelname bent u verzekerd door het kopen van één of meerdere 
Tietschkaarten, die tijdens de avond door de Paashaas en enkele charmante 
dames worden verkocht. Wij doen een oproep aan al diegenen, die in 
voorgaande jaren TietschKampioen zijn geweest, dit jaar nogmaals hun talent 
te tonen. Daarbij rekenen we zeker op de winnaars van het afgelopen jaar. 
Een goede tip: een aantal ‘BW’en 
en BH’en’ (Bekende Weltenaren en 
Heerlenaren) hebben hun 
deelname al vooraf aange-
kondigd, dus zorg, als je mee wilt 
dingen naar de fel begeerde titel, 
op tijd in het bezit van een of 
meerdere TietschKaarten te zijn.
Ruim voor het middernachtelijke 
uur zal de finale gespeeld worden, 
waarna de winnaars gehuldigd 
zullen worden met prachtige 
prijzen in stijl en voor de winnaar 
ook nog een prachtige bos bloe-
men (ook dit jaar weer gespon-
sord door Bloemsierkunst Ed 
Heuvelmans) . Aansluitend is er 
dan nog voldoende tijd om tot de 
in de kleine uurtjes na te genieten 
van de sportieve strijd.
Noteer dus in Uw agenda: 
Tietsch-Donderdag 28 maart 
2024: vanaf 20.00 uur Eier 
Tietsche in Welten, Café Teerling, 
bij Bianca en Harold.
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WERELDKAMPIOENSCHAP EIERTIETSJE BIJ TEERLING, 
WITTE DONDERDAG 28 APRIL 

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
20 maart 2024 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten
Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek
11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 
12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten
14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet
14:30 - 16:30 uur  Brei café
14:30 - 16:30 uur  Biljartles (vol)
16:00 - 18:00 uur  Muziekles
Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn
Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 
20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG
Maandag t/m Vrijdag
7:30  - 21:30 uur  FysioFitness bij Logister
Zaterdags
7:00  - 14:00 uur  FysioFitness bij Logister

Kalender:
17 maart 13:11 uur Buutte Matinee : Het Gala der  
  Kampioenen & TOG – 
  Gemeenschapshuis
19,26 mrt. 19:45 uur  Mediteren & Ademen met de  
  Passie – Pastorie, 
  Welterkerkstraat 3
19 maart 19:30 uur IVN: Lezing over de Geleenbeek  
  Gallusstr 1 Aarveld
23 maart 9:45 uur Land van Kalk Hoogtepunten  
  wandeling - Station Voerendaal
24 maart 13:00 uur IVN: Estaffetewandeling langs  
  de Geleenbeek - start Kapel  
  Benzenrade
28 maart 20:11 uur  Wereldkampioenschap 
  Eiertietschen – Cafe Teerling
Ergens in maart:  Actiedag ‘Behoud Volwaardig 
  Ziekenhuis in Heerlen!’
7 april 11:00 uur Eikholt / Nivonhuis 100 jaar:  
  Markt met kramen & 
  voorstellingen
14 april 14:30 uur T.O.G. met Harmonie Euterpe  
  uit Venray: Voorjaarsconcert –  
  De Rousch
25 april 14:30 uur Inloop Spreekuur WMO 
  Douvenrade-Corridorflat
Disclaimer:
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van de artikelen in deze uitgave.
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Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

112

14045

06-52683388

045-5604004

045-7111551

06-51627758

0900-8844

0900-8844

5437186

5778844

088-4597777

0900-7009000

045-5604004

5740815

0800-2000

5718501

5719551

0800-0432

14045

088-506 7700

088-506 6262

088-945 0850

0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com

Op dinsdagavond 19 maart organiseert het IVN 
Natuureducatie Heerlen een lezing over de Geleen-
beek. Aanvang is om 19:30 uur in het IVN home aan 
de Gallusstraat 1 Heerlen/Aarveld. Olaf Op den Kamp 
zal ons meenemen in de ontwikkeling en natuur-
pracht van de Geleenbeek. Van een rechtgetrokken 
zwarte mijnwaterbeek is de Geleenbeek weer een 
slingerende blauwe ketting langs groene natuur-
parels geworden. De aanwezigheid van verschillende grondsoorten en 
delfstoffen, zoals bruinkool, steenkool, zand, grind en klei, leidde tot diverse 
mijnen en groeves. De Romeinen gebruikten het water voor hun thermen.
Gedurende de lezing volgen we de Geleenbeek en zijn zijbeken. 
Aan bod komen natuurlijk ook de gevarieerde flora en fauna langs de beek.

Onlangs is de 2e druk verschenen van het boek over de Geleenbeek, hiervan 
is Olaf Op den Kamp een van de auteurs. Dit zal tijdens de lezing ook te koop 
zijn.

Dit jaar lopen negen IVN afdelingen met u langs de Geleenbeek. Vanaf de 
oorsprong in Benzenrade Heerlen tot aan de monding bij de Molenplas bij 
Ohé en Laak. Deze lezing is het startsein van deze estafette-wandelingen.
Het wordt een mooi verhaal over natuur in verandering.

LEZING OVER DE GELEENBEEK – 19 MAART  

ESTAFFETEWANDELING LANGS DE GELEENBEEK
24 MAART 

Op zondag 24 maart is dan de 1e natuurwandeling langs de Geleenbeek. 
Start is om 13:00 uur vanaf de Kapel Benzenrade, Benzenrade 16 Heerlen.

Dit jaar gaan we samen met 8 andere IVN afdelingen de Geleenbeek ontdek-
ken. Onze afdeling verzorgt de eerste wandeling van deze serie en starten bij 
de bron van de beek in Benzenrade en lopen dan richting Terworm.
We volgen het beekdal langs de beek en komen langs vijvers, de watermolen, 
bufferbassins en nog veel meer moois. Deze wandeling is voor iedereen gratis 
en vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.
Het aantal deelnemers is beperkt, daarom graag aanmelden via:
ivnheerlen@gmail.com.
Kijk ook eens op onze website www.ivn.nl/heerlen of Instagram: ivnheerlen

LAND VAN KALK ISM DUTCH MOUNTAIN FILM FESTIVAL: 
HOOGTEPUNTEN WANDELING 23 MAART 

Land van Kalk organiseert op zaterdag 23 maart om 9:45 uur vanaf station 
Voerendaal een stevige wandeling van 15 a 18 km, langs de hoogste toppen 
in het gebied: de Kunderberg, Vrakelberg, 
Fromberg en Vrouwenheide. 

Ga mee op pad (met de lokale rangers en 
ontdek onderweg de verhalen van het Land 
van Kalk. Wij zorgen in de pauze voor een 
kleurrijke onderbreking met de vertoning van 
The Legend of Goldhorn, een korte film over 
een duistere legende uit de Sloveense bergen.
Kosten: € 25,50 p.p.



BUUTE MATINEE DER KAMPIOENEN – KOMENDE ZONDAG

Er zijn nog kaarten beschikbaar!!
Komende zondag organiseren wij weer een buutte middag 
met maar liefst 6 buuttereedners. 3 buutte kampioenen 
en 2 uit de finale van afgelopen jaar zijn aanwezig evenals 
Hub Stassen met zijn afscheidstournee! 
Met muzikale omlijsting van onze eigen ‘Waltine Kapel’
Plaats van handelen: in ons eigen gemeenschapshuis van 
Welten. Komt dat zien! Komt dat zien! 
De opbrengsten gaan wederom naar een goed doel en de entree bedraagt €18,50.
Entreekaartjes kunnen gekocht worden bij de Wijnproever van Welten maar kunnen ook besteld worden via 
buuttematinee@gmail.com
Hopelijk tot zondag!

VOORJAARSCONCERT HARMONIE TOG WELTEN ISM 
KONINKLIJKE HARMONIE EUTERPE VENRAY

Op zoek naar een middag vol 
prachtige muziek en culinaire 
hoogstandjes? Zet dan zondag 
14 april 2024 in uw agenda! 
Harmonie TOG Welten nodigt u 
uit voor het jaarlijkse Voorjaars-
concert, dit jaar in samenwerking 
met Koninklijke 
Harmonie Euterpe uit Venray. 
Laat u verassen door mooie 
muziek in de sfeervolle setting 
van Auberge de Rousch, waar 
het concert om 14:30 uur van 
start gaat (entree: vrije gave). 
 
Maar dat is niet alles wat deze 
dag te bieden heeft! Voordat 
het concert begint, kunt u 
genieten van een heerlijke 
lunch in Hotel De Rousch en 
na afloop van het concert kunt 
u deelnemen aan een uitgebreid 
diner in Auberge de Rousch! 
Wilt u deze unieke ervaring 
niet missen? Meld u dan snel 
aan via de website van 
De Rousch of door het scannen 
van de QR-code op de poster 
en verzeker uzelf van een plekje 
voor deze mooie middag. 

Wij bedanken graag onze 
sponsoren die deze middag 
mogelijk maken, namelijk: 

Palte B.V., 

Wegenbouw Kurvers, 

Eussen Bouw B.V. 

en De Rousch. 

Wij kijken er naar uit u deze 
middag te mogen verwelkomen!

Muziekvereniging TOG Welten  



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Weet u niet welke rechten u heeftWeet u niet welke rechten u heeft

of hoe u een juridisch probleemof hoe u een juridisch probleem

moet aanpakken?moet aanpakken?

Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen 

vanwege de hoge kosten?vanwege de hoge kosten?

Bel of mail mij dan even. Bel of mail mij dan even. 

Ik kom bij u thuis op bezoek en geef uIk kom bij u thuis op bezoek en geef u

een GRATIS juridisch advies.een GRATIS juridisch advies.

rroobbrechtrecht

Robrecht juridisch adviesRobrecht juridisch advies

Weltertuijnstraat 16Weltertuijnstraat 16

6419CT Heerlen6419CT Heerlen

Tel Tel +31(0)6 51 08 63 39+31(0)6 51 08 63 39

Mail Mail rob@robrechtadvies.nlrob@robrechtadvies.nl

Web Web www.robrechtadvies.nlwww.robrechtadvies.nl

juridisch adviesjuridisch advies

Met onze kennis, kunde 
en ervaring maken wij 
diverse projecten voor 
onze opdrachtgevers 
van klein tot groot 
en van ontwerp tot 
realisatie. 

ZONNE

PANELEN

LAND

BRIGHT SIDE OF LIGHT

Zonnepanelenland BV � www.zonnepanelenland.nl � Tel: +31 453 69 00 18

Kennis als fundament.
Dat is kenmerkend voor onze werkwijze.



Leef

De laatste weken ben ik, meer dan mij lief is, 

geconfronteerd met de dood. Het lijkt wel of 

Magere Hein er lustig en willekeurig met zijn 

zeis op los maait. In mijn directe omgeving, 

vrienden- en kennissenkring zijn enkele 

personen kort achter elkaar weggevallen.

Niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen 

zijn geveld, als bomen in het bos van onze

samenleving.

Schokkend, zeer verdrietig en confronterend. 

Je vraagt je af: hoelang heb ik nog, hoelang

mag ik nog op deze aardkloot rondlopen?

Iemand van de SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) 

in Heerlen, hopelijk blijft deze wel overeind, 

vertelde me, dat er de laatste jaren nog nooit 

zoveel jonge mensen bij hen gereanimeerd 

moesten worden.

Wat is er aan de hand? Is er een link met het 

coronavirus of met de prikken die we 

daartegen gehad hebben? Dat de inentingen 

niet geheel zonder bijwerkingen zouden zijn, 

was wel bekend, maar speelt er misschien 

meer? Is de farmaceutische industrie toch niet 

helemaal eerlijk geweest? Ik weet het niet en 

een causaal verband tussen een prik en een

overlijden is erg lastig aantoonbaar.

Het heeft niet zoveel zin ons daar nu druk over 

te maken; laat dat maar over aan de

deskundigen.

De boodschap is duidelijk: LEEF, probeer te 

genieten van elke dag of in elk geval de mooie

momenten, die eenieder van ons in zijn/haar 

leven meemaakt.

Dat is niet zo eenvoudig voor iemand die 

ernstig ziek is of zwaar depressief. Het hangt 

dan van de omgeving van de betrokkene af 

of ze voor die persoon nog enig licht in de 

duisternis kan brengen.

Ik heb groot respect voor diegenen, die zich 

daarvoor inspannen. Het zijn engelen in onze

samenleving. Dat zijn heel veel mensen in de 

zorg. Ik zou mijn hoed voor hen afnemen, als ik 

die had.

Ik ken veel mensen die onverschillig in het leven 

staan. Ze doen hun ding, trekken zich weinig 

van anderen aan, ze leven hun leven. Ze hebben 

weinig last van mindere dagen, althans laten 

dat niet merken, en maken zich geen zorgen 

over de dag van morgen. Enerzijds benijd ik 

deze mensen om hun zorgeloosheid, anderzijds 

is hun leven eigenlijk – sociaal gezien - toch vrij 

arm. Mijn alter ego heeft wel degelijk mindere 

dagen; noem het maar gerust depri-dagen. De

wereld kleurt dan zwart en hij heeft dan even 

nergens zin in. Hij is dan geneigd zich terug te

trekken en wezenloos op de bank te gaan 

liggen.

Gelukkig heeft hij een lieve vrouw, die hem bij 

de hand neemt en de deur naar buiten weer

opent. Hij mag zich gelukkig prijzen met die 

engel.

Ik gun dat iedereen toe. Iemand die een beetje 

op je let, die aanvoelt wanneer het wat minder 

met je gaat of wanneer je het moeilijk hebt.

De boodschap is: kom van die bank af, hoe 

enorm moeilijk dat ook aanvoelt. Ga naar 

buiten, laat de frisse lucht je longen vullen, loop 

binnen bij Teerling en maak een praatje, zie de

straatkrantverkoper bij de Plus staan en besef, 

dat ook hij de juiste weg heeft gevonden.

Dat gaat allemaal niet vanzelf en je voelt je niet 

direct fantastisch, maar het is de juiste weg,

stapje voor stapje.

Ga even zitten op een bankje bij de Weltervijver, 

aanschouw de kwetterende eenden op het

kabbelende water en hoor de vrolijke vogels in 

de bomen hun mooiste lied zingen.

Stel je open en kwetsbaar op, dan zal op enig 

moment een engel je pad kruisen. Die engel

brengt je weer tot leven. Blijf niet hangen in 

somberheid, de wolken zullen weer verdwijnen 

en de zon zal je gezicht verwarmen.

De komende lente zal dat goede gevoel 

versterken! Alles komt weer tot bloei. Jij en ik 

ook!

LEEF!

Anton Winnikes

Taal van de mam
door Ger Prickaerts

Hoeëning

Weëd allewiel duchtig
mit gesjoemeld,
hat inne bei-sjmaak.



Vanwege opnieuw grote belangstelling voor de boeken “Benzenrade, een 
droom” en “Geschiedenis van en verhalen rondom de Benzenraderhof” 
heeft de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade besloten een herdruk 
te laten maken van deze boeken. De kosten bedragen € 18,50 per boek.
Dit is de laatste kans om in het bezit te komen van deze unieke exemplaren. 
Elk boek bevat circa 160 pagina’s.
U kunt de boeken bestellen bij Frans Kuipers via e-mail: 
kuipersfrans@hetnet.nl
of per telefoon: 06-20446907
Betaling kan geschieden op rekeningnummer NL10 RABO 0109 3997 73,
ten name van ‘Heemkundevereniging Welten-Benzenrade’.

‘doezend sjterre boave-aa, doa bis dich noe inne va’ 

 

i  dan en iedereen v r de massale belangstelling in de v rm van arme rden,  

brieven, aarten, a es, mails en bl emen die i  m chten ntvangen  

na het verli den van mi n lieve vr , n e ge eldige sch n m eder  

en s er tr tse ma elten 

 

e leegte is n g m eili  te aanvaarden, maar llie aan e igheid  de dag van a scheid en  

alle andere bli en van deelneming i n v r ns een gr te ste n  

bi  het ver er en van dit en rme verlies  edan t  

 

e d naties v r de hart , nier  en leverstichting hebben meer dan € 1000,  geleverd   

 hierv r n e harteli e dan  

          elten, maart 0  

HERDRUK BOEKEN OVER BENZENRADE 
EN BENZENRADERHOF

VAN OUTLAW TOT MENS

U kent hem allemaal, de man met de Straatkrant bij de Plus in Welten.
Hij staat daar vooral in de tweede helft van de week en tracht al ruim twee 
jaar een klein zakcentje te verdienen voor zijn levensonderhoud.
Ik schreef over hem een column in de WelterKoerier, over de man die van 
een gewaardeerd Officier in militaire dienst verviel tot een uitgestotene, 
een dakloze, een outlaw. Extreme stress en pech braken deze man en hij 
belandde in een zware depressie. Toch gaf hij niet op. Met behulp van het 
Leger des Heils krabbelde hij uit het dal en trachtte weer een bestaan op te 
bouwen. Na het lezen van de column in de WelterKoerier zag ik opeens vaker mensen even inhouden en een praatje met de 
Straatkrantverkoper maken. Ook financieel loopt het sindsdien een stuk beter voor hem.
Deze man die aan de rand van de samenleving was beland, ziet nu weer kansen tot een terugkeer op de arbeidsmarkt en om 
weer een zinvol leven te leiden.
Hij voelt zich weer geaccepteerd, weer volwaardig MENS en deze mens heeft een naam: Daniël Daane.

Daniël volgt nu een cursus om sociaal werker te kunnen worden met veel levenservaring.
Hij is de Weltense samenleving heel erg dankbaar voor alle steun en aandacht en hij vroeg mij zijn dankbaarheid via de 
WelterKoerier aan u, lezer, over te brengen. Vandaar dit korte artikel over Daniël Daane, de outlaw die weer MENS is geworden! 
Hij groet u.



De gemeente Heerlen, in samenwerking met het Team WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), nodigt inwoners uit om deel te nemen 
aan het inloopspreekuur in de Douvenrade. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen burgers antwoorden krijgen op diverse vragen met betrekking tot 
ondersteuning en hulpverlening binnen het kader van de WMO.
Burgers die worstelen met taken zoals huishoudelijke taken, moeilijkheden 
bij het verplaatsen binnen de woning of de omgeving, en die willen weten 
welke ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn, worden aangemoedigd om deel te nemen aan dit 
spreekuur. Het Team WMO staat klaar om vragen te beantwoorden en te helpen bij het vinden van 
passende oplossingen.
Het inloopspreekuur vindt plaats op de corridorflat (Douverade 1), op de eerste verdieping van de 
Gasterie. De corridorflat bevindt zich aan de achterzijde, en bezoekers worden verzocht langs de 
nieuwbouw te lopen en de bordjes naar de ‘Gasterie’ te volgen.
Mensen die slecht ter been zijn, kunnen kosteloos gebruikmaken van de Buurtpuntbus. Zij kunnen zich 
hiervoor aanmelden via 06-21162321. Aanmelden kan op donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur. 
Voor afmeldingen kunnen zij een voicemailbericht achterlaten.
De data voor het inloopspreekuur zijn als volgt: 28 maart 2024, 25 april 2024, 23 mei 2024, en 27 juni 
2024. Het spreekuur vindt telkens plaats van 14:30 tot 16:30 uur.
Dit initiatief biedt een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners van Heerlen om directe ondersteuning 
en informatie te verkrijgen over de beschikbare hulp binnen het kader van de Wmo. Er is ook ruimte om 
voorafgaand of na afloop een kopje koffie te drinken in onze open inloop in de gasterie.

Inloopspreekuur Douvenrade biedt antwoorden op WMO-vragen

Botanicum Welticum - Gif in de Limburgse bossen, beemden en bermen|

Tijdens mijn middelbare schooltijd op het Clara college in Heerlen kregen wij 
de opdracht van de biologieleraar om een herbarium samen te stellen. 
De leraar drong erop aan, dat je alleen planten uit je onmiddellijke omgeving 
mocht plukken, drogen en in een herbariumschrift moest plakken en dat je 
datum, naam van de plant en vindplaats erbij moest vermelden. 
Aangezien ik alle dagen na schooltijd in de velden rondzwierf, kon ik vrij snel 
allerlei planten vinden en determineren. Bij het inleveren bladerde de leraar 
door ieders herbarium en toen hij mij bij zich riep, dacht ik natuurlijk, dat ik 
iets verkeerds had gedaan. Tot mijn verbazing vroeg hij door: ‘Waar heb je 
deze plant gevonden, waar is dat precies’. En, ‘Deze plant, wist je dat die 
zeldzaam is?’ Ik vertelde hem, waar dit alles groeide en mijn verbazing 
veranderde in trots, want ik kon bij elke plant zeggen, dat ik die in Welten had 
gevonden! Deze docent bracht mij in één keer het besef bij, dat de 
bodemgesteldheid op de plek waar wij opgroeiden bijzonder was.
De liefde voor planten in de vrije natuur ben ik sindsdien niet meer kwijt 
geraakt, onze moeder had dit zaadje al geplant, ook zij wist alles over de 
planten van de Kunderberg, waar zij als kind altijd rondzwierf.
Op dit moment in het jaar, half maart, begint er een bijzondere, zeldzame plant 
uit zijn winterslaap te komen. Je vindt ‘m op vochtige plekken langs de bosrand en langs vochtige weilanden. 
Het is de gevlekte aronskelk, die nu boven de grond komt met bladeren, die een langwerpige hartvorm 
hebben. Overdekt met zwarte vlekjes. En alleen in zuid Limburg met zijn kalkrijke en voedselrijke gronden 
gedijt deze bosplant goed. Iets later, al in de maand april, komen de bloemen, die trossen vormen en algauw 
worden de besjes in de trossen vuurrood. Dat is een signaal, een heel duidelijke signaal: ik ben GIFTiG!
Alles aan deze plant is giftig en let op vooral die mooie rode bessen, want slechts enkele besjes zijn reeds 
dodelijk, vooral voor kinderen en honden. Ze groeien langs de wandelpaden, goed zichtbaar voor de 
wandelaars. Je kun ’m haast niet missen. De vuurrode bessen blijven wel een maand goed zichtbaar, daarna 
begint de plant af te sterven en op het einde van de zomer, ergens eind september verdwijnt deze plant weer 
onder de grond. De gevlekte aronskelk overleeft dan als een knol.
En waarom deze plant zo heet? De overlevering zegt dat de naam uit het verhaal komt dat de plant begon te 
groeien uit de staf van de Bijbelse figuur Aáron, hem daarmee als hogepriester der Israëlieten aanwijzend.
Ter verduidelijking: het woord Welticum aan de kop van dit stukje is een zelf verzonnen woord, het is geen 
juiste Latijnse vervoeging. Ik heb dit woord gebruikt omdat ’t mooi rijmde op Botanicum, wat botanisch 
betekent (ik permitteer mijzelf deze kleine vrijheid om een zelf verzonnen woord te gebruiken).
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