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Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
8 november 2023 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Kopij en foto’s t.b.v. activiteiten in Welten kunt u 
uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) 
laten toekomen. 
Dit onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. Teksten dient u in Word aan te 
leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto’s en 
logo’s apart in JPEG, advertenties altijd aanleveren in 
zwart-wit PDF-formaat. 
Voor het  plaatsen van kopij voor activiteiten die 
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben 
worden plaatsings-kosten berekend.

ACTIVITEITEN
Dinsdags

10:00 – 11:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

13:15 - 16:30 uur Bridgeclub Welten

Woensdags

09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek

11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 

12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten

14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet

14:30 - 16:30 uur  Brei café

14:30 - 16:30 uur  Biljartles (vol)

16:00 - 18:00 uur  Muziekles

Donderdags

11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

Vrijdags

18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 

20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG

Kalender:
4 nov.  19:00 uur  Gezinsmis ‘Samen Leren , Samen 

	 	 Delen’	-	St	Martinus-kerk
5 nov. 14:00 uur Wijnproeverij WijnProever Welten 

  GemeenschapsHuis -Aanmelden!!!

9 nov. 19.30	uur	 Bijpraten	recente	ontwikkeling	
  OPH in GemeenschapsHuis

10 nov.  18:30 uur  St	Maarten-viering	met	aansluitend	
                                    lampionnen-optocht en St Maartens-vuur

10 nov.		 19:00	uur	 Aod	op	Nuj:	Opening	Carnavals-
  seizoen in Heerlen

11 nov. 20:11	uur		 Opening	carnavalsseizoen	&	Orde	
	 								van	Verdienste	CV	de	Vlavreters	bij	Teerling
13/20 19:30	uur		 Serie-avond	‘The	Chosen’
/27 nov.    GemeenschapsHuis

18 nov.  14:00 uur Winterfair – St Anna

19 nov.		 11:00	uur	 BlutsjeZondig	–	De	Rousch
3 dec. 15:00	uur		 Buuttematinee	-	Cafe	Teerling
9 dec.		 16:00	uur		 KerstPreuve	in	Dickens-sfeer	-	
  Benzenrade

14 jan.		 																Herrensietzung	Vlavreters	–	De	Rousch
Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

♪♫♫♪♫♫ Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de 
meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sinter Maarten aan ♪♫♫♪♫♫. 

Op vrijdag 10 november 2023 organiseert de Jeugdcommissie van 
C.V. De Vlavrèters wederom een fantastisch Sint Maarten’s feest in 
Welten.

Het festijn op deze avond begint om 18.30 uur met een viering in de 
Sint Martinuskerk te Welten waar het verhaal van de Romeinse soldaat 
Sint Maarten wordt verteld en uitgebeeld.

Aansluitend zal Sint Maarten te paard gaan om, onder sfeervolle 
begeleiding van de scouting Welten en muzikale begeleiding van de 
harmonie T.O.G., langs de Weltervijver te trekken richting de kruising 
Tichelbeekstraat - De Doom. De vele enthousiaste kinderen lopen mee 
in de lampionnenoptocht.

Er worden meerdere prijzen uitgedeeld aan kinderen met de origineelste 
lampion of mooiste suikerbiet.

Na het ontsteken van het grote Sint Maarten vuur, zullen Jeugdprins 
Lucas I en Bloemenmeisje Liv een lekkere verrassing uitdelen aan alle 
deelnemende kinderen nabij het vuur. Als het vuur niet warm genoeg is 
kan iedereen zich tegen een kleine vergoeding warmen aan een lekkere 
kop chocomelk.

Daarna kan de avond 
kan worden afgesloten 
met een kop heerlijke 
erwtensoep in Café 
Teerling gesponsord 
door Bianca en Harold. 

Hopelijk tot vrijdag 10 
november 2023!

Sint Maarten viering 



Info pagina

We nodigen alle gezinnen uit om tijdens 

deze Heilige Mis samen te ontdekken, 

samen te groeien en vrienden te maken.

Laten we samen leren hoe we de liefde van 

God kunnen delen.

Waar: St. Martinuskerk 

We kijken ernaar uit om met jullie 

allemaal een inspirerende Heilige Mis te 

beleven terwijl we samen groeien in liefde en vriendschap.

Tot dan!

‘The Chosen’ is een baanbrekende televisieserie die het leven van 

Jezus Christus en zijn discipelen in een nieuw licht presenteert. De 

serie benadrukt de diepgaande menselijke relaties, persoonlijke 

worstelingen en spirituele reis van de personages. Door het gebruik 

van historische context en zorgvuldig ontwikkelde karakters brengt 

‘The Chosen’ het verhaal van het Nieuwe Testament tot leven op een 

manier die zowel informatief als ontroerend is, waardoor kijkers zich 

nauwer betrokken voelen bij de tijd en de mensen die het christen-

dom hebben gevormd.

Ik nodig jullie graag uit voor een bijzondere serieavond waar we 

samen de wonderlijke wereld van ‘The Chosen’ zullen ontdekken. 

Het belooft een avond vol inspiratie, reflectie en gezelligheid te 

worden. We zullen enkele afleveringen van ‘The Chosen’ beki-

jken, die het leven van Jezus Christus en zijn volgelingen op een 

meeslepende en vernieuwende manier vertellen. Na de vertoning 

kunnen we samen praten over wat we hebben gezien en onze ge-

dachten en gevoelens delen. Ik kijk ernaar uit om deze bijzondere 

avonden met jou door te brengen. Ik hoop je te mogen verwelkomen 

voor avonden vol inspiratie en verbroedering. 

Met vriendelijke groet, Kapelaan Taison

Entree: vrije gave. De opbrengst komt ten goede van de 

verbouwing van ons gemeenschapshuis in Welten.  

Uitnodiging Gezinsmis  ‘Samen Leren, 
Samen Delen’ 4 november 19 uur

Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/

Straatverlichting/gas:

Water:

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com
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Serieavond ‘The Chosen’ op de maandagen 
13, 20 en 27 november om 19.30uur 

in het GemeenschapsHuis 



Bijna ieder jaar c.q. carnavalsseizoen reikt C.V. de 

Vlavrèters de Orde van Verdiensten uit aan een persoon 

die zich jarenlang op bijzondere wijze heeft ingezet en 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de Weltense en 

Benzenrader gemeenschap. Niet alleen voor de 

Vasteloavend maar ook maatschappelijk in de breedste 

zin van het woord.

Het comité van aanbeveling heeft voor het komende 68 e 

seizoen aan het bestuur van C.V. de Vlavrèters voorgedragen en hetgeen het 

bestuur heeft aanvaard: De heer Leo Slenders O.a. voor zijn tomeloze inzet in 

de afgelopen 20 jaar, als bestuurslid en voorzitter van CV de Vlavrèters, voor 

het vieren van de vasteloavend in Welten en Benzenrade.

Op zaterdag 11 november, tijdens de opening van het nieuwe carnavalsseizoen in café Teerling 

bij Bianca & Harold, zal de Orde van Verdiensten worden uitgereikt. Tevens zullen deze avond onze 

jubilarissen in het zonnetje worden gezet; dat zijn dit jaar:

Oud-prins Jean-Gilles Ruyters 1x11 jaar; Jeugdcommissie-lid Ben Peters 1x11 jaar en onze 

“Herrensietzung man” Ralf Beuken 2x11 jaar!

Wij nodigen hierbij familie, vrienden en anderen die Leo en de jubilarissen een warm hart toedragen, 

van harte uit om bij deze heugelijke gebeurtenissen aanwezig te zijn.

Aanvang van de avond 20.11 uur.

Voor het volledige programma die avond, zie evt. ook onze website www.cvdevlavreters.nl

Op zondag 14 januari 2024 gaan we, bij onze hoofdsponsor in huis, weer een leuk 

feestje bouwen. Natuurlijk, daarmee hebben we het over de 29e Herrensietzung. 

Ook dit jaar dus weer in Auberge de Rousch in Heerlen. 

En hoewel bijna alles afgelopen jaar duurder is geworden, hebben we besloten 

dat onze entreeprijs niet aan inflatie onderhevig zal zijn en dus blijft die entreeprijs 

hetzelfde als die van afgelopen seizoen.

Voorafgaand aan de zitting bestaat weer de mogelijkheid om aan het luxe ontbijt 

deel te nemen van Auberge De Rousch, eerst even met elkaar een stevige bodem leggen voordat het 

feest begint.

Verdere details worden bekend gemaakt in één van de volgende edities van de WelterKoerier maar 

uiteraard ook via onze social media en zelfs via e-mail. Wil je nu al zeker zijn van een plek, dan kun je 

al een kaart/kaarten reserveren. Dat doe je door te mailen naar herrensietzung@cvdevlavreters.nl.

Voor vragen over de Herrensietzung kun je terecht bij Ralf Beuken (wie anders), zijn mobiele nummer 

is +31 650 866 249.

Correctie AED-lokaties: de AED hangt dus bij Mediaan, Frankenlaan 5 (en dus NIET bij MEE)

Orde van Verdiensten CV de Vlavrèters voor Leo Slenders 11 november

Herrensietzung C.V. de Vlavrèters

Oproep aan de lezers 

Heeft u iets leuks of wetenswaardigs over Welten of Benzenrade laat het ons 

weten en wellicht staat uw bijdrage volgende keer hier in de WelterKoerier



Buuttematinee Cafe Teerling – 3 december 15 uur



De Buutteredner is dood, Leve de Buutteredner!

Ja, Buutteredner is een uitstervend beroep., dat ooit ontstond in Keulen rond 1825. 

De Buutteredner trad op in een ton, een”Bütt”, waarmee tot uitdrukking werd gebracht dat de spreker de 

“Drek” van het afgelopen jaar van zich afwaste. Kerk en politiek werden op de hak genomen.

Das war einmal. Er is tegenwoordig geen nieuwe aanwas meer.

Waren er zo’n 10 à 15 jaar geleden nog zeker 4 of 5 woordkunstenaars aanwezig bij

Vasteloavend-activiteiten, tegenwoordig mogen we blij zijn, als er überhaupt nog ene acte de présence 

geeft.

Maar………noteer in uw agenda alvast zondag 3 december a.s.: Buuttematinee in Café Teerling, aanvang 

15 uur.

Optredens van 4 top Buutteredners onder het motto ‘Dat wieert lache’:

 * Maurice Timmermans uit Kelpen Oler….2023 3e plek Limburgse Buutkampioen

  schappen, vernieuwend, verrassend  maar ook nostalgie

 * Gilbert Petit uit Ulestraten , 3 x Limburgs beste Buutteredner……wat mot ig nog 

  miej schrieve euver dizze man ?

 * Conny Bruynaers uit Horn, de absolute Top….de toekomst van de Buutteelite… 

  2023 2e plek Limburgse Buutkampioenschappen

 * Fer Kousen uit Zoetermeer en Kerkrade ..Sjpasminister ....grootmeester in de Buut !

De presentatie is in handen van Hub Stassen.

Kom 3 december a.s. ook en geniet van ons Vasteloaves Cultuurbezit: De Buut.

Misschien is deze mooie carnavalstraditie toch nog te redden. Leve de Buutteredner!

Humor is de sleutel tot het begrijpen van mensen, waarbij ons vaak de spiegel wordt

voorgehouden en humor is in deze wereld vol oorlogen en ellende heel hard nodig!

Kaarten verkrijgbaar bij Café Teerling voor € 8,50 per stuk.

Tot dan.

Koeriertje

Gezocht:

Nette hulp in de huishouding voor 

schoonmaak, 3 uur per week, in 

Welten-Gelein.

Inlichtingen: 0612993424



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

De feestdagen komen er aan !
Zoekt u bijzondere kado’s voor bijzondere feesten?

Kom dan op zaterdag en zondag 18 & 19 november 2023 
een kijkje nemen bij Bonnie Drysdale & 

Jobina Quaedvlieg-van Aubelen laat u verrassen 
door de originele combinatie van verf, 

brons en zoetwaterparels !

Bonnie schildert moderne, kleurrijke en abstracte 
grote en kleine schilderijen.,die passen in elk interieur, 

van klassiek tot modern ! Ook heeft zij nog een 
beperkte collectie bronzen beeldjes !

Jobina werkt met zoetwaterparels die passen bij elke gelegen-
heid en stijl:

van chique tot jeans !
Haar collectie bestaat uit oa kettingen, oorbellen, armbanden en 

ringen.

Locatie: Dr Goossensstraat 66, Welten.
U bent tussen 13 en 17 uur van harte welkom !



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

Weet u niet welke rechten u heeftWeet u niet welke rechten u heeft

of hoe u een juridisch probleemof hoe u een juridisch probleem

moet aanpakken?moet aanpakken?

Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen Wilt u niet direct naar een advocaat of notaris stappen 

vanwege de hoge kosten?vanwege de hoge kosten?

Bel of mail mij dan even. Bel of mail mij dan even. 

Ik kom bij u thuis op bezoek en geef uIk kom bij u thuis op bezoek en geef u

een GRATIS juridisch advies.een GRATIS juridisch advies.

rroobbrechtrecht

Robrecht juridisch adviesRobrecht juridisch advies

Weltertuijnstraat 16Weltertuijnstraat 16

6419CT Heerlen6419CT Heerlen

Tel Tel +31(0)6 51 08 63 39+31(0)6 51 08 63 39

Mail Mail rob@robrechtadvies.nlrob@robrechtadvies.nl

Web Web www.robrechtadvies.nlwww.robrechtadvies.nl

juridisch adviesjuridisch advies



Bellboy

Laatst deed ik een nieuwe ervaring op bij het 

boodschappen doen in Welten.

Het volgende is een waargebeurd verhaal.

“Schat, we moeten boodschappen doen”, roept 

mijn vrouw zonder eerst te checken of ik wel 

binnen gehoorafstand ben. Helaas is dat meestal 

wel het geval, maar doe ik soms alsof ik het niet 

gehoord heb.

Als mijn vrouw dan weer haar boodschap aan mij 

verkondigt, antwoord ik: “O, zei je wat?”.

“Jij hoort ook nooit wat”, repliceert zij enigszins 

geïrriteerd. “Tijd om boodschappen te doen”, 

herhaalt zij nog maar eens. Een man moet je ook 

minimaal driemaal aansturen, anders gaat het 

faliekant fout.

Overigens is het nog even lekker op de bank 

blijven liggen volstrekt uit den boze, want als

mijn vrouw iets wil, moet dat liefst onmiddellijk 

gebeuren. Enfin. Mijn vrouw vroeg mij laatst maar 
tweemaal of ik verf wilde gaan kopen, want zij 

wilde het tuinhuis verven. Ze had een pot 

woudgroene verf nodig en een pot antracietgrijs. 

Ik kwam thuis met een pot mosgroene en een pot 

antracietzwarte verf, hetgeen de stemming in huis

even deed kelderen tot onder het vriespunt. Even 

maar, want mijn vrouw is na een donderspeech, 

waarbij ik altijd samen met mijn doggies wegduik 

onder de bank, ook best snel vergevingsgezind, 

gelukkig.

Terug naar het verhaal van mijn nieuwe ervaring.

Mijn vrouw en ik gingen samen op stap in Welten 

om wat inkopen te doen. Bij mijn vrouw blijft het 

nooit bij één winkel. Nee, na de Plus moesten we 

nog even een bloemetje halen bij Heuvelmans 

voor een jarige vriendin, een doosje chocolade bij 

Visser voor de buren, broodjes bij Voncken voor 

de lunch, nog wat toiletartikelen voor onszelf bij 

de DA en – daar had ik zelf belang bij – nog wat 

flessen wijn bij onze Bob, de Wijnproever van 
Welten.

We waren te voet, hetgeen ik heb geweten. Het 

aantal boodschappentassen nam per winkel

toe en mijn vrouw kon mijn galante inborst om 

alle tassen te dragen zeer waarderen en

bevorderde mij tot “bellboy”. 

Ik was enerzijds blij verrast, dat zij mij nog een 

“boy” noemde, anderzijds realiseerde ik mij later 

dat het “bell”-deel van het woord betekende, dat 

ik alles voor haar moest dragen. Geen probleem 

natuurlijk; voor mijn vrouw doe ik alles, ook al 

werden mijn armen opgerekt en mijn rug 

behoorlijk gekweld.

Het bleef niet bij bellboy, want de rol van zijn 

broertje, de payboy, mocht ik ook spelen.

Soms maak ik er thuis een zooitje van, zeker bij 

het koken, en ben ik een echte messboy.

Gelukkig ben ik het tegenovergestelde van een 

toyboy en vindt mijn vrouw mij ’s avonds,

nadat alle dagelijkse stress is weggeëbd, best een 

fijne loveboy. Zeker geen loverboy, want dan 
hebben we het toch echt over een andere 

categorie, welke niets met liefde te maken

heeft.

Als ik maar regelmatig de loveboy van mijn vrouw 

mag zijn, wil ik best wel zo af en toe haar

bellboy zijn, ook al doet dat pijn in lijf en leden….

én beurs!

En, lieve oude dames van Welten-Benzenrade, als 

u weer eens met zware boodschappen

moet slepen, ben ik graag ook uw bellboy. Bel me 

maar!

Anton Winnikes

Glas Restauratie:

Stel u hebt een dierbaar glas in lood- of 
Tiffany object in huis dat beschadigd is 
geraakt. Stel dat u dat zou willen laten 
restaureren, maar opziet tegen de kosten? 
Neem dan contact op met de hobbyist-
glazeniers van glasatelier Benzenrade 
(daar zijn ook de vrolijke kapelramen van 
Benzenrade gemaakt)
Wij restaureren vol overgave en berekenen 
een schappelijke, van te voren met u 
afgesproken prijs.
Glasatelier Benzenrade, Marijke van Santen 
namens de Glasketiers. 
Contact via benzenrade@gmail.com

 Taal van de mam
 door Ger Pickaerts

 Good nuits

 Vuur lüj mit

 aasjtelleritus

 is d’r noe inne

 nuie kursus:

 www.doch geweun.nl



Je bent welkom op zaterdag 9 december 

vanaf 16.00 uur. En nóg leuker: loop mee 

met een gezellige wandeling vanaf Welten 

naar Benzenrade. Die start om 15.30 uur 

vanaf café Teerling.

Daar wil je bĳ zĳn! Kerst Preuve Benzenrade. 

Het kerstfeest voor iedereen! Prachtig versierde 

straatjes, kerstkraampjes met lokale (eigen gemaakte) 

producten en hebbedingetjes. Heerlĳke hapjes, 

drankjes, muziek en spelletjes. 

editie 
2e

Dickens
sfeer 

Muziek

Kerst

markt

Spelletjes
voor de kids

Zaterdag
9 decemberKerstKerst

PreuvePreuve
Benzenrade Benzenrade 

Koeriertje

Poetshulp gevraagd: 

Scouting Welten is op zoek 

naar een poetshulp die 

eens per 3 weken ons 

Scouting Gebouw 

 ‘De Groene Long’ 

aan de Smidserweg te 

Welten een 

poetsbeurt wil geven 

tegen een 

redelijke vergoeding.

 Geschatte duur van de 

poetsbeurt is 3 uurtjes.

Voor meer info: 

René Goerke. 

rene.goerke@scoutingwelten.nl



Hoe het allemaal begon…

Als zoon van de huisarts in het Bekkerveld, trok ook Luc Logister naar 
de zorg. In 1986 studeerde hij af als fysiotherapeut. Meteen daarna 
moest Luc in militaire dienst, waar hij als hospik diende in de kazerne 
Volkel en tegelijkertijd in een naburige praktijk als fysiotherapeut 
werkte. Eenmaal uit dienst solliciteerde hij in een praktijk in Laurens-
berg, maar het Duitse zorgsysteem was toch niet zijn stijl. Aldus werd 
hij fysiotherapeut in een praktijk in Geleen, van waaruit hij het dichter 
bij huis ging zoeken en 7 jaren in Hoensbroek aan de slag ging.
Tijdens zijn “Hoensbroek periode” begon Luc in de avonduren thuis al 
particuliere patiënten te behandelen. Daarnaast startte hij als eerste 
in Limburg als bedrijfsfysiotherapeut op locatie van DSM.
De eerste stap naar een eigen onderneming was hiermee gezet. 
En dat smaakte naar meer.
Om dit mogelijk te maken was een eerste verbouwing van zijn huis 
aan de Willem Schweitzerlaan 16 in Welten nodig, er werd een etage 
opgezet in 1993 en in de onder verdieping kreeg zijn praktijk voor 
fysiotherapie ruimte. Na zijn studie Manuele therapie kwam Luc in 
contact met Josine Kurvers uit Welten die ook een praktijk voor 
fysiotherapie had in Heerlen, wijk de Erk. Vanaf 1998 vormden ze 
lange tijd een maatschap.
Tegen 2001 was een nieuwe verbouwing nodig om de groeiende 
praktijk nog meer plek te geven. Maar toen in 2011 het pand van de 
buren op nr 14 vrijkwam wist Luc meteen hoe hij deze woning zou 
gaan verbouwen tot een moderne praktijkruimte van alle gemakken 
voorzien én met een unieke oefenruimte.
Studeren in zijn vakgebied was een andere “hobby” van Luc in de 
afgelopen 30 jaren; sportfysiotherapie, master manuele therapie, 
bedrijfsfysiotherapie, schouder specialisatie, Dry Needling, hand & 
pols therapie en talloze fysiotherapie cursussen.  
Bedrijfsfysiotherapie, het behandelen op locatie van diverse bedrijven, bleef een vast onderdeel van de 
praktijk Logister, zoals bij DSM, ABP/APG/Loyalis/Brightlands, Aevitae en diverse basisscholen. 
Na al die jaren heeft Luc samen met zijn vrouw Susanne een fijn team om zich heen verzameld met een 
breed scala aan specialisaties waardoor het een praktijk is geworden om van baby tot 90-plusser geholpen 
te worden in de praktijk óf indien nodig ook aan huis bij de patiënten.
Verder kan er in de grote oefenruimte en binnen tuin van de praktijk gesport en gerevalideerd worden, 
vaak in kleine groepen altijd onder de professionele begeleiding van één van de fysiotherapeuten en dat 
al 30 jaren!!

Deze rit kan de boeken in als zonnige herfstachtige 
tocht en deed daarmee alle eer aan de naamgeving. 
Een tiental rijders waren op komen dagen. 
Nieuwe gezichten maar zeker ook mensen die er jaren 
bij waren hebben verstek laten gaan. In ieder geval, 
die er niet was heeft iets gemist. 
Roger had een tochtje uitgezet van 200 km door de 
Belgische Ardennen. Geloof het of niet ook deze dag 
nieuwe weggetjes tegengekomen die nooit eerder door ons 
waren bereden. Super. 
Globaal ging het via Stavelot, Malmedy, Eupen, Aken naar startplaats Welten. 

Verslag Rit van de Vallende bladeren 2023

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK LOGISTER
AL 30 JAAR EEN BEGRIP IN WELTEN EN OMSTREKEN!



Een stop onderweg voor koffie en een versnapering. Bij vertrek en aankomst een mild zonnetje. 
Onderweg, hoe kan het anders in het hooggelegen Malmedy, regen en kortstondig een hagelbuitje. 
Niets om wakker van te liggen.

Rond de klok van 15.00 uur, volgens afspraak een afsluitend kopje koffie in de Hoeskamer van Welten café 
Teerling biej ut Bianca en Harald. Zet het alvast in jullie kalender, half/eind oktober 2024 wederom 
de inmiddels alom bekende “Rit van de vallende bladeren”. 

Op zaterdagmorgen 29 september rond 9 uur ligt het Bekkerveld er verlaten bij. 
De grasmat is kletsnat van de dauw en enkele personen steken al dauwtrappend bordjes 
met nummers in de grond. Enkele buurtbewoners die in de ochtendzon hun hond uitlaten 
vragen nieuwsgierig wat er te gebeuren staat. Een uur later komen van alle kanten auto’s met 
aanhanger aangereden en worden de gekste attributen uitgeladen.  Enkele uren later is het 
Bekkerveld gevuld met ca. 250 scouts en vrijwilligers van vier verschillende scoutinggroepen: 
Scouting Welten, Scouting Bekkerveld, Scouting Kapelaan Berix en Scouting Pytheas. Het 
Bekkerveld wordt omgetoverd tot een megagroot bingospel waarmee de vier scoutinggroep-
en samen het nieuwe scoutingseizoen openen. Met de kleur van de bingokaarten worden de 
scouts van alle groepen verdeeld over kleine groepjes van gelijke leeftijdscategorieën. Door 
aan een groot ‘bingo-rad’ te draaien kiezen de groepjes een spel dat ze gaan spelen. 
In totaal zijn er ca. 36 verschillende spellen uit te voeren: van behendigheidsspelen, 
denkspellen, culinaire hoogstandjes bij het kampvuur tot actieve spellen zoals kratklimmen, 
boogschieten, stormbaan, zakslaan, een kruiwagenrace en nog veel meer. Na een korte pauze 
en het opsmikkelen een heerlijke berlinerbol, ter beschikking door Bakkerij Voncken, gaan de 
kids er weer vol tegenaan. Bij ieder spel kunnen de scouts een sticker verdienen voor op de 
bingokaart. 
En is de bingokaart vol, dan krijgen ze een prijsje. Mede dankzij het prachtige nazomerweer 
beleven de scouts wederom een avontuurlijke dag waarbij naast hun brein, kennis en kunde 
ook hun lichamelijke condities op de proef worden gesteld. 
Heerlijk toch, dat kinderen op deze wijze lekker buiten kunnen spelen en niet een middag 
thuis achter de TV of computerscherm hoeven te vertoeven. Er hebben tevens diverse 
kinderen deelgenomen die geeneens lid zijn van Scouting, maar als vriendje of vriendinnetje 
door scouts zijn meegenomen op eens te kijken of ook zij lid willen worden van deze prachtige 
vereniging!

Kinderen kunnen kiezen uit vele hobby’s. Scouting is wel een hele bijzondere hobby, immers, 
Scouting biedt kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, afkomst, gender, geloof, 
beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. Scouting is dan ook 
een plezierige en leerzame beleving van je vrije tijd welke een bijdrage levert aan de vorming 
van je persoonlijkheid en algemene ontwikkeling.
Met meer dan 110.000 leden, verdeeld over meer dan 1.000 scoutingroepen, is Scouting 
Nederland nog steeds de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land. 
Maar het spel van Scouting heeft voor de jeugdleden geen bestaansrecht zonder de vele 
vrijwilligers die wekelijks zorgen voor een 

           wisselend spelaanbod. 

Wat Scouting voor jou betekent kun je misschien wel 
op internet opzoeken, maar wil je echt weten wat er 
bij Scouting speelt? Kom dan gerust eens kijken bij één 
van de scoutinggroepen bij jou in de buurt. Kom een 
keer meedoen! Niet alleen nieuwe jeugdleden, maar 
ook vrijwilligers zijn van harte welkom! 
Scouting moet je proeven, Scouting moet je ruiken, 
Scouting moet je voelen, Scouting moet je beleven! 
Zoals Freek Vonck, Chief Scout van Scouting Nederland
zou zeggen: laterrrrrr!

Scouting Welten: Kom een keer meedoen!



Beste lezers van de Welterkoerier,

We zijn verheugd om vandaag een buitengewoon jubileum te vieren dat ons hart verwarmt 
en onze gemeenschap verrijkt. Luc Logister, onze ongelooflijke fysiotherapiebaas, markeert 
zijn 30-jarig jubileum en we kunnen niet trotser zijn op zijn toewijding en prestaties.

Drie decennia van onvermoeibare inzet en passie voor de gezondheid en het welzijn van 
onze gemeenschap zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal. Luc heeft niet alleen een
uitmuntende carrière opgebouwd, maar heeft ook een team gevormd dat wordt gedreven 
door zijn toewijding aan zorg en herstel.

Laten we niet vergeten dat achter elke geweldige baas een geweldige partner staat. Daarom
willen we graag Susanne ook speciaal bedanken voor haar onvermoeibare steun en liefde
gedurende al die jaren.

Terwijl we terugkijken op de afgelopen 30 jaar, voelen we ons enthousiast over wat de
toekomst in petto heeft. Samen met Luc en 
zijn team kijken we vooruit naar nog vele 
jaren van zorg, groei en welzijn in onze 
gemeenschap.
Laten we samen een driewerf hoera 
uitroepen voor Luc, zijn team en een 
stralende toekomst!

Met de grootste waardering,

Femke, Simone, Laura, Emma, Deyan, Yaël, 
Tim, Willem, Nadine, Ivo, Manon en Anique

De Blutsje va Welte prizzenteren

BBlluuttssjjeezzoonnddiigg
PPiirraatteess ooff  tthhee CCaarriibbbbeeaann

zondag 19 november 2023

Zaal open voor ontbijters: 8.45uur

Zaal open: 10.00uur

Start programma 11.00uur

Auberge de Rousche in Welte


