
Beste Weltenaren,
Een van onze bezorgers van de Welterkoerier is 
voorlopig niet in de gelegenheid om de Koerier te 
bezorgen.
Daarom hier een dringende oproep:
Wie is in de gelegenheid om de Welterkoerier 
voorlopig tot de zomervakantie om de 14 dagen te 
bezorgen op de route:
- Ir. Lelystraat + Frankenlaan (nabij Ir. Lelystraat) (samen ongeveer 
150 stuks)
U kunt zich melden bij:
André Jacobs, (tel.: 045-5711202 of via mail a.j@home.nl )
Bij voorbaat onze hartelijkste dank!

Uiterlijke inleverdatum kopij 
volgende koerier is woensdag 
21 juni 2023 tot 12.00u. 
Kopij en advertenties stuurt u naar 
welterkoerier@gmail.com

Aanleveren kopij 
voor de 
Welterkoerier.
Kopij en foto’s t.b.v. activiteiten in Welten kunt u 
uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) 
laten toekomen. 
Dit onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. Teksten dient u in Word aan te 
leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto’s en 
logo’s apart in JPEG, advertenties altijd aanleveren in 
zwart-wit PDF-formaat. 
Voor het  plaatsen van kopij voor activiteiten die 
niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben 
worden plaatsings-kosten berekend.

ACTIVITEITEN
Dinsdags
10:00 – 11:00uur  Gym Fysio Weltertuijn

Woensdags
09:30 – 10:30 uur  Bewegen op Muziek

11:00 - 11:45 uur  MBVO Gymnastiek 

12:00 - 15:30 uur  Schildersclub Welten

14:30 - 16:30 uur  Welten Ontmoet

14:30 - 16:30 uur  Brei café

14:30 - 16:30 uur  Biljartles (vol)

16:00 - 18:00 uur  Muziekles

Donderdags
11:00 - 12:00 uur  Gym Fysio Weltertuijn

Vrijdags
18:45 - 19:45 uur  Repetitie jeugdorkest TOG 

20:00 - 22:15 uur Repetitie harmonieorkest TOG

Kalender:

15 juni	 	 	KBO	Lezing	OrgaanDonaties,	
	 	 de	twee	Gezusters	(Luchiushof)		
	 	 Putgraaf	3	
18 juni 	 	 Na	de	H.Mis	van	10	uur	
	 	 Sacramentsprocessie	in	Welten
18 juni 12:00	uur	 Bakdag		‘t	Bakkes	va	Welte	in	de		
	 	 Loorenhof
24 juni  Groene Route

Tm 28 juni	 	 ‘Frisse	Gezichten	van	Heerlen’,		
	 	 Heerlen
4 juli	 14:00	uur	 Kantina-Catharina:	
	 	 in	de	Catharinaschool
12 juli	 	 Festival	Martinus	in	de	
	 	 BasisSchool	Martinus

Disclaimer:
De	redactie	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	
van	de	artikelen	in	deze	uitgave.

Eenentwintigste jaargang nr.11 wo. 14 juni 2023. Uiterlijke inleverdatum kopij 21 juni. Verspreiding wo 28 juni 2023. Oplage 2000 expl.

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

OPROEP! BEZORGER WELTERKOERIER GEZOCHT: IR. LELYSTRAAT 
+ GEDEELTE FRANKENLAAN  OPROEP!

KANTINA-CATHARINA: UITNODIGING OM 4 JULI OP DE 
CATHARINASCHOOL EEN KOPJE KOFFIE OF THEE TE KOMEN DRINKEN! 

Dit schooljaar volgen er weer verschillen-
de groepen leerlingen de lessen horeca. 
De leerlingen oefenen in de keuken hoe 
ze een gerecht moeten bereiden. 
Daarnaast leren ze ook wat werken in de 

bediening inhoudt. We oefenen tijdens de les o.a. hoe ze gasten moeten 
ontvangen en hoe ze de gasten kunnen voorzien van koffie of thee.  
Omgaan met gasten moet natuurlijk ook in de praktijk geoefend worden. 
De leerlingen leren hen te verwelkomen en hoe ze moeten serveren. 
Jong en oud, iedereen is welkom!  
 
De leerlingen wil u graag uitnodigen op dinsdag 4 juli van 14.00 tot 15.00
uur. De leerlingen ontvangen u in het speciaal daarvoor ingerichte lokaal:  
Kantina-Catharina. 
Wat kunt u bij ons bestellen? 
Koffie/thee voor € 2.-
Gebak voor € 1,50
U kunt zich aanmelden via de mail: wendy.jadoul@innovo.nl  
Vermeld hierbij s.v.p. uw naam en met hoeveel personen u wilt komen. 
Via de mail stuur ik u een bevestiging.

Rectificatie
Het email-adres van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade was 
in de vorige editie van de WelterKoerier niet juist vermeld. 
Het juiste email-adres is:
info@heemkundeverenigingweltenbenzenrade.nl
De leden kunnen de website van de vereniging inzien onder:
www.heemkundeverenigingweltenbenzenrade.nl



In het kader van het 100 jarig bestaan 
van de Kapel van Benzenrade, op 9 juni 
2024, willen wij graag in samenwerking 
met de heemkundevereniging Welten 
een uniek boek uitbrengen met 
verhalen en foto’s van Benzenrade.
De Kapel is het “hart” van het dorp waar 
mensen samen komen en van alles 
gebeurd, dit is altijd al geweest en hier 
zijn vast en zeker verhalen 
en foto’s van!
Graaf in jullie geheugen en archieven 
en laat ons mee genieten van de 
gebeurtenissen die afgelopen jaren 
hebben plaatsgevonden.
Mochten jullie het moeilijk vinden om 
zelf iets op papier te zetten, laat het dan 
even weten, dan komt er iemand langs 
om daarmee te helpen!

Foto’s en verhalen mogen gestuurd worden naar: 
Benzenrade@hotmail.com. 
Ook voor vragen kunnen jullie hier terecht of bij een van onderstaande 
personen.
Alvast hartelijke dank, met jullie hulp wordt het een uniek boek!

Frans Kuipers en Heemkunde Welten.
Lea Penders, Buurtvereniging Benzenrade.
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Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummer:     

Gemeente Heerlen:     

Beheerder Gemeenschapshuis:     

Sociaal Buurtteam:       

St. Martinuskerk:

                                              SintMartinus@Home.nl

Kapelaan Taison

      Kapelaan@RKHeerlen.nl

Kapelaan Taison is ook via WhatsApp bereikbaar

Politie:

Wijkagent Peter de Boer via

Centrale voor acute gevallen:

Twitter: @POLWeltenBenz

RD4:

Nightcare:

Ziekenhuis:

Dierenambulance:

Alg. maatschappelijk werk:

Centr. meldpunt huislijk geweld:

Huislijk geweld: Veilig Thuis (gratis):

Meldpunt anti discriminatie:

Bureau voor rechtshulp:

Kindertelefoon:

Meldpunt overlast en

Openbare Ruimte:

Klachtennummer mondriaan Zorggroep:

Binnen kantoortijden:

Buiten kantoortijden:

Spie, electriciteit/
Straatverlichting/gas:
Water:

Colofon
E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Fons Daemen: Fons.Daemen@GMail.com

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

Drukkerij Het Poortje Simpelveld:
www.drukkerijhetpoortje.nl

Uw onderneming promoten?

Plaats hier uw advertentie!

1/8 pagina: €   20,00
1/4 pagina: €   40,00
1/3 pagina: €   60,00
1/2 pagina: €   80,00
1/1 pagina: € 120,00

Alle prijzen gelden per editie.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar:
welterkoerier@gmail.com
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2024: 100 jaar Kapel Benzenrade



Op zondag 18 juni a.s. zal de Sacramentsprocessie weer plaatsvinden. Deze zal dit jaar, na de 
mis van 10.00 uur, weer door een deel van Welten trekken. De route zal als volgt zijn:
Weltertuijnstraat (1e rustaltaar bij het kruis hoek De Doom/Weltertuijnstraat), P. Peterstraat, 
Frankenlaan, Pijnsweg (2 e rustaltaar bij het kruis hoek Pijnsweg/Smidserweg), Weltertuijnstraat, 
De Doom en het eindpunt zal bij Zorgcentrum St. Anna zijn.
Aansluitend kan men in ‘t Bakkes weer genieten van een kopje koffie/thee en een versgebakken 
stukje vlaai.
U bent allen van harte welkom!

Sacramentsprocessie 18 juni

Koeriertje

GEVONDEN: 

Zwarte damesregenjas maat 46. Merk Amria. 
Inhoud 2 sleutelbossen. 
Vindplaats Kennedylaan.

 
Af te halen: Mergelsweg 47

Tel. 045-5711018

Oproep aan de lezers

Heeft u iets leuks of wetenswaardigs 

over Welten of Benzenrade laat het ons 

weten en wellicht staat uw bijdrage 

volgende keer hier in de WelterKoerier

Bakdag  ‘t Bakkes va Welte in de Loorenhof zondag 18 juni

Zondag 18 juni dus Sacramentsprocessie in Welten en 
vla in ’t Bakkes va Welte. Zondagochtend 18 juni trekt 
de processie weer door Welten. Speciaal voor deze 
gelegenheid gaat de poort van ’t Bakkes aan de Doom 
al om 12 uur open.
De Sacramentsprocessie is een jaarlijks terugkerend 
feest in Welten/Benzenrade waar door de gemeenschap nog heel veel aandacht aan wordt 

besteedt. 
‘t Bakkes gaat speciaal voor deze 
gelegenheid een uur vroeger open 
zodat iedereen na de processie een 
lekker stuk vers gebakken vlaai kan 
komen eten. De poort gaat om 12 uur 
open en sluit om 17 uur. 
Zoals gebruikelijk wordt verse vla(ai) 
en Weltesj Speltbroeëd 
(Weltens Speltbrood) gebakken van 
Kollenberger speltbloem en speltmeel.
Hans(Jager)mit ziene kwetsjbuul en 
plaatselijk coryfee Paul Logister zullen 
deze dag muzikaal opluisteren.

De weersverwachting ziet er goed uit maar mocht het onverhoeds toch hard regenen dan gaat 
het feest niet door. Kijk daarvoor op onze website www.deloorenhof.nl of op facebook.
Vertel het vooral ook aan al je vrienden en Like ons op Facebook.

Voor meer info kun je een mailtje sturen naar jo@klavora.nl

Tot zondag 18 juni bij ’t Bakkes va Welte in de Loorenhof   / facebook.com/loorenhof
De volgende bakdag is op zondag 23 juli met een optreden van Paul van Loo.



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN

Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820



Welten nodigt uit!

www.welkominwelten.nl



Vakantie

Het is bijna zover: de zomervakantie staat voor de 

deur. Na een lange periode van kou, kunnen we 

nu gaan genieten (dat hoop ik toch) van lekker

warm weer. Alhoewel, als de temperatuur boven 

de 25 graden stijgt, wordt het al gauw benauwd 

en plakkerig. Dus zo tussen de 20 en 25 graden is 

ideaal, wat mij betreft.

Wat gaan we doen? Plannen maken voor een 

lekkere luie vakantie aan een strand ver weg van 

hier of een vakantie in de bergen of gaan we naar 

een grote stad om die te bekijken, zoals bijvoor-

beeld Parijs, Rome, Berlijn, Wenen of Madrid?

Het leven is veel duurder geworden, ook vaak in 

het buitenland; vliegen ook. Dus de eerste vraag 

is: kunnen we überhaupt wel een vakantie ver weg 

bekostigen? Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Daarnaast hoor ik regelmatig over vakantiestress. 

Mensen gaan gespannen op vakantie en komen 

soms totaal overspannen thuis, omdat er al gedoe 

was bij het vertrek. Het vliegtuig vertrok met een 

vertraging van zes uur, het hotel was smerig, het 

eten slecht en het weer teleurstellend. Als je dan 

drie- of vierduizend euro lichter bent, kom je niet 

compleet relaxt thuis met veel energie om weer 

aan het werk te gaan.

Pensionado’s hebben eigenlijk altijd vakantie. Die 

zijn niet afhankelijk van welke tijd dan ook.

Overigens ken ik een aantal pensioengenieters die 

nog steeds een gevulde agenda hebben.

Ze werken nog een beetje, klussen daarnaast heel 

veel, worden geregeld ingeschakeld als oppas voor 

de kleinkinderen en moeten de sociale contacten 

onderhouden.

Actief blijven is de toverformule, uiteraard voor 

zover mogelijk.

Mijn buurman Henk klust wat in de tuin en klimt 

af en toe op zijn racefiets, even verderop zie ik Jo 
altijd in de weer en mijn overbuurman Ron heeft 

onlangs meegedaan aan de Alp d’Huzes. Maar 

liefst vijfmaal is hij die steile berg opgeklommen 

om mede een bijdrage te leveren aan de strijd 

tegen kanker. Ik neem mijn pet af!

En ikke? Beetje werken, beetje schrijven, liedjes 

maken, de hondjes uitlaten, fitnessen en fietsen 
en met mijn vrouw op de kleintjes oppassen. 

Genoeg te doen.

Vakantie vieren? Jazeker, maar ik hoef niet meer 

naar verre hete landen en Amerika is ook

hartstikke duur geworden.

Dus, dit jaar gaan we wel een paar keer de bergen 

in, maar blijven we verder in eigen land.

Laatst nog in Noordwijk geweest aan het strand. 

Niet te druk, lekker warm. Ik wilde wat mediteren 

bij de branding, maar werd door een venijnige 

noordoostenwind gezandstraald.

Toen maar op een strandstoel achter een 

winddoek gaan liggen. Wel weer moeten uitkijken 

voor de bastaardsatijnrups (vriendinnetje van de

eikenprocessierups) die daar krioelt en flinke 
gezondheidsklachten kan geven. Toch ook een

beetje stresserend. Enfin.

Wat dagtochtjes gemaakt, onder meer naar Delft, 

waar je kunt zien hoe Heerlen had kunnen zijn, als 

alle mooie oude gebouwen niet waren gesloopt.

Maar je kunt ook gewoon thuisblijven. Oost west, 

thuis best? Jawel, thuis voel je je toch het meest op 

je gemak. Lekker in je eigen bedje slapen met een 

goed kussen. Heerlijk in je eigen ligstoel genieten 

van de zon.

Welten-Benzenrade zijn voor mij een soort 

kuuroorden, waar je heerlijk kunt wandelen,

lekker kunt eten, terrasje kunt pakken, het beste 

ijs ter wereld krijgt, prima kunt shoppen en

helemaal niet veel geld hoeft uit te geven.

Ons hotel, ons huis dus, ziet er prima uit.

Mijn vrouw doet de was en poetst het huis, ik 

stofzuig wat (nooit goed genoeg, volgens mijn

vrouw) en kook (en maak de keuken smerig, 

volgens……u weet wel). Totaal geen stress!

Ik wens u allen een zalige zomervakantie, ver weg 

of dicht bij huis.

Anton Winnikes

Taal van de mam
door Ger Pickaerts

Óntevreie

Weë noeëts get
good vingt, hat
verwennings-
versjiensele.



Langs Oude Wegen: De Weltertuijnstraat

Ergens in 1965 of ’66 keken wij elke woensdagmiddag naar een tv programma om 4 uur ’s middags. Ik 

weet niet meer welk programma en zelfs het jaartal is niet zeker. We speelden altijd buiten, maar tegen 

de klok van 4 renden we naar huis om maar niets te missen. Op een middag waren we een paar minuten 

te laat en het programma was net begonnen. Onze moeder keek ook altijd met ons mee, zij zat wèl al 

klaar en riep bij ons binnenkomen: ‘Kijk, Welten op tv!” Onze mond viel open, we geloofden onze ogen 

niet. De Weltertuijnstraat in beeld! Gefilmd vanaf de plek waar de Weltertuijnstraat een bocht maakt en 
omhoog loopt. Links wordt de weg De Doom, waar de school ligt en de boerderijen. We zagen de weg 

omhoog, kinderen rondlopen en de eerste woningen en boerderijen. 

Ik weet nog precies wat de commentaarstem zei: “Waar zou dit zijn? In Frankrijk misschien? Nee, dit is 

Welten in zuid Limburg, een boerendorpje aan de rand van Heerlen, de mijnstad. Hier lijkt ’t wel of de tijd 

heeft stilgestaan” Hoe het filmpje verder ging, weet ik niet meer.
Wij gilden en lachten naar elkaar: het was niet te geloven!

Het gekke is dat dit beeld nog zo helder voor mijn geestesoog verschijnt, ondanks dat wij daar, op die 

plek, elke dag langskwamen, op weg naar school en dit beeld niet zagen. Letterlijk: wij zagen niet hoe 

bijzonder die straat was en dat stukje oud-Welten. Vanaf dat moment veranderde dit. Wij begonnen te 

ontdekken hoe mooi ons dorp was en vooral toen wij te horen kregen dat onze vader van plan was te 

gaan solliciteren en er dus een kans was dat wij zouden gaan verhuizen. We gingen anders kijken en 

’dronken’ elke plek op en bewaarden die in ons geheugen. Ik zie die oude Weltertuijnstraat nog steeds 

voor mij, elke keer als ik er kom. 

Ik weet dat de meeste boerderijen echt oud en krakkemikkig waren en ik weet dat als ze niet waren 

afgebroken, ze hoogstwaarschijnlijk in elkaar waren gestort. Of, zoals tegenwoordig, dan waren ze 

hersteld en gerenoveerd. 

De weg was smal en slecht geplaveid. Dat zou sowieso verandert zijn. Maar het authentieke karakter zou 

bewaard zijn gebleven, en de schilders en fotograven hadden er wel raad mee geweten.

Toen de afbraak begon en de smalle Weltertuijnstraat een bredere straat werd in de jaren rond 1970 en 

de voetpaden verdwenen, de doorgangen naar veld en akker opgeslokt werden door straten met huizen 

en de gemeente de straten namen begon te geven, 

toen, tja, toen waren wij al verhuisd.

Jaren later kwam ik voor het eerst weer in Wel-

ten-dorp en ik was geschokt. 

Waar waren de boerderijen, de weggetjes, en waar 

waren de boeren? Ze waren allemaal weg. 

Er stonden moderne huizen, paden waren straten 

geworden en de Weltertuijnstraat liep niet meer 

door naar de ‘Tuung’, maar werd doorkruist door 

een snelle doorgangsweg. Dit alles is slechts 50 jaar 

geleden rigoureus aangepakt en veranderd. 

Ik zal niet de enige zijn die het beeld van die oude 

Weltertuijnstraat nog steeds voor mij zie. 

Gelukkig zijn er veel foto’s bewaard gebleven, die 

uitgebreid te bewonderen zijn in de boeken van de 

Heemkundevereniging.  Zij hebben al deze 

afgelopen jaren ons erfgoed bewaard en 

gekoesterd. De film /documentaire die ik als kind 
zag, heb ik geprobeerd terug te vinden in de 

archieven van de omroepen, maar helaas, tot nu 

toe nog geen resultaat.

Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)



Festival Martinus: Afsluiting Schooljaar 12 juli

Op woensdag 12 juli aanstaande sluiten wij ons schooljaar af met Festival Martinus!  
Dit festival is een initiatief van onze leerlingenraad van de BasisSchool Martinus en belooft een geweldig 
feest te worden met muziek, workshops en andere leuke activiteiten. Ben jij een getalenteerde dj of 
artiest uit onze regio en wil je graag een bijdrage leveren aan dit evenement? Of kun je een boeiende 
activiteit verzorgen of workshop geven voor onze leerlingen? Dan horen we graag van je! 
Stuur een e-mail naar femke.ploumen@innovo.nl en geef aan hoe jij ons festival kunt verrijken.  
Vergeet niet om ook jouw beschikbaarheid tussen 8.30 uur en 12.30 uur door te geven, samen met 
eventuele kosten die aan je deelname verbonden zijn. We kijken ernaar uit om samen een geweldige 
afsluiting van het schooljaar te vieren tijdens Festival Martinus! 

‘Frisse Gezichten van Heerlen’

Op vrijdag 2 juni opende Frisse Wind samen met fotografe Carole 
Meijers de fototentoonstelling ‘Frisse Gezichten van Heerlen’. Tot en 
met 28 juni hangen erruim 70 portretten van verschillende Heerlense 
initiatiefnemers in de straten van Heerlen. Heerlenaren die stuk voor stuk 
met hun initiatief, groot of klein, hun omgeving nog prettiger willen maken. In de maand juni staat Frisse 
Wind stil bij een periode van 3 jaar, waarin Heerlense initiatiefnemers met een idee voor hun vereniging, 
straat, buurt of de stad op verschillende manieren steun hebben ontvangen van Frisse Wind. 
De Heerlense fotografe Carole Meijers heeft namens Frisse Wind de afgelopen jaren veel van deze 
initiatiefnemers en hun initiatieven gefotografeerd. Een groot aantal van deze Heerlenaren worden in 
het zonnetje gezet in de tentoonstelling ‘Frisse Gezichten van Heerlen’.
Frisse Gezichten van Heerlen’ is geen gewone fototentoonstelling. De ruim 70 foto’s zijn niet te zien op 
één locatie, maar hangen verspreid door heel Heerlen. Elke initiatiefnemer is te zien bij de plek waar hij 
of zij iets georganiseerd heeft. De foto’s zijn terug te vinden via een plattegrond, die je op de website 
van Frisse Wind Heerlen kunt bekijken. Daarnaast staat er op elke foto een QR-code die verwijst naar de 
plattegrond.
De organisatie hoopt met de tentoonstelling deze vaak stille en onbekende helden van Heerlen een 
gezicht te geven. “De initiatiefnemers zijn in onze ogen een inspiratie en vaak een bron vol kennis over 
hun eigen omgeving. We hopen dan ook dat buurtbewoners de mensen op portretten herkennen en 
hun durven aan te spreken. Of het nu is om een complimentje te geven, zich als vrijwilliger op te geven
of om te leren hoe ze zelf iets kunnen doen voor hun straat of buurt” aldus Sanne Stephan van Frisse 
Wind.
Naast deze fototentoonstelling gebeurt er nog meer rondom het vieren van 3 jaar Frisse Wind. Zo vindt 
er onder andere op 24 juni een Groene Route plaats, waarbij een deel van de groene initiatieven die ste-
un ontvingen van Frisse Wind geopend zullen zijn.
Frisse Wind is een project van Stichting Samen Heerlen en wordt mogelijk gemaakt door de Cityboost 
van VSBfonds. Meer informatie over VSBfonds en Frisse Wind vind je op www.vsbfonds.nl en 
www.frissewindheerlen.nl

Vuurvliegjes spotten, avondwandeling door het Aambos.

Het IVN Natuureducatie  Heerlen organiseert op zaterdag 24 juni een 
avondwandeling door het Aambos. Start is om 21:00 uur vanaf het 
Dierenkamp t.o. de Oliemolenweg 38 Heerlen.
Avondwandeling door het oude-en nieuwe Aambos. Hierbij duiken we 
in de geschiedenis van het Aambos en de functie die het nu heeft in de 
stad. We vertellen wat over enkele dieren die er leven in dit stadsbos. Als 
het donker genoeg is gaan we naar plekken waar je in deze tijd van het 
jaar de vuurvliegjes kunt zien. Hou er rekening mee dat de 
weersomstandigheden zoals regen en wind invloed hebben op de 
vuurvliegjes.
De wandeling is voor iedereen vrij toegankelijk en gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Het 
aantal deelnemers is beperkt, daarom is aanmelden verplicht via: 
ivnheerlen@gmail.com Volg ons ook op Instagram: ivnheerlen


